
Desiderius Erasmus van Rotterdam	

Deel 2 van Srajan's onderzoek naar de Spiritualiteit in de Lage Landen	

Na de dood van Groote stichtte zijn volgeling Florens Radewijns een klooster in Windesheim, 
ongeveer 10 km ten zuiden van Zwolle. Vanuit Windesheim en vanuit de handelssteden Zwolle en 
Deventer verspreidde de Nieuwe Devotie zich over de Hanze-wereld en bereikte haar hoogtepunt 
in het begin van de 16e eeuw.	

De Windesheimkerk bij 
Zwolle. 	

Deze staat op de plek van een oud klooster dat in de 17e eeuw werd verwoest door de Geuzen, een confederatie van 
calvinistische Nederlandse edelen en hun aanhangers, tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje. (wikimedia.org)	

De Stad Rajneesh in Heerde	

Aan de overkant van de IJssel, tegenover Windesheim, bij het dorp Heerde, lag drie eeuwen later de 
grote sannyasin-commune van de Stad Rajneesh, verscholen in de bossen van de Veluwe.	

https://www.oshonews.com/2025/09/04/ijssel-river/#groote
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Congregation_of_Windesheim#/media/File:Zwolle_Windesheim_Klooster.jpg


Ramses Shaffy – de geliefde zanger – was een van de bewoners en trad hier op tijdens een van de vele festivals en feesten.	

De prior van Windesheim was toen de centrale en leidende figuur van een wijdverspreide 
kloosterorde, bekend als de Congregatie van Windesheim. Op het hoogtepunt telde de orde meer 
dan honderd kloosters, voornamelijk in het noorden en oosten van Nederland en Noord-Duitsland. 
Beroemde bezoekers waren Maarten Luther en Erasmus van Rotterdam.	

Desiderius Erasmus, door Hans Holbein de Jongere 	
(The Yorck Project – Public Domain)	

Erasmus, geboren in Rotterdam in 1467, was een 
Nederlandse humanist, katholiek theoloog, filosoof, 
filoloog en pedagoog. Hij wordt beschouwd als een 
van de meest invloedrijke denkers van de 
Noordelijke Renaissance. Op zijn eigen gematigde 
manier trachtte hij de katholieke kerk van binnenuit 
te hervormen tegen de achtergrond van de 
opkomende Reformatie – een standpunt dat hem 
aan beide kanten vijanden opleverde.	



Hij genoot zijn opleiding aan de Latijnse school van Deventer, die werd gevormd door de 
humanistische idealen van de Broeders van het Gemeene Leven. Samen met de Latijnse school van 
Zwolle werd deze school beschouwd als de beste onderwijsinstelling in Noord-Nederland. Grieks 
was net aan het curriculum toegevoegd – tot dan toe een vak dat voorbehouden was aan 
universiteiten als Leuven of Keulen. In Deventer ontmoette hij ook Rudolf Agricola, wiens 
voorbeeld en inspiratie hem zijn hele leven zouden bijblijven.	

De tuin der 
lusten, door 
Jeroen Bosch 
(wikiart.org)	

	
Toen de pest Deventer trof, vluchtte Erasmus en zette hij zijn studie voort in Den Bosch – de stad 
van de kunstenaar Jeroen Bosch, die zelf beïnvloed was door de Broeders van het Gemeene Leven.	

Later trad hij toe tot een klooster in de buurt van Gouda. Daar richtte hij zich niet zozeer tegen het 
ideaal van het kloosterleven zelf, maar tegen de pietluttige regels en beperkingen van de 
menselijke vrijheid. In 1492 werd hij tot priester gewijd en raakte hij steeds meer betrokken bij het 
spirituele leven, maar tegelijkertijd kreeg hij meer ruimte om te studeren. In 1495 reisde hij naar 
Parijs om theologie te studeren, waar hij in conflict kwam met scholastieke theologen die zich 
volgens hem verloren in eindeloze sofisterij die ver af stond van de kern van de christelijke 
geschriften. Hier kreeg hij ook de kans om de Parijse humanisten te ontmoeten.	

	

Thomas More, kanselier van Hendrik VIII en auteur van Utopia, 	
door Hans Holbein de Jongere	

	
	
	
Het onderwijs bracht hem al snel naar Engeland. 
Tijdens een verblijf van zes maanden ontmoette hij de 
jonge prins die later Hendrik VIII zou worden, evenals 
vooraanstaande humanisten zoals John Colet en 
Thomas More, de auteur van Utopia. Hij gaf ook les 
aan de Universiteit van Oxford.	

https://uploads6.wikiart.org/images/hieronymus-bosch/the-garden-of-earthly-delights-1515-7.jpg


Terug in Parijs publiceerde hij in 1500 zijn eerste boek, een verzameling spreuken getiteld Adagia. 
Het werd het eerste grote succes in de nog jonge geschiedenis van de boekdrukkunst.	

In 1506 vertrok Erasmus naar Italië, waar hij drie jaar zou blijven. In Rome werd de behoefte aan 
hervormingen alleen maar bevestigd door het beleid van de pausen uit de hoogrenaissance – 
Sixtus IV, Innocentius VIII, Alexander VI, Julius II en Leo X. De pausen uit de families Borgia en 
Medici stonden bekend om hun extravagante uitgaven, decadente feesten, ingehuurde 
moordenaars en bloedige oorlogen om hun machtsbasis uit te breiden. 	

	
Volgens Machiavelli was Julius II een sterke paus die alles 
deed om “de eer en glorie van de kerk” te bevorderen.	
Erasmus nam echter geen blad voor de mond over Julius 
II: 'Wat is het verschil tussen u en de leider van de Turken, 
behalve dat u zich verschuilt achter de naam van Christus? 
U hebt dezelfde ideeën, leidt hetzelfde losbandige leven – 
maar u bent de grootste plaag voor de wereld.'	

Paus Julius II, door Rafaël (wikiart.org)	

Na de dood van Julius circuleerde er een bijtende satire onder de naam van Erasmus, hoewel hij 
nooit het auteurschap heeft toegegeven – waarschijnlijk om represailles van pausgetrouwe 
aanhangers te vermijden. Julius Buitgesloten uit de Hemel (ook wel Juliande genoemd) vertelt het 
verhaal van Julius die, aangekomen bij de poorten van de hemel met zijn beschermengel (en zijn 
leger), met alle mogelijke middelen probeert Sint Petrus over te halen hem toegang tot de hemel 
te verlenen. Het verhaal legt de meedogenloze ambitie en machtswellust van Julius bloot. Voor 
Erasmus, een pacifist, was zo'n oorlogszucht een dienaar van God volstrekt onwaardig.	

Op zijn terugreis van Italië naar Engeland schreef 
Erasmus zijn Lof der Zotheid. Door een dwaas aan het 
woord te laten, kon hij de spot drijven met de 
pompeuze ernst waarmee mensen van alle beroepen en 
klassen hun belangen nastreefden – en met de groteske 
kortzichtigheid waarmee ze elkaar beoordeelden.	

Lof der Zotheid	

https://www.wikiart.org/en/raphael/portrait-of-pope-julius-ii


Erasmus reisde later naar Bazel, waar Johannes Froben zijn twee grote filologische werken drukte: 
de tweetalige uitgave van het Nieuwe Testament en zijn uitgave van de brieven van Sint-
Hieronymus. Toen hij terugkeerde naar het noorden, werd hij benoemd tot raadgever van keizer 
Karel V en vestigde hij zich in de Lage Landen (1516-1521), waar hij in Antwerpen, Brugge, Leuven 
en Mechelen woonde. (Deze steden maken nu allemaal deel uit van België, maar behoorden toen, 
net als het huidige Nederland, allemaal tot het Heilige Roomse Rijk.) Zijn vriend Jeroen van 
Busleyden stichtte in Leuven het Collegium Trilingue, een college dat Erasmus' visie op klassieke 
taalstudies hielp verspreiden.	

Hij werkte ook onvermoeibaar aan de modernisering van de priesteropleiding in Leuven. Maar zijn 
inspanningen en geschriften wekten al snel de argwaan van conservatieve geestelijken, wat leidde 
tot vervolging door de inquisitie in de Lage Landen. Hij vluchtte naar Bazel. In Frankrijk kwam een 
vertaler van zijn werken op de brandstapel terecht. Zijn boeken werden in Frankrijk verboden en 
zijn naam werd op de Index geplaatst als auctor damnatus – een verketterde schrijve	
	
Erasmus onderhield een uitgebreide correspondentie met vooraanstaande humanisten. In zijn 
laatste jaren woonde hij in Freiburg im Breisgau, voordat hij in 1535 terugkeerde naar Bazel, waar 
hij het jaar daarop stierf. 	

Volgens de overlevering waren zijn laatste woorden 
simpelweg: “Geliefde God”.	
Voor Erasmus was God niet de strenge ‘God de 
Vader’ – de hemelse projectie van een aardse 
autocraat, zoals in het beroemde altaarstuk van Jan 
van Eyck.	

Middenpanelen van het Gentse altaarstuk, 	
De aanbidding van het Lam Gods, door Jan van Eyck	

Hij leefde in een tijd van grote veranderingen, waarin nieuwe idealen op de voorgrond traden. Als 
geleerde die door heel Europa reisde, verwierf hij aanzien in intellectuele kringen met zijn 
humanistische kritieken en pleidooien. Met zijn geschriften wilde hij mensen onderwijzen, het 
menselijk potentieel bevrijden en een leven aanmoedigen dat geworteld was in zowel de 
authentieke leer van Jezus als de wijsheid van de klassieke auteurs.	

In het volgende deel van deze serie zullen we het hebben over de mysticus Jan van Ruusbroec.	

Zie ook Deel 1: De IJssel, een bakermat van spiritualiteit.

https://vrienden-van-osho.nl/de-ijssel-een-bakermat-van-spiritualiteit-copy-copy/

