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Geliefde Osho,

Ik heb een kat zien spelen met een muis voordat hij haar doodde om haar op te eten.

Alsof het een spel is schijnt de kat zo veel plezier te halen uit het kwellen van de arme muis.

Ik heb mezelf vaak tussen beide zien komen vanwege de arme muis.

Is wreedheid een inherente kwaliteit van het bestaan of is het deel van onze biologie, of zoiets?

Wreedheid is een onbegrip. Het ontstaat in ons vanwege de angst voor de dood. We willen niet
doodgaan, dus voordat iemand jou doodt, zou jij hem willen doden — want aanval is de beste
verdediging. |k citeer Machiavelli, wiens achterkleindochter een sannyasin is.

Machiavelli beinvioedde de politieke mind in het Westen enorm. Dezelfde soort man, werd
vijfduizend jaar geleden in India geboren; zijn naam was Chanakya. Hij heeft de oosterse politieke
mind op dezelfde manier beinvloed.

Je zult verbaasd zijn te weten dat zelfs na Indiaas bevrijding en al het praten over geweldloosheid en
de grote macht van het geweldloos zijn, wat India de vrijheid heeft gegeven... terwijl Gandhi nog
steeds leefde, ze het diplomatieke deel van New Dehli “Chanakyapuri” hebben genoemd naar die
man van vijfduizend jaar geleden, Chanakya. Chanakyapuri betekent de stad van Chanakya.

En hij zei precies wat Machiavelli zei net twee, drie eeuwen geleden: “De beste manier van
verdedigen is de aanval.” Je weet niet wie jou gaat aanvallen. In het dierenrijk, in de menselijke
wereld is er een enorme competitie. Dus mensen vallen simpelweg aan, zich niet druk makend wie ze
aanvallen en of hij hen werkelijk ging aanvallen. Maar er is geen manier om dat uit te vinden — het is
beter geen risico te nemen. En als je iemand aanvalt, wordt langzaamaan jouw hart harder en harder
en begin je van het aanvallen te genieten.

Het verschijnsel kan bij de dieren gezien worden omdat het dezelfde competitie is —

voor voedsel, voor macht. De laatste ontdekkingen hebben gevonden dat bijna al de dieren een
zekere hiérarchie hebben. Als je twintig apen in een boom ziet zitten, zal de hoogste tak bezet
worden door de president. Hij is de meest machtige aap, hij heeft iedereen verslagen. En natuurlijk,
omdat hij de machtigste is, heeft hij de beste vrouwen om zich heen. Niemand kan deze vrouwen
aanraken. De arme apen op de laagste takken hebben geen enkele vrouw, want het aantal van beide
sekse is gelijk.

Onder de president is er de eerste minister; hij heeft zijn eigen groep vrouwen. Dan is er het kabinet.
En als je steeds lager in de boom gaat zijn er de gewone apen — zakenlui, soldaten. En als je de bodem
bereikt zul je de armste apen vinden — de bedelaars, de lanterfanters, de criminelen. Zij hebben niets.
En vaak is er chaos. Als de oude aap sterft dan is er opnieuw groot conflict: Wie moet het hoofd
worden? Of zelfs als de oude aap nog leeft maar te oud geworden is, kunnen de jongere apen hem
niet tolereren; ze gooien hem eruit. Een beetje jongere aap wordt het hoofd van de groep,

en hij neemt bezit van de vrouwen van de oude aap die nu op de laagste tak zit.

Net als Richard Nixon — niemand bekommert zich erom, niemand maakt zich er druk om:

jij hebt gefaald. Of Jimmy Carter, die zijn bedrijf in pinda's weer opnam zonder zich zelfs beschaamd
te voelen dat van president tot pinda's een flinke neergang is.

Maar wat moet je anders doen? En van die mensen zul je nooit meer iets horen totdat ze sterven.
Dan zal er een kleine berichtgeving in de krant zijn dat de ex-president van het grote Amerika is
gestorven.

Wreedheid is niets anders dan een competitieve energie om de eerste te zijn. Als het geweld vraagt,
dan geweld — maar men moet de eerste zijn. Het bestaat in de dieren; het is in de men:s.
Maar waarom zijn streven om de eerste te zijn?



De existentiéle reden is de dood. Leven is onzeker: je bent levend vandaag, misschien morgen niet. En
er is zoveel om van te genieten, en er is zo weinig tijd. Dit tekort aan tijd en zo veel te leven, zoveel te
beminnen, zoveel om van te genieten, creéert een hectische staat van opwinding: Je moet overal als
eerste zijn zodat je niet iets mist.

En als iemand anders eerder is, dan zelfs als het nodig is hem te doden, doodt hem dan.

Wreedheid verdwijnt alleen — en dat is hoe ik uitvond waarom wreedheid bestaat — het verdwijnt
slechts als je weet dat er geen dood is. Als je iets onsterfelijks in je ervaart, verdwijnt alle wreedheid.

Dan maakt het niet uit. Je hoeft niet te rennen, je kunt gewoon een ochtendwandeling maken.

En als iemand jou duwt, dan kun je hem voor laten gaan want de arme kerel weet niet dat de wereld
oneindig is, leven is oneindig. Het is niet mogelijk om iets te missen — als het vandaag niet komt, dan
morgen. Maar je kunt niet iets missen als je inzicht hebt.

In feite, door te vechten en wreed tegen elkaar te zijn, in het gewelddadig zijn, zul je veel missen
want dit hele proces zal je harder maken, zal een steen van je hart maken.

En het hart, als het in een steen veranderd, zal alles missen wat groots is, alles wat mooi is,

alles wat gelukzalig is. Maar het is moeilijk om dit aan dieren uit te leggen.

Het werkelijke probleem is, dat het zelfs moeilijk is om menselijke wezens uit te leggen dat door
competitie, heftige ambitie, overal de eerste te willen zijn, je een krankzinnige wereld creé€ert waarin
niemand van iets geniet en iedereen arm blijft.

De enige manier om mensen het te laten inzien, is om hen te helpen hun onsterfelijke zelf te laten
voelen, en onmiddellijk zal alle wreedheid verdwijnen.

Het is de kortheid van leven wat de moeilijkheid brengt. Als je oneindigheid aan beide kanten hebt —
verleden en toekomst — is er geen behoefte om gehaast te zijn, geen behoefte om zelfs maar te
concurreren. Het leven is zo veel en zo vol, je kunt het niet uitputten.

Maar erg weinig mensen willen mediteren, en erg weinig mensen zullen het eeuwige zelf kennen;
dan zullen ze natuurlijk wreed en gewelddadig blijven. Het is niet iets intrinsiek, het is niet iets wat de
natuur je heeft gegeven. Het is een bij- product, een onbegrip, en je hebt niets gedaan om te
begrijpen waarom het zo is.

Ik was op een station in India, in Nagpur, en net toen ik de airconditioned coupe inging, kwam een
andere man aangerend, duwde me opzij en perste zijn koffers naar binnen. Ik stond opzij en bekeek
het hele gebeuren —want de trein zou daar nog een half uur staan.

En in een airconditioned coupe is het nooit druk. En mijn plaats was gereserveerd.

Toen hij alles binnen had, vroeg ik, “Is het toegestaan dat ik binnenkom?”

Hij voelde zich een beetje beschaamd. Hij zei, “Het spijt me dat ik u opzij duwde.”

Ik zei, “Nee, dat is geen probleem. Mensen zijn gehaast om de trein te halen; gewoon een
vergissing... je weet niet dat deze trein hier een half uur blijft staan. En er zijn slechts twee passagiers,
u en ik. In een half uur kunnen we makkelijk binnengaan — wie er als eerste binnengaat maakt niet
uit. En mijn plaats is gereserveerd, dus er is geen kwestie... en ik denk dat uw plaats ook geboekt
moet zijn.”

Om in een airconditioned klas te reizen zonder reservering is erg moeilijk. Zij, die gewend zijn in de
airconditioned klas te reizen moeten vijftien dagen van te voren boeken; anders is het gewoon geluk
als er een plaats beschikbaar is, want er zijn er niet zoveel. Slechts één coupé in de hele trein is
airconditioned.

Hij zei, “Nee, mijn plaats is niet geboekt.”

Ik zei, “Toch was er geen haast. In plaats van de coupe binnen te gaan, had u beter de conducteur
kunnen zoeken om te zien of er nog een plaats beschikbaar was of niet.”

Ik ging naar binnen, ik vond mijn plaats. Hij keek op de naamplaatjes op de deuren: er was geen
plaats vrij. Dus hij kwam naar me toe en zei, “Misschien heeft u gelijk — ik moet de conducteur



zoeken. Er schijnt geen plaats te zijn, tenzij iemand niet komt of onderweg uitstapt of misschien bij
het volgende station.”

En precies op dat moment kwam de conducteur binnen. Hij zei tegen de man, “lk heb je uit de derde
klas gegooid omdat je geen kaartje had. Je ging naar de tweede klas; ik heb je uit de tweede klas
gezet. Je ging naar de eerste klas, en nu uiteindelijk dacht je dat in de airconditioned coupé niemand
zou controleren. Gewoonlijk checkt niemand omdat elke plaats geboekt is, maar ik ben je gevolgd.”

Ik zei tegen de man, “Je hebt zelfs geen kaartje en je dacht dat er een plaats voor je was geboekt!

En je haastte en duwde me opzij. Ik begrijp niet wat voor man je bent. Maar een ding kan ik
begrijpen: jouw bezorgdheid. Nu zie ik dat je me niet hebt geduwd — je was bang dat de conducteur
je zag. Hij heeft je uit drie andere plaatsen gezet en zal hier naar toekomen, dus voordat hij je bereikt,
ga jij naar binnen en gaat ergens zitten, veinzend dat je slaapt of zoiets, of je gaat gewoon naar het
toilet en wacht daar.. Jouw haast en jouw ongemanierd gedrag, jouw gewelddadige duw tegen mij
tonen eenvoudig aan dat er iets in je mist.”

Mensen die iets verkeerds doen missen altijd psychologisch iets, en als ze geholpen kunnen worden
om gewoon wat te mediteren, zou het niet zo’'n probleem zijn; de menselijke maatschappij kan
tenminste ontdaan worden van alle gewelddadigheid. En als de maatschappij van alle geweld
ontdaan wordt, zal het een gezonde maatschappij zijn zowel psychologisch als spiritueel.

Maar je kunt niet iets aan wreedheid direct doen, je moet iets indirect doen. Je moet iets met
meditatie doen. En de mensen die door de eeuwen heen gemediteerd hebben, bewezen allen dat ze
absoluut geweldloos werden.

Geweldloosheid schijnt een piek ervaring te zijn van hen die begrepen hebben dat niets hen kan
vernietigen; dan verdwijnt alle angst. Het is angst die gewelddadigheid creéert, het is angst die
wreedheid creéert. Je kunt niet iets direct doen aan wreedheid; je moet iets doen aan de angst, aan
waar hij vandaan komt.

Het kat en muis spel is erg betekenisvol. Het is geen wreedheid, het is veel meer.

De kat is absoluut zeker dat ze de muis vangt. Ze geniet het spel om de muis wat ruimte te geven
zodat de muis voelt dat ze misschien kan ontsnappen.

De muis rent van de ene hoek naar de andere, denkend dat ze kan ontsnappen, en de kat geeft
genoeg gelegenheid tot ontsnappen omdat ze weet dat ze haar in een sprong kan hebben.

Er is geen plezier in de muis gewoon te doden. Ze wenst enige opwinding, enige uitdaging —

dat is niet gewoon een muis die ze heeft gedood maar een grote muis die bijna op het punt stond te
ontsnappen.

Het is niet enkel wreedheid maar ego wat ze daarbij geniet. Ze kan de muis onmiddellijk doden. Het is
niet nodig om hem van de ene kamer in de andere kamer te laten gaan, van de ene plek naar een
andere plek, maar het geeft haar het idee: “Wat bezit ik veel macht! Hij kan goed zijn in het
ontsnappen, maar hij kent mij nog niet.”

En uiteindelijk doodt ze de muis. Dus de basis behoefte van het eten van de muis is vervuld, en
daarbij de grote behoefte egoistisch te voelen, zich groot te voelen, is ook vervuld.

Ik hoorde een verhaal — je moet er ook over gehoord hebben — dat in een huis een kat zo veel muizen
doodde dat ze tenslotte bij elkaar kwamen en aan de wijze van hen vroegen, “Wat moet er aan
gedaan worden?”

En een wijze muis zei, “Er is een eenvoudige manier: hang gewoon een bel om de nek van de kat
zodat waar ze gaat de bel zal rinkelen en de muizen alert zal maken.”

Een perfecte oplossing, net zo perfect als vele oplossingen door religies en politici gepredikt; je kunt
er geen foutje in ontdekken.

Alleen een jonge muis zei, “Maar wie gaat dit grote werk uitvoeren?”



De wijze oude muis zei, “Mijn werk is het om advies te geven. |k geef alleen maar raad, persoonlijke
raad; de actie moeten jullie beslissen. Ik heb je een uitstekende raad gegeven. Wie het nu wel of niet
gaat doen — dat is jullie zaak.”

Dit is een beroemd verhaal, duizenden jaren oud. Maar ik heb het compleet gemaakt, want het is oud
en vraagt enige nieuwe toevoeging.

Dus het gebeurt opnieuw, weer een grote bijeenkomst, weer hetzelfde advies. En een jonge muis, in
plaats van te zeggen dat het onmogelijk is, zegt, “Oké, ik zal het doen.”

ledereen is geschokt, want het is tegen de traditie. Het verhaal bestaat al eeuwenlang zo — iedereen
heeft zich afgevraagd hoe het te doen, wie het gaat doen, en daar eindigt het verhaal. En deze gek
zegt dat hij het zal doen!

Ze zeggen, “Ken je het verhaal? Het is geen nieuw verhaal, het is net zo oud als de muis. In onze hele
geschiedenis zijn we bij elkaar gekomen en onze ouderen hebben ons geadviseerd. Jij bent de eerste
idioot; overigens is dit niet de manier om het verhaal te beéindigen.”

Maar de jonge muis zei, “Idioot of niet, ik ga het doen.”

Zij zeiden allemaal, “Maar dat zal het verhaal vernietigen!”

Hij zei, “Wat er ook gebeurt — of het verhaal nou vernietigd wordt of niet — de kat zal morgenochtend
een bel stevig om haar nek hebben.”

Ze dachten allemaal dat hij gek was. Duizenden jaren hebben mensen het verhaal zo verteld,

en ervan genoten, en het kwam altijd tot hetzelfde punt en dan ging de bijeenkomst uiteen,

want wat kan er aan gedaan worden? Wie kan het doen? Dit is vreemd... gewoon een generatiekloof.
Hij verstaat het oude verhaal niet, de traditionele orthodoxie — dat het nooit is gedaan en het niet
gedaan kan worden.

Maar wie zal het deze idioot uitleggen die zegt, “Morgenochtend zul je het zien!”

En de volgende ochtend hoorden ze de bel, “

Mijn God!“ Alle muizen keken uit hun holen. De bel was vastgebonden om de nek van de kat, en de
kat kwam eraan — heel erg verbaasd omdat de bel rinkelde — en voordat ze bij enige muis kon
komen, glipte deze eenvoudig in zijn hol. Ze kon niet begrijpen wat er gebeurd was, hoe de bel rond
haar nek was gekomen.

En tegen de avond stierf ze van de honger want niet een enkele muis...

En al de muizen kwamen bijeen en vroegen, “Wat heb je gedaan? Jij hebt het hele verhaal vernietigd,
maar dat is oké want je hebt het echt gedaan!”

Hij zei, “Het is iets eenvoudigs, ik vraag me alleen af waarom het verhaal in duizenden jaren niet
vernietigd werd. Ik ging gewoon naar buiten, naar een apotheek, en bracht van daar een paar
slaappillen mee en deed ze in de melk van de kat die ze elke avond krijgt. Ze viel in een diepe slaap en
ik kon de bel om haar nek binden. En in de ochtend toen ze wakker werd kon ze niet geloven wat er
gebeurd was en ze kon het niet losmaken — het is onmogelijk. Vanaf nu is het niet nodig voor welke
muis ook om bang voor de kat te zijn.”

Een eenvoudige recept... Deze grote raadgevers en ouderen zijn gewoon eenvoudig aan het raad
geven. Ze zullen niet precies zeggen wat er gedaan moet worden; ze geven gewoon een juiste
procedure over alles zeggend, “Ga niet de verkeerde kant op.”

Als je wilt dat de mens niet wreed is, begin dan niet met te leren, “Wees niet wreed. Wreedheid is
lelijk, het is dierlijk. Het staat je niet toe werkelijk mens te zijn.”

Die man kan zijn wreedheid onderdrukken, maar het zal op een andere manier eruit komen,

via een andere bron.

Benader het op de juiste manier. Er is angst in elke mens voor de dood. Er is angst dat het leven kort
is en de concurrentie hard, dus als jij niet gewelddadig genoeg bent zul je een verliezer zijn.

Maar de werkelijkheid is dat slechts de geweldlozen overwinnaars zijn; ieder ander is een verliezer.



