
 

 

“Bloeien nú!” is een ontdekkingsreis naar aanleiding van het boek Zeven gouden sleutels 
voor onmiddellijke Zelfrealisatie (inmiddels ook in het Engels verschenen!) 

 
Deva Indra is een toegewijde sannyasin van Osho, die haar al 
sinds de jaren ’80 inspireert en motiveert. Hij is haar bron 
van vreugde, wijsheid en vrijheid waarvoor zij Osho oneindig 
dankbaar is. Ze vertelt over haar leven in wanhoop en 
depressie vóór en de vreugde en vrijheid ná haar ontwaken. 
Deva Indra verweeft haar inspirerende persoonlijke reis met 
de zeven sleutels voor Zelfrealisatie en wijdt de deelnemers 
(en lezers) stapsgewijs in op de weg naar blijvende vrede en 
vrijheid. 
 
Een krachtige formule voor ontwaken  
“Bloeien nú!” is een inwijdingsweg die nu, 2½ jaar na 
publicatie van het originele boek in het Nederlands, 
beschikbaar is. Een inspirerende ontdekkingsreis om te 
ontwaken en de illusie te doorbreken. Gedurende zeven 
maanden, krijgen de deelnemers elke maand een sleutel 

aangereikt, die samen de bron onthullen van het ZIJN. Elke sleutel ontsluit een dieper 
bewustzijn en nodigt uit om de tijdloze Waarheid te onderzoeken en ontmoeten — immers, 
geen persoonlijke waarheid, maar de eeuwige Waarheid. 
 
“Bloeien nú!” is gebaseerd op het boek, dat is opgebouwd rond zeven hoofdstukken. De 
basis bestaat uit drie pijlers: Mind, No-Mind, Waarheid is. Het nodigt uit om obstakels te 
transformeren op mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel gebied. 
 
“Je bent niet bent wat gedacht, waargenomen of gevoeld kan worden. Je bent 
datgene waarin alle gedachten, alle waarnemingen, alle gevoelens verschijnen.” 
 
Wie is dan de échte JIJ? 
Er kan een moment in het leven komen waarop uitputting ontstaat naar het zoeken naar wie 
of wat je denkt te zijn; het zoeken naar de eeuwige Waarheid; het zoeken naar de bron die 
Thuis is. 
 “Bloeien nú!” is geen cursus of training om de persoonlijkheid te fixen. Het is het afwikkelen 
van geconditioneerde ego-lagen, die uiteindelijk onthullen wie je écht bent, zónder rollen en 
maskers en voorbij de Mind.  
“Bloeien nú!” is een uitnodiging om de afhankelijkheid, gehechtheid en behoeftigheid te 
(h)erkennen. Om de activiteit van de geest te zien en te verleggen naar de eeuwige 
aanwezigheid… voorbij de Mind, gedachten, conditionering, gevoelens en emoties, zélfs 
voorbij het lichaam. 
 
Vrij van overlevingsstrategieën  
Wanneer een onstilbaar verlangen ontwaakt naar het realiseren van de diepste waarheid van 
het wezen, is dat geen ‘gewoon’ verlangen om te overleven en tijdelijke pleziertjes na te 
jagen. Dit alles verterende verlangen naar échte vrijheid en vervulling – dat uit het diepste 
van het wezen naar boven komt – heeft niets te maken met overleven en kan alleen 
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gerealiseerd worden als je niets doet om het te realiseren.  
 
“Je bent welkom precies zoals je bent… helemaal naakt zonder masker, mét al je 
imperfecties, hoop, verlangens, wensen, angsten, leugens en demonen. Ontdek dat 
uiteindelijk dat degene die je dacht te zijn, niet bestaat.” 
 
“Bloeien nú!” is een absolute aanrader voor degenen die openstaan om te ontdekken wie ze 
wérkelijk zijn en zoeken naar de alles vervullende Liefde, Waarheid en Vrijheid. 
 
De schrijfster 
Deva Indra (1951) beschrijft een cruciaal moment in haar leven: “Het gebeurt allemaal heel 
plotseling. Het ene moment ben ik roerloos in volledige duisternis, in diepe slaap... en het 
volgende moment voel ik een glimpje licht in mijn hart. Ik spring op alsof ik aangeraakt ben. 
De persoon, het wezen dat ik dacht te zijn, is verdwenen. Toch zou het nog vele jaren duren 
voordat ik de hand van het Goddelijke herkende in dit unieke, adembenemende moment in 
mijn leven.” 
 
Verder zegt ze: “Ik voel me als een vis die teruggeworpen is in de oceaan van Liefde, 
Waarheid en Vrijheid en het is mijn passie jou de weg te wijzen die jouw innerlijke bron zal 
onthullen. Uiteindelijk heb ik ontdekt dat ik altijd thuis ben geweest in de bron waaruit al het 
leven voortkomt en waarnaar het terugkeert.” 
 
Kennismaken met de zeven sleutels van Bloeien nú!? 
Dat kan op: 
Zondag 24 augustus van 10:30 – 16:30 
Kosten: € 60,-  
Zutphen (adres na aanmelding). 
Meer informatie: https://bloeieninliefde.nl/inwijding-bloeien-nu/ 
 
 


