Beschouw het lichaam als grenzeloos
De tweede sutra:

Beschouw elk deel van je huidige vorm als grenzeloos ruim.

Dit is hetzelfde, maar dan via een andere deur. De essentie is hetzelfde, namelijk het vernietigen
van grenzen. De mind creéert grenzen. Als je niet denkt, begeef je je in het onbegrensde. Of, via
een andere deur, kun je het onbegrensde proberen en zul je uit de mind vallen. De mind kan niet
naast het onbegrensde bestaan, naast het ongedefinieerde, het grenzeloze, het oneindige. De
mind kan niet bestaan naast het grenzeloze, dus als je iets grenzeloos kunt proberen, zal de mind
verdwijnen.

Deze techniek zegt:
Beschouw elk deel van je huidige vorm als grenzeloos ruim.

Elk deel. Je kunt gewoon je ogen sluiten en je voorstellen dat je hoofd oneindig is geworden. Nu
zijn er geen grenzen meer. Het gaat maar door en door en er is geen grens. Je hoofd is de hele
kosmos geworden, zonder grenzen. Als je je dit kunt voorstellen, zullen de gedachten plotseling
stoppen. Als je je hoofd als oneindig kunt voorstellen, zal er geen denken meer zijn.

Denken kan alleen bestaan in een zeer beperkte mind. Hoe smaller, hoe beter voor het denken.
Hoe groter de mind, hoe minder denken, en wanneer de mind totale ruimte wordt, is er helemaal
geen denken meer.

Boeddha zit onder zijn bodhiboom. Kun je je voorstellen wat hij denkt? Hij denkt helemaal niets.
Zijn hoofd is de hele kosmos. Hij is ruimtelijk geworden, oneindig ruimtelijk. Deze techniek is goed
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voor mensen die zich iets kunnen voorstellen, maar niet voor iedereen. Voor degenen die zich iets
kunnen voorstellen, en voor wie de verbeelding zo echt wordt dat je niet meer kunt zeggen of het
verbeelding is of werkelijkheid, zal het werken. Anders heeft het niet veel zin. Maar wees niet
bang, want minstens dertig procent van de mensen is tot een dergelijke verbeelding in staat. Deze
mensen zijn zeer krachtig.

Als je mind niet erg ontwikkeld is, zal het gemakkelijk voor je zijn om je iets voor te stellen. Als je
mind ontwikkeld is, is de creativiteit verloren gegaan en is je mind slechts een opslagplaats, een
bank. En het hele onderwijssysteem is een banksysteem. Ze blijven maar bankieren en dingen op je
dumpen. Wat ze ook vinden dat op je gedumpt moet worden, doen ze. Ze gebruiken je mind als
opslagplaats, waardoor je je niets meer kunt voorstellen. Dan is alles wat je doet slechts een
herhaling van wat je is geleerd.

Dus degenen die ongeschoold zijn, kunnen deze techniek heel gemakkelijk gebruiken. En degenen
die de universiteit hebben doorlopen zonder erdoor te zijn vervormd, kunnen het ook gebruiken.
Degenen die nog echt leven, zelfs na zoveel onderwijs, kunnen het doen. Vrouwen kunnen het
gemakkelijker dan mannen. Alle fantasierijke mensen, dromers, kunnen het heel gemakkelijk doen.

Maar hoe weet je of je het kunt? Je kunt een klein experiment doen voordat je eraan begint. Klem
gewoon je handen in elkaar en sluit je ogen. Ontspan je vijf minuten lang, op een willekeurig
moment, in een stoel, klem je handen in elkaar en stel je voor dat ze zo vast zitten dat je ze, zelfs
als je het probeert, niet kunt openen. Het zal je absurd voorkomen, omdat ze niet vastzitten, maar
blijf je gewoon voorstellen dat ze vastzitten.

Blijf dit vijf minuten lang denken en zeg dan drie keer tegen jezelf: 'Nu ga ik proberen mijn handen
te openen, maar ik weet dat het onmogelijk is. Ze zitten vastgeklemd en kunnen niet worden
geopend.'

Probeer ze dan te openen. Dertig procent van jullie zal zijn handen niet kunnen openen. Ze zullen
echt vastzitten en hoe meer je het probeert, hoe meer je het gevoel krijgt dat het onmogelijk is. Je
zult ervan gaan zweten — je kunt je eigen handen niet openen. Dan is deze methode iets voor jou.
Dan kun je deze methode proberen.

Als je je handen gemakkelijk kunt openen en er niets is gebeurd, is deze methode niet geschikt
voor jou. Je zult het niet kunnen. Maar wees niet bang als je handen niet open gaan, en probeer
het niet te hard, want hoe harder je het probeert, hoe moeilijker het wordt. Sluit gewoon je ogen
weer en stel je voor dat je handen nu niet op slot zitten. Je hebt weer vijf minuten nodig om je
voor te stellen dat wanneer je ze probeert te openen, ze meteen open gaan. Open ze op dezelfde
manier als je ze op slot hebt gedaan, alleen door je verbeelding.

En als dit mogelijk is, dat je handen alleen door je verbeelding op slot gaan en je ze zelf niet kunt
openen, dan zal deze techniek wonderen voor je doen. En in deze honderdtwaalf technieken zijn er
veel die met verbeelding werken. Voor al deze technieken is dit handklem-experiment een goede
oefening. Onthoud gewoon dat je moet uitproberen of de techniek geschikt is voor jou.

Beschouw elk deel van je huidige vorm als grenzeloos ruim.

Elk gebied... Je kunt je hele lichaam beschouwen. Sluit gewoon je ogen en stel je voor dat je hele
lichaam zich uitbreidt, uitbreidt, uitbreidt, en dat de grenzen verdwijnen. Het is oneindig
geworden. Wat zal er gebeuren? Je kunt je niet eens voorstellen wat er zal gebeuren. Als je je kunt
voorstellen dat je de kosmos bent geworden — dat is de betekenis, het oneindige — dan zal alles wat
verbonden is met je ego daar niet meer te vinden zijn.
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Je naam, je identiteit, alles zal verloren gaan. Je armoede of rijkdom, je gezondheid of je ziekte, je
ellende — alles zal verloren gaan, omdat het deel uitmaakt van het eindige lichaam. Met een
oneindig lichaam kunnen ze niet bestaan. En als je dit eenmaal weet, kom dan terug naar je
eindige lichaam. Maar nu kun je lachen. En zelfs in het eindige kun je het gevoel van het oneindige
hebben. Dan kun je het dragen.

Probeer het eens. En het is goed als je het vanuit je hoofd probeert, want dat is de basis van alle
ziekte. Sluit je ogen, ga op de grond liggen of ga op een stoel zitten en ontspan je. Kijk gewoon in je
hoofd. Voel hoe de wanden van je hoofd zich verspreiden, uitzetten. Als je dat erg duizelig maakt,
doe het dan langzaam.

Denk eerst dat je hoofd de hele kamer in beslag neemt. Je zult echt voelen dat je huid de muren
raakt. Als je je handen kunt vergrendelen, zal dit gebeuren. Je zult de koelte voelen van de muren
die je huid raakt. Je zult de druk voelen. Ga door met bewegen. Je hoofd is verder gegaan —nu is
het huis in je hoofd gekomen, dan is de hele stad in je hoofd gekomen.

Ga door met uitbreiden. Binnen drie maanden kun je langzaam het punt bereiken waarop de zon in
je hoofd opkomt en in je hoofd begint te bewegen. Je hoofd is oneindig geworden. Dit geeft je een

diepe vrijheid die je nog nooit hebt gekend. En alle ellende die bij deze bekrompen mind hoort, zal

verdwijnen.

In een dergelijke toestand konden de zieners van de Upanishads zeggen: '"Aham brahmasmi' —'lk
ben het Goddelijke, ik ben het Absolute.' In een dergelijke extase werd 'Ana’l Haq' uitgesproken.
Mansoor riep in extase: 'Ana'l Hag, Ana'l Hag — ik ben God.' Mohammedanen konden hem niet
begrijpen. Echt, geen enkele sektariér zal zulke dingen kunnen begrijpen. Ze dachten dat hij gek
was geworden, maar hij was niet gek, hij was de meest gezonde persoon die er bestond. Ze
dachten dat hij een egoist was geworden. Hij zei: 'lk ben God.' Dus maakten ze hem dood.

Terwijl hij werd vermoord, met zijn handen afgehakt, zat hij te lachen en zei hij: 'Ana'l Hag, Aham
Brahmasmi — Ik ben God.' lemand vroeg: 'Mansoor, waarom lach je? Je wordt vermoord.' Hij zei: 'le
kunt me niet vermoorden. Ik ben het geheel.'

Je kunt alleen een deel vermoorden. Hoe kun je het geheel vermoorden? Wat je ook doet, het
maakt niets uit. Mansoor zou hebben gezegd: 'Als jullie me echt hadden willen doden, hadden
jullie minstens tien jaar eerder moeten komen. Toen was ik er nog. Toen hadden jullie me kunnen
doden, maar nu kun je me niet doden, want ik ben er niet meer. Ik heb zelf het ego gedood dat
jullie hadden kunnen doden en vermoorden.'

Mansoor beoefende bepaalde soefi methoden van dit type, waarbij men zich blijft uitbreiden
totdat de uitbreiding zo oneindig wordt dat men niet meer bestaat. Dan is het geheel en is het
individu niet meer.

In de afgelopen decennia, de afgelopen twee of drie decennia in het Westen, zijn psychedelische
drugs erg belangrijk geworden. De aantrekkingskracht zit hem vooral in de uitbreiding, omdat
onder invloed van de drug je bekrompenheid, je beperkingen, verdwijnen. Maar het is een
chemische verandering, er gebeurt niet iets spiritueels. Het is gewoon een gedwongen geweld
tegen het systeem — je dwingt het systeem te breken.

Je kunt een glimp opvangen dat je niet langer aan iets gebonden bent, dat je oneindig bent
geworden, bevrijd. Maar dit komt door de chemische dwang. Eenmaal terug zit je weer in het
beperkte lichaam, en nu zal dit lichaam nog beperkter aanvoelen dan voorheen. Je zit weer
opgesloten in dezelfde gevangenis, maar nu is de gevangenschap ondraaglijker omdat je een glimp
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hebt opgevangen. En omdat die glimp door een chemische stof kwam waar je geen controle over
hebt, word je een slaaf, raak je verslaafd. Nu heb je het steeds meer nodig.

Deze techniek is een spirituele psychedelische ervaring. Als je het beoefent, vindt er een spirituele
verandering plaats die niet chemisch is en waarover jij de controle hebt. Neem dit als criterium: als
jij de meester bent, dan is het spiritueel. Als jij de slaaf bent, pas dan op — het lijkt misschien
spiritueel, maar dat kan het niet zijn. Alles wat verslavend, krachtig is, je slavernij brengt of
gevangen houdst, leidt je naar meer slavernij, meer ‘onvrijheid’ — hoe het er ook uitziet.

Neem dus als criterium dat wat je ook doet, je meesterschap erdoor moet groeien. Je moet er
steeds meer de meester van worden. Er wordt gezegd, en ik herhaal het steeds weer, dat wanneer
meditatie echt tot je is doorgedrongen, je het niet meer hoeft te doen. Als je het nog steeds moet
doen, is het nog niet echt gebeurd. Want ook dat is een vorm van slavernij geworden. Zelfs
meditatie moet verdwijnen. Er moet een moment komen waarop je niets meer hoeft te doen. Dan
ben je, precies zoals je bent, goddelijk; precies zoals je bent, ben je de gelukzaligheid, de extase.

Maar deze techniek is goed voor expansie, voor het verruimen van het bewustzijn. Probeer,
voordat je het probeert, eerst het handklem-experiment, zodat je het kunt voelen. Als je handen
geklemd raken, heb je een zeer creatieve verbeeldingskracht, die niet impotent is. Dan kun je er
wonderen mee verrichten.
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