
A letter from Osho to Vivek, 1971


Beloved Vivek, Love


I know how you will be feeling there

because now you are there an outsider

and for that matter, everywhere

and this is how it should be

it shows that meditation has gone deep

and you are not the same.


Meditation makes you a stranger 

even in your own home

and ultimately, homeless everywhere. 


Sannyas means nothing 

but absolutely homeless.


I have sent you there 

particularly for this experience

and when you are back here 

you will have come enriched. 


I am happy, very happy 

that now a friend is there with you

because you will meet a part of me 

in him 

sometimes gaze in his eyes 

and then suddenly you will remember me.


I will be there.

this friend can become a window  
and a passage...

but now come back soon

sooner the better.


I am waiting and here

waiting and waiting 

for you my Vivek





	 	 	 

Osho / Bhagwan,  10.11.1971


Een brief van Osho aan Vivek, 1971


Geliefde Vivek, Liefde


Ik weet hoe je je daar zult voelen

omdat je daar nu een buitenstaander bent

en trouwens overal, waar dan ook

en zo hoort het ook

het laat zien dat meditatie diep is gegaan

en dat je niet meer dezelfde bent.


Meditatie maakt je een vreemdeling

zelfs in je eigen huis

en uiteindelijk, overal dakloos.


Sannyas betekent niets anders dan 
absoluut dakloos zijn.


Ik heb je daarheen gestuurd

speciaal voor deze ervaring

en als je hier terug bent

ben je verrijkt.


Ik ben blij, heel blij

dat er nu een vriend bij je is

omdat je een deel van mij  
in hem zult ontmoeten

soms door in zijn ogen te staren

en dan zul je mij plotseling herinneren.


Ik zal er zijn.

Deze vriend kan een venster

en een doorgang worden...

maar kom nu snel terug

hoe eerder hoe beter.


Ik zit hier te wachten

en te wachten

op jou mijn Vivek



1




2


