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25	juli	1985	in	de	Rajneesh	Mandir.


Vraag	1


Geliefde	Osho,


Het	is	mij	opgevallen	dat	de	vrouwen	hier	energieker	en	meer	actief	worden,	terwijl	de	mannen	steeds	
luier	worden,	wilt	U	dit	toelichten?


De	vrouw	is	niet	de	zwakkere	sekse,	zoals	het	eeuwenlang	door	mannen	is	gezegd.	De	vrouw	is	de	
sterkere	sekse.	Ze	is	zwak	gemaakt.	Door	de	eeuwen	heen	is	ze	geconditioneerd;	haar	is	verteld	dat	
ze	een	beschermer	nodig	heeft.


Het	Indiase	geschrift	van	Manu,	wat	de	Hindoe	mind	gedurende	vijfduizend	jaar	heeft	gedomineerd	
en	nog	steeds	domineert,	zegt,	dat	als	de	vrouw	een	kind	is	ze	afhankelijk	moet	zijn	van	de	ouders,	
beschermd	door	de	ouders.	Als	ze	jong	is	moet	ze	afhankelijk	zijn	van	de	echtgenoot	en	beschermd	
worden	door	de	echtgenoot.	Als	ze	oud	is,	moet	ze	nog	steeds	afhankelijk	blijven	–	van	de	jongens,	
haar	kinderen,	en	beschermd	worden	door	haar	eigen	kinderen.	Gedurende	haar	hele	leven	moet	ze	
beschermd	worden	door	iemand.	Als	je	duizenden	jaren	iemand	op	deze	manier	beschermt,	moet	je	
wel	zwakte,	afhankelijkheid,	vrees	creëren.


En	het	is	bijna	als	een	wetenschappelijk	feit	geaccepteerd	dat	de	man	de	sterkere	sekse	is.	Het	is		
absoluut	onjuist.	De	vrouw	is	de	sterkere	sekse,	en	dat	moet	ze	ook	zijn,	want	ze	produceert	
kinderen.	Zij	raakt	zwanger	en	moet	door	al	de	moeilijkheden	van	de	zwangerschap	gaan.	Geen	
enkele	man	zou	een	zwangerschap	kunnen	doorstaan.	Denk	je	zelf	eens	in	negen	maande	zwanger	te	
zijn:	je	kunt	niet	eten,	je	geeft	over;	je	draagt	een	gewicht	dat	steeds	maar	groter	wordt	in	je	buik.	En	
dan	de	laatste	fase	als	de	baby	uit	je	komt.	De	doorgang	is	zo	klein,	de	baby	is	groot;	het	is	pijnlijk.	De	
vrouw	gaat	bijna	door	de	dood	heen	als	het	kind	geboren	wordt.	En	jij	denkt	dat	ze	zwakker	is	dan	de	
man?


Vrouwen	leven	in	de	hele	wereld	langer	dan	mannen;	het	verschil	is	vijf	jaar.	Als	de	man	gemiddeld	
zeventig	jaar	wordt,	halen	de	vrouwen	gemiddeld	de	vijfenzeventig.	Vreemd,	de	zwakkere	sekse	leeft	
langer.


De	man	is	meer	vatbaar	voor	ziekten,	kwalen	en	infecties,	dan	vrouwen.	En	het	verschil	is	niet	klein,	
het	is	twee	keer	zoveel.	Vrouwen	zijn	in	vergelijk	met	de	man	de	helft	minder	vatbaar	voor	ziekten;	
als	zij	ziek	worden,	is	dat	vijftig	procent	minder	vaak.	Als	we	naar	de	mannen	kijken;	hij	wordt	ziek	en	
is	kwetsbaar	voor	elke	infectie	twee	maal	zo	vaak	als	de	vrouwen,	en	meer.


Het	is	een	erg	vreemd	iets	dat	het	zelfmoord	percentage	van	de	man	tweemaal	dat	van	de	vrouw	is	–	
en	de	vrouw	is	de	zwakkere	sekse?	Ze	lijdt	meer,	haar	hele	leven	in	het	verleden	is	vol	lijden	geweest.


Vrouwen	zijn	behandeld	als	vee.


In	China	werd	duizenden	jaren	lang	geloofd	dat	de	vrouw	geen	ziel	had.	Dus	als	de	echtgenoot	zijn	
vrouw	vermoordt,	begaat	hij	geen	misdaad.	De	vrouw	was	een	bezit.	Zonder	een	ziel,	zo	veel	
weerstand	tegen	ziekten?	En	de	man	heeft	een	ziel,	maar	de	weestand	is	slechts	de	helft	van	wat	de	
vrouw	heeft.


De	man	raakt	erg	makkelijk	in	paniek,	heeft	duizenden	zorgen	aan	zijn	hoofd,	verkeert	bijna	op	de	
rand	van	ongerustheid,	zielenleed,	zelfmoord.	Het	begint	zelfs	al	in	de	baarmoeder.						




Een	ervaren	vrouw	die	al	een	of	twee	kinderen	gebaard	heeft	kan	zeggen	of	het	kind	in	haar	
mannelijk	of	vrouwelijk	is.	Hoe	ze	dit	kan	gissen?	Erg	eenvoudig	te	raden,	wat	absoluut	zeker	is.	De	
jongen	begint	in	haar	buik	te	schoppen;	het	meisje	is	kalm	en	rustig.	En	de	moeder	kan	het	verschil	
voelen.	Het	meisje	is	erg	stil	in	de	moeders	buik	–	creëert	geen	beweging,	is	meer	stabiel,	meer	
gecentreerd,	beter	toegerust.


Vrouwen	dreigen	dat	ze	zelfmoord	zullen	plegen,	maar	ze	doen	het	niet.	Het	verschil	is	opnieuw	
hetzelfde:	mannen	begaan	tweemaal	zo	vaak	zelfmoord	als	vrouwen.	En	het	moet	begrepen	worden	
dat	hun	zelfdoding	ook	verschillend	is.	De	vrouw	doodt	zichzelf	omdat	de	man	haar	dwingt	tot	
zelfdoding.	De	man	begaat	zelfmoord	vanwege	zijn	eigen	angst,	zorgen,	wanhoop.	


Als	de	vrouw	niet	door	de	man	gedwongen	werd	tot	zelfdoding,	zou	geen	vrouw	zelfmoord	begaan.	
In	feite	is	de	zelfdoding	van	de	vrouw	eigenlijk	moord	–	moord	door	de	man;	de	maatschappij	van	de	
man,	de	regels	van	de	man,	de	macht	van	de	man.	En	de	vrouw	heeft	het	aldoor	overleefd	zonder	
enige	klacht.	Dat	is	sterkte.	De	man	die	de	vrouw	tot	zelfdoding	dwingt	zou	gestraft	moeten	worden	–	
het	is	moord.	Maar	achter	het	woord	zelfmoord	is	hij	volkomen	vrij	van	enige	misdaad.


Je	vraag	is	dat	vrouwen	hier	elke	dag	steeds	meer	energieker	worden.	Ze	zouden	over	de	hele	wereld	
elke	dag	energieker	zijn:	hen	moet	slechts	de	gelegenheid	worden	gegeven.	Het	is	hun	intrinsieke	
natuur	om	energiek	te	zijn.	De	vrouw	moet	het	kind	voeden	–	ze	heeft	de	energie	nodig.	De	vrouw	
trekt	de	man	aan	–	ze	moet	wel	pittig	zijn.	Ze	is	zeker	mooier,	beter	geproportioneerd,	haar	lichaam	is	
een	kunstwerk.


Ik	geloof	niet	in	het	valse	Christelijke	verhaal	dat	God	de	man	als	eerste	creëerde.	Het	verhaal	moet	
gecreëerd	zijn	door	een	man,	want	waar	is	de	man	goed	voor?	En	toen	creëerde	hij	de	vrouw,	door	
een	rib	uit	de	man	te	nemen.	Dit	is	eenvoudig	om	de	vrouw	te	beledigen:	“Je	bent	niets	anders	dan	
een	rib	uit	een	man.	Jullie	zijn	geen	menselijk	wezens.”	


Als	ik	het	verhaal	moest	schrijven,	zou	ik	zeggen	dat	God	eerst	Eva	schiep,	niet	Adam	–	want	de	
vrouw	is	creatief,	zij	gaat	kinderen	voortbrengen.	In	feite,	was	er	geen	reden	voor	Adam	om	door	God	
geschapen	te	worden.	Het	verhaal	is,	dat	God	de	liefde	bedreef	met	de	eerste	vrouw	die	hij	maakte.	
Als	dat	waar	is,	dan	is	Adam	eenvoudig	overbodig.	De	vrouw,	en	God	die	de	liefde	met	de	vrouw	
bedreef…	Adams	zullen	er	dan	vanzelf	komen.	Adam	hoeft	niet	geschapen	te	worden,	hij	zal	geboren	
worden.	Maar	je	hebt	de	vrouw	eerst	nodig.	Zonder	haar	is	er	geen	mogelijkheid	dat	er	iets	geboren	
wordt.


Maar	duizenden	jaren	lang,	als	je	het	denkbeeld	erin	blijft	hameren	dat	de	vrouw	een	zwakkere	sekse	
is….


De	vrouw	is	gekrompen,	ze	heeft	het	idee	geaccepteerd.	Ze	heeft	geleefd	volgens	de	mannelijk	
chauvinistische	filosofie.


Hier	in	deze	commune	is	het	volkomen	anders.	De	vrouw	voelt	zichzelf	absoluut	vrij	van	al	het	jargon	
dat	de	man	haar	heeft	geleerd.	En	wij	hebben	alle	gelegenheid	aan	de	vrouwen	gegeven	die	geen	
samenleving	ergens	anders	in	staat	was	haar	te	geven.	Altijd	heeft	de	maatschappij	de	gelegenheid	
weggenomen	–	en	dingen	hebben	de	gelegenheid	nodig	om	te	groeien,	om	tot	hun	potentieel	te	
komen.		De	vrouw	heeft	het	hoe	dan	ook	overleefd	omdat	ze	zo	sterk	is.	Maar	ze	heeft	enkel	
overleefd	–	geen	voeding.		Hier	wordt	ze	gevoed,	hier	weet	ze	zich	geaccepteerd	op	een	
gelijkwaardige	basis.	In	feite	hebben	de	vrouwen	in	de	commune	meer	verantwoordelijkheden	dan	
mannen.	Dit	is	gewoon	een	compensatie	–	klein,	maar	het	kan	het	model	worden	voor	het	hele	
universum.	En	zij	beheren	de	commune	beter	dan	welke	samenleving	dan	ook	die	door	mannen	
wordt	bestuurd.


In	de	vier	jaar	van	het	bestaan	van	de	commune	is	er	geen	enkele	misdaad	geweest,	geen	enkele	
moord,	geen	enkele	zelfmoord.	En	de		man	is	niet	in	staat	geweest	een	maatschappij	te	creëren	waar	



de	misdaad	niet	groeit.	En	als	de	vrouwen	energieker	worden,	krachtiger,	sterker,	en	haar	natuurlijke	
positie	inneemt,	moet	de	man	wel	luier	worden.	Dat	is	zijn	natuur	–	hij	is	uitermate	lui.


Ik	ben	in	een	paar	inheemse	leefgemeenschappen	in	India	geweest.	Ze	zijn	erg	primitieve	mensen;	ze	
wonen	in	de	bergen,	in	de	jungle.	Ergens	zijn	ze	vrij	van	de	stommiteit	waaronder	de	hele	mensheid	
leeft.	Hun	kleine	primitieve	gemeenschappen	zijn	matriarchaal,	niet	patriarchaal.	De	vrouw	regeert,	
de	vrouw	is	machtig.	Maar	ik	zag	de	mannen	bijna	gekrompen,	lui,	niets	doend.	Ik	was	verbaasd.	Wat	
was	er	met	de	sterkere	sekse	gebeurd?


De	sterke	sekse	–	de	zogenaamde	sterke	sekse	–	ziende	dat	de	vrouw	het	perfect	doet,	beter	dan	wat	
hij	kan	doen,	heeft	slechts	een	ding	gedaan:	hij	heeft	vier,	vijf	vrouwen	getrouwd	en	zit	in	het	huis	in	
de	schommelstoel,	rokend,	op	de	kinderen	passend.	De	vrouw	zorgt	voor	alles	–	voor	het	voedsel,	
voor	kleding,	voor	al	de	benodigdheden	van	leven.	Het	werk	van	de	man	heeft	zich	enkel	beperkt	tot	
het	op	de	kinderen	passen	–	wat	niet	bepaald	werk	is.	


De	vrouw	neemt	de	hele	verantwoordelijkheid	voor	het	leven	buiten	–	het	land	bebouwen,	het	
tuingewas	verzorgen,	de	kleding	weven.	En	ze	is	ook	verantwoordelijk	voor	het	huishouden:	voedsel	
bereiden,	het	huis	schoon	houden	–	en	de	man	wordt	eenvoudig	luier	en	stommer.	Ik	zou	niet	willen	
dat	het	hier	gebeurde.	Het	is	lelijk.


De	man	zou	de	uitdaging	aan	moeten	nemen.	Als	de	vrouwen	energieker	worden,	is	het	nu	de	tijd	om	
te	bewijzen….	En	zover	het	luiheid	aangaat,	ben	ik	alleen	al	genoeg.	Ik	ben	bereid	al	je	luiheid	op	me	
te	nemen.	Maar	weet	goed	dat	je	al	eeuwenlang	liegt,	en	de	zaak	belazert.	Dit	is	een	grote	
gelegenheid	om	te	bewijzen	dat	je	sterker	bent	–	maar	iedere	man	weet	diep	van	binnen	dat	het	niet	
zo	is.	Elke	man	voelt	een	diep	minderwaardigheidscomplex,	om	de	eenvoudige	reden	dat	hij	geen	
kinderen	kan	produceren,	hij	kan	geen	leven	voortbrengen.	Zijn	functie	bij	het	geboren	worden	van	
kinderen	is	slechts	die	van	een	injectie.	Elke	injectie	kan	dat	doen.	In	feite	zullen	injecties	dat	in	de	
toekomst	doen;	dan	zal	de	man	compleet	zonder	functie	zijn.


Wees	niet	lui…	want	het	is	makkelijker	lui	te	zijn.	Ziende	dat	alles	goed	gaat	en	de	vrouwen	doen	het	
perfect,	is	het	natuurlijke	instinct	om	tot	luiheid	te	vervallen;	er	is	geen	noodzaak	voor	je	om	iets	te	
doen.	Maar	dat	is	een	foute	manier	van	denken.	Wanneer	de	vrouwen	zoveel	doen,	moet	je	
tenminste	bewijzen	dat	je	gelijkwaardig	bent.	Je	kunt	niet	bewijzen	dat	je	superieur	bent	–	vergeet	
het,	dat	is	totaal	uit	den	boze	–	maar	je	kunt	op	zijn	minst	bewijzen	dat	je	gelijkwaardig	bent.	Ik	weet	
dat	je	geen	kinderen	kunt	voortbrengen.	Die	minderwaardigheid	in	je	moet	als	een	andere	
gelegenheid	worden	gebruikt.	De	eeuwen	door	heeft	de	man	dit	gebruikt,	en	je	moet	het	niet	
vergeten.	De	man	heeft	grote	muziek	gecreëerd,	grote	kunst,	grote	poëzie,	groot	drama,	grote	
beeldhouwwerken.	Vrouwen	hebben	dat	niet	gedaan.


Op	de	eerste	plaats	werd	het	hen	niet	toegestaan.	Op	de	tweede	plaats,	een	kind	op	de	wereld	
brengen,	een	levend	kind,	is	zo’n	grote	creatieve	daad	dat	ze	niet	voelden	dat	ze	een	dood	standbeeld	
zouden	moeten	maken.


Leonardo	da	Vinci	kan	een	prachtig	beeld	van	Jezus	Christus	maken,	maar	het	ademt	niet.	Maria,	die	
Jezus	baarde,	is	veel	meer	superieur.	Hoe	mooi	het	standbeeld	ook	moge	zijn,	het	is	enkel	dode	
steen.	Jezus	was	een	levend	menselijk	wezen.	Dus	de	vrouw	heeft	geen	minderwaardigheidcomplex	
in	zich.	Ik	zou	wensen	dat	je	creatief	bent.	De	man	moet	zijn	gelijkheid	bewijzen,	en	hij	kan	zijn	
gelijkheid	slechts	bewijzen	door	te	creëren.	En	er	is	zoveel	te	creëren!	We	zijn	in	een	woestijn,	en	we	
moeten	een	weelderige,	groene	oase	scheppen.	We	zijn	door	allerlei	soorten	vijandige	krachten	
omgeven.	We	moeten	sterk	genoeg	zijn	om	hen	tegemoet	te	treden.


Het	is	een	grote	confrontatie	van	het	verleden	met	de	toekomst.	Wij	zijn	voor	de	toekomst;	zij	zijn	
voor	het	verleden.	Zij	die	voor	het	verleden	zijn	missen	het	nu.	Zij	die	voor	de	toekomst	zijn	moeten	
zorg	dragen	voor	het	nu,	want	het	nu	zal	de	toekomst	worden.	Wees	niet	lui	omdat	de	vrouwen	het	
zo	goed	doen	in	het	verzorgen	van	al	de	verantwoordelijke	zaken	in	de	commune.	Verman	je,	neem	



verantwoordelijkheid.	Natuurlijk	kun	je	geen	kind	voortbrengen	–	dat	is	ook	niet	nodig	–	maar	je	kunt	
veel	dingen	doen	waar	vrouwen	zich	niet	zo	voor	interesseren.	Ja,	mooie	schilderingen	zijn	nodig,	
mooie	tuinen	zijn	nodig,	mooie	meren	zijn	nodig;	mooie	muziek,	poëzie	en	literatuur	zijn	nodig.	


Misschien	voelen	de	vrouwen	zich	daar	niet	toe	aangetrokken.	Ze	is	al	een	creatieveling,	een	geboren	
schepster.	De	man	is	geen	geboren	schepper.	Tenzij	je	de	inspanning	maakt	om	een	schepper	te	zijn	–	
zoals	een	schilder,	of	een	tuinman,	of	een	landbouwer	–	moet	je	wel	tot	luiheid	vervallen.	En	luiheid	
is	een	langzame	dood.	Je	kunt	niet	overvloedig	leven	als	je	lui	bent;	leven	heeft	kracht	nodig,	
overvloedige	energie.	Je	kunt	zelfs	niet	beminnen,	want	je	hebt	geen	energie	om	te	delen.	Je	wordt	
kurkdroog.	Ik	heb	brieven	van	vrouwelijke	sannyasins	gekregen,	vragend,	“Wat	is	er	aan	de	hand?	In	
de	hele	wereld	zitten	mannen	achter	de	vrouwen	aan.	Hier	jagen	we	op	mannen	–	en	ze	
ontsnappen!”	dit	is	lelijk.	Dit	is	jezelf	vernederen	–	of	ben	je	zo	lui	geworden	dat	je	zelfs	niet	achter	
een	vrouw	aan	kunt	gaan?	Wil	je	een	schommelstoel?	De	vrouwen	kunnen	je	van	een	schommelstoel	
voorzien	–	dus	zit	in	de	schommelstoel.	Maar	je	kunt	er	niet	echt	in	zitten,	want	de	vrouwen	zullen	
achter	je	aanzitten.	Ze	zijn	vol	energie	en	ze	wensen	het	te	delen,	en	het	kan	alleen	worden	gedeeld	
met	iemand	die	ook	overstroomt	van	energie.	


Onze	commune	bewijst	iets	veelbetekenend.	Het	bewijst	dat	als	vrouwen	de	gelegenheid	gegeven	
wordt,	ze	veel	meer	superieur	zijn	dan	mannen.


En	als	vrouwen	de	gelegenheid	gegeven	wordt,	de	mannen	luier	zullen	worden.	Ze	zullen	zich	niet	
competent	genoeg	voelen,	dus	in	plaats	van	zich	in	de	race	te	begeven,	is	het	veiliger	voor	hun	ego’s	
om	aan	de	kant	van	de	weg	te	gaan	zitten.	Maar	dat	is	een	soort	zelfmoord.	Je	moet	de	uitdaging	
aangaan.	Kom	uit	je	luiheid!	En	je	wordt	alleen	energieker	als	je	creatief	bent.	Daarom	zijn	dichters,	
schilders,	musici	energieker	dan	anderen	–	zelfs	als	ze	derderangs	muziek	maken.


De	muziek	van	de	Beatles	zou	geen	muziek	genoemd	moeten	worden,	het	is	volkomen	
krankzinnigheid.	Je	kunt	de	Beatles	niet	in	hetzelfde	gezelschap	van	Mozart,	Wagner,	Tansen	plaatsen.	
Wat	de	Beatles	doen	is	gewoon	iets	aapachtigs,	en	natuurlijk	is	hun	muziek	al	voorbij;	de	Beatles	zijn	
al	passé.	Mozart	zal	voor	altijd	leven.	Zolang	als	de	mensheid	er	is,	en	er	intelligente	mensen	zijn,	zal	
hij	levend	blijven.	De	Beatles	waren	in	tien	jaar	voorbij	–	kwamen	als	de	wind,	en	gingen	voorbij.


Je	moet	iets	creëren	waarin	je	innerlijke	potentie	wordt	geactualiseerd,	gerealiseerd.	En	dan	zul	je	
verbaasd	zijn,	dat	hoe	meer	je	creëert,	des	te	energieker	je	wordt.	Dichters	hebben	altijd	mooie	
vrouwen	aangetrokken,	schilders	hebben	altijd	mooie	vrouwen	aangetrokken.	Elke	vorm	van	
creativiteit	maakt	je	energieker.	De	vrouw	weet	waar	de	energie	is;	het	is	haar	natuurlijke	instinct.	En	
wat	is	de	zin	om	verliefd	te	worden	op	een	lui	skelet?	


Dus	stop	met	het	weglopen	voor	vrouwen.	Begin	achter	hen	aan	te	gaan,	want	het	is	absoluut	
onacceptabel…	om	de	eenvoudige	reden	dat	het	een	natuurlijk	verschijnsel	is	–	niet	slechts	bij		
mannen,	maar	overal	in	de	natuur	–		dat	de	man	achter	de	vrouw	aangaat	en	de	vrouw	probeert	te	
ontsnappen,	ofschoon	ze	niet	wenst	te	ontsnappen.	Ze	doet	het	erg	langzaam,	ze	blijft	achterom	
kijken.	Maar	het	is	een	mooi	spel	van	verstoppertje	spelen.	De	vrouw	is,	in	de	hele	natuur,	degene	die	
zich	verstopt.	Het	is	de	man,	het	mannelijke	wat	zoekt.	We	kunnen	de	natuur	niet	veranderen,	en	als	
je	het	probeert	te	veranderen	wordt	je	een	soort	pervers.	Het	spel	is	zo	vreugdevol….


Ga	achter	de	vrouw	aan,	want	dat	geeft	haar	kracht,	erkenning;	dat	maakt	dat	ze	zich	aantrekkelijk	
voelt,	gewenst.	En	dat	is	een	grote	behoefte	in	de	vrouwelijke	psychologie:	gewenst	te	worden.	Neem	
niet	iets	weg	van	mijn	vrouwen	hier,	want	het	is	absoluut	onnatuurlijk	voor	hen	om	achter	mannen	
aan	te	gaan.	Het	is	onvrouwelijk.	Het	is	niet	beschaafd.(ladylike)


Ik	weet	niet	wat	dit	woord	“lady”	betekent,	maar	ik	vermoed	zo	dat	het	“een	goede	wip”	betekent.	Ik	
ken	het	Engels	niet	zo,	dus	ik	regel	mijn	eigen	betekenissen.	Nou,	achter	een	goede	wip	moet	je		wel	
aangaan.	De	goede	wip	zal	jou	niet	achter	na	zitten,	dat	zal	er	onvrouwelijk	uitzien.	Wees	een	heer!	



En	net	zoals	ik	denk	dat	lady	een	goede	wip	betekent,	zal	een	gentleman	iemand	zijn	die	haar	”
gentle”	wipt.	En	jij	gaat	er	achter	aan….


Ga	er	liefdevol	achteraan.	En	vervul	een	van	haar	grootste	behoeften:	dat	ze	nodig	is.	Dat	zal	haar	
energieker	maken.	En	door	achter	haar	aan	te	gaan,	zul	je	uit	je	luiheid	komen,	dus	het	is	het	juiste	
ding	om	te	doen..


De	man	die	niet	achter	de	vrouwen	aangaat,	is	mij	aan	het	verraden!	Ik	ben	mijn	hele	leven	achter	
vrouwen	aangegaan	–	natuurlijk,	erg	zachtaardig.	En	jullie	kerels	trachten	hier	de	hele	natuurlijke	
balans	te	verstoren!	Een	vrouw	houdt	er	enorm	van	om	achterna	gezeten	te	worden,	het	is	haar	
innerlijke	noodzaak.	Beroof	de	vrouwen	niet	van	haar	meest	basale	behoefte.


Ik	was	docent	in	de	universiteit…	net	bij	toeval	zat	ik	bij	de	rector	magnificus	–	hij	had	me	geroepen	
om	een	paar	dingen	wat	mijn	gedrag	aanging	te	bespreken	–	en	op	datzelfde	moment	kwam	er	een	
meisjesstudente	binnen.	Ze	was	in	tranen.


De	rector	magnificus	vroeg	haar,	“Wat	is	er	aan	de	hand?”


Ze	zei,	“Kijk	naar	deze	brieven!	Een	paar	jongens	gaan	steeds	maar	door	me	liefdesbrieven	te	
schrijven.	Ze	gooien	zelfs	steentjes	naar	me.	Ze	blijven	me	lastig	vallen!”


Natuurlijk	zei	de	rector	magnificus,	“Geef	me	gewoon	de	namen	van	die	mensen,	ze	zullen	worden	
gestraft.”


Ik	zei,	“Wacht.	Je	begrijpt	de	psychologie	niet.	Laat	mij	de	zaak	overnemen.	Ik	onderwijs	psychologie	
–	u	weet	er	helemaal	niets	van.”	Hij	was	gechoqueerd	dat	een	docent	zoiets	durfde	zeggen.	Maar	het	
was	absoluut	zeker	dat	hij	geen	idee	van	psychologie	had.	Hij	was	de	belangrijkste	rechter	in	het	
hooggerechtshof	geweest.


Ik	zei,	“Het	is	geen	gerechtshof.	Je	weet	hoe	met	misdadigers	om	te	gaan,	maar	dit	is	geen	misdaad,	
in	feite	zal	deze	vrouw	als	ze	geen	brieven	krijgt,	als	niemand	enige	aandacht	aan	haar	schenkt,	
niemand	achter	haar	aan	zit,	niemand	steentjes	naar	haar	gooit,	in	grote	wanhoop	zijn.”


Het	meisje	was	geschokt,	maar	haar	tranen	verdwenen.	Ik	zei	tegen	haar,	“Kijk	gewoon	eens	binnen	
in	jezelf.	Geniet	je	niet	van	al	deze	brieven?	Geniet	je	niet	van	al	die	lieden	die	je	achterna	zitten?	
Maakt	het	niet	dat	al	de	andere	meisjes	in	jouw	klas	jaloers	zijn?”


Een	ogenblik	lang	was	ze	stil.	Toen	zei	ze,	“Natuurlijk,	misschien	hebt	u	gelijk.	Misschien	ben	ik	met	
deze	brieven	naar	de	rector	gekomen	enkel	om	kenbaar	te	maken	dat	ik	het	meest	gewilde	meisje	
van	de	universiteit	ben.”


Ik	zei,	“Je	bent	intelligent,	je	hebt	begrepen	wat	ik	bedoel.”	En	ik	zei	tegen	de	rector,	“Bemoei	je	nooit	
met	zaken	waar	je	niets	van	weet.”


Het	is	een	absolute	behoefte	in	de	vrouwelijke	psychologie,	en	het	is	een	gecompliceerd	verschijnsel.	
Als	ze	niet	achterna	gezeten	wordt,	is	ze	wanhopig.	Dat	betekent	dat	ze	waardeloos	is,	niemand	die	
haar	aandacht	geeft,	niemand	die	liefdesbrieven	schrijft,	niemand	die	haar	benadert.	Niemand	zegt	
haar	op	een	indirecte	manier	dat	hij	van	haar	houdt.	Ze	wacht	maar….	Laat	mijn	vrouwen	niet	
wachten!


En	uit	wanhoop	begint	een	vrouw	achter	de	mannen	aan	te	gaan,	want	ze	ziet	dat	de	tijd	doorgaat	–	
en	tijd	gaat	voor	een	vrouw	sneller	dan	voor	een	man.	Omdat	ze	een	mooie	bloem	is,	in	alle	
opzichten	delicaat,	zal	haar	jeugd,	haar	schoonheid	spoedig	voorbijgaan.	Tegen	de	tijd	dat	ze	
achtenveertig	is	komt	haar	menopauze,	en	wie	doet	dan	nog	moeite	om	haar	achterna	te	zitten?	Ze	
heeft	haast:	jeugd	zal	er	niet	eeuwig	zijn.




Van	een	man	kan	gehouden	worden	zelfs	als	hij	oud	is.	Dit	is	vreemd.	Je	zult	genoeg	jong	meisjes	
vinden	die	verliefd	worden	op	een	oude	dichter,	die	ouder	is	dan	haar	vader,	een	oude	schilder,	een	
oude	musicus	–	jonge	meisjes.	Ik	weet	dat	er	meisjes	van	twintig	verliefd	werden	op	Picasso.	En	het	is	
altijd	zo	geweest,	nooit	omgekeerd.	


Ik	heb	nooit	een	jonge	man	verliefd	zien	worden	op	een	oude	vrouw	van	zeventig,	tachtig,	negentig.


En	als	een	jonge	man	verliefd	wordt	op	een	vrouw	van	negentig,	zal	de	motivatie	anders	zijn.	Het	zal	
geld	zijn.	De	vrouw	is	net	op	het	punt	het	graf	in	te	gaan	–	het	is	niet	moeilijk	om	een	paar	dagen	te	
pretenderen	dat	hij	van	haar	houdt,	en	dan	zal	al	haar	geld	van	hem	zijn.	Maar	geen	jonge	man	zal	
werkelijk	verliefd	worden	op	een	oudere	vrouw.


De	schoonheid	van	een	vrouw	is	een	erg	vergankelijk	verschijnsel.	Dus	wordt	ze	wanhopig,	bang;	tijd	
raakt	op	en	deze	luie	kerels	zitten	niet	achter	haar	aan!	Nou,	wees	niet	zo	wreed,	wees	niet	zo	
onvriendelijk.	Wees	menselijk,	vol	compassie.


Dit	woord	“compassie”	is	gevormd	uit	“passie”.	Vol	compassie	zijn	betekent	vol	liefde	zijn.	Compassie	
is	een	dimensie	van	liefde.	Passie	is	heet,	hectisch,	een	beetje	gewelddadig.	Compassie	is		zacht,	
aardig,	vol	begrip	–	maar	het	blijft	toch	passie.


Je	moet	onthouden	dat	als	een	vrouw	uit	wanhoop	achter	een	man	aangaat,	de	man	wel	moet	
ontsnappen	omdat	het	iets	onnatuurlijks	is.	Als	de	vrouw	je	achter	nazit,	betekent	het	eenvoudig	dat	
ze	niet	gewenst	is,	niemand	zit	achter	haar	aan.	De	vrouw	die	achter	een	man	aangaat	wordt	
onaantrekkelijk.	De	man	kan	hier	niet	tegen:	ze	is	geen	vrouw,	ze	is	een	monster.	


Dingen	zijn	erg	van	elkaar	afhankelijk.	Als	vrouwen	beginnen	hen	achterna	te	zitten,	zullen	mannen	
zeker	ontsnappen.	Het	hele	spel	is	omgedraaid.	De	jager	wordt	het	gejaagde,	en	geen	man	kan	van	
een	vrouw	houden	die	hem	achter	nazit.	Precies	het	verschijnsel	van	dat	achterna	zitten,	maakt	de	
vrouw	waardeloos,	ze	is	geen	uitdaging.	Mannen	willen	de	uitdaging.	Hij	wenst	te	jagen,	hij	wenst	de	
overwinnaar	te	zijn.	Vandaar	dat	de	natuur	het	op	zo’n	manier	geregeld	heeft	dat	in	alle	dieren,	de	
mens	ingesloten,	de	mannen	de	vrouwen	moeten	veroveren.


Geef	de	vrouwen	deze	grote	tevredenheid.	En	wees	niet	bang	dat	je	haar	tot	het	uiteinde	van	de	
wereld	achter	na	moet	gaan.	Ze	is	bereid,	ze	geeft	je	alleen	een	beetje	meer	gelegenheid	haar	
achterna	te	zitten,	zodat	het	een	meer	aantrekkelijke	uitdaging	wordt.	En	als	je	eenmaal	vol	vuur	de	
uitdaging	aangaat,	wordt	de	vrouw	bijna	een	sprookjesfee,	niet	van	deze	wereld.	Je	vurige	verlangen	
naar	haar	maakt	haar	tot	een	droommeisje.	Je	droomt	van	haar,	je	schrijft	poëzie,	je	speelt	op	je	
gitaar.	Het	is	perfect	goed.


En	wees	nooit	bezorgd.	Ze	probeert	niet	aan	je	te	ontsnappen,	ze	geeft	je	enkel	een	gelegenheid	om	
te	jagen.	Neem	de	uitdaging	aan	als	een	man,	en	spoedig	zal	ze	je	toestaan	de	overwinnaar	te	zijn.	
En	dat	is	wat	een	man	wenst:	overwinning.	Maar	als	een	vrouw	achter	een	man	aangaat	zal	het	een	
nederlaag	worden.	Als	zij	hem	te	pakken	krijgt,	is	hij	verslagen.	Hij	zal	haar	op	zijn	knieën	vragen,	“Ga	
alsjeblieft	weg,	vindt	iemand	anders.	Ik	ben	niet	iemand	voor	een	nederlaag.”


Dus	begrijp	gewoon	de	natuurlijke	gang	van	zaken,	en	ga	niet	tegen	de	natuur	in,	want	tegen	de	
natuur	ingaan	creëert	allerlei	problemen.	Natuurlijk	zijn	is	onproblematisch	zijn.	En	natuurlijk	zijn	is	
zo	mooi.


Natuurlijk	te	zijn	is	op	je	gemak	zijn,	is	thuis	zijn.




Vraag	2


Geliefde	Osho,


Ik	ben	een	van	Uw	zwarte	sannyasins.	Mijn	jeugd	bracht	ik	door	in	Afrika,	mijn	hele	familie	woont	
daar.	Ik	ben	tien	jaar	bij	u,	en	ik	heb	mijn	vragen	over	Afrika	opzij	gezet.	Nu	voel	ik	dat	wat	U	zegt	over	
zwarte	mensen	en	Afrika	mij	rauw	valt	en	beverig	maakt.	Ik	voel	me	tegelijkertijd	beschaamd.	Kunt	u	
me	uitleggen	wat	dit	is?	Ik	ben	blij	dat	het	gebeurt,	maar	het	is	pijnlijk.


Ja,	ik	ben	ook	blij	dat	het	gebeurt.	Ga	door	het	proces	heen.	Iets	in	je	mind	denkt	nog	steeds	in	
termen	van	blank	en	zwart.


Mijn	commune	heeft	niets	met	blank	of	zwart	te	maken.	Mijn	commune	is	open	voor	allen	met	gelijk	
respect.	Kijk	gewoon	naar	mij.	Ik	ben	noch	zwart	noch	blank,	maar	het	geeft	me	geen	enkel	
probleem.	Ik	geniet	er	eenvoudig	van.	Niet	zwart	zijnde,	niet	blank	zijnde,	kan	ik	met	een	hand	een	
zwarte	vrouw	najagen,	met	een	andere	hand	kan	ik	een	blanke	vrouw	achterna	gaan.


Natuurlijk	is	mijn	manier	van	jagen	erg	subtiel.	Ik	jaag	op	hen	zittend	in	mijn	stoel.	Ik	hoef	niet	allerlei	
soorten	gymnastiek	te	doen.	Ik	hoef	hen	niet	mee	uit	te	nemen	naar	het	café,	naar	het	restaurant,	
naar	de	film;	ik	zit	eenvoudig	in	mijn	stoel.	Maar	zelfs	als	ik		in	hun	ogen	kijk,	is	dat	genoeg:	cafés	en	
restaurants	en	films	zijn	er	niets	bij.	Gewoon	met	mijn	hand	wuiven…	en	ik	zie	dat	de	vrouwen	zo	
gelukkig	worden.	Dat	maakt	mij	dan	weer	gelukkig.	En	ik	heb	niets	gedaan	–	gewoon	gezwaaid	met	
mijn	hand!		


Als	ik	je	zie	lachen,	is	het	voeding	voor	mij.	Als	ik	je	zie	zingen	en	dansen	met	mij,	wordt	ik	gezonder.	
Wat	medicijnen	niet	voor	me	kunnen	doen,	doen	mijn	mensen	als	ze	zich	verheugen.


Voel	voor	iedereen	die	hier	is.	Denk	niet	in	termen	van	zwart	zijn.	Zwart	is	mooi	–	het	heeft	zijn	eigen	
schoonheid,	net	zoals	de	blanke	kleur	zijn	eigen	schoonheid	heeft.	De	zwarte	kleur	moet	niet	
veroordeeld	worden;	de	zwarte	kleur	en	de	zwarte	mensen	moeten	ontdekt	en	verwelkomd	worden.	
Ze	zijn	sterker	dan	de	blanke	mensen.	Blanke	echtgenoten	zijn	altijd	bang	van	zwarte	bedienden,	
chauffeurs,	om	de	eenvoudige	reden	dat	hun	vrouwen	hen	meer	aantrekkelijk	zullen	vinden.	En	ze			
zijn	zeker	seksueel	krachtiger	–	ze	zijn	primitiever!


En	zij	komen	van	een	wereld	waar	slechts	de	sterke	mensen	kunnen	overleven.	Zij	die	zwakker	zijn	
zullen	niet	tegen	de	warme	zon	in	Afrika	bestand	zijn;	ze	zullen	het	loodje	leggen.


In	Tibet,	is	er	al	eeuwenlang	een	traditie	dat	als	het	kind	geboren	is….	Je	kunt	niet	bevatten	wat	ze	
doen.	Ze	dompelen	het	kind	negen	keer	in	ijskoud	water.	Een	heel	vreemd	gebeuren!	Negen	kinderen	
sterven;	slechts	een	van	de	tien	overleeft	het.	Maar	ik	ken	hun	beweegreden.	In	Tibet	zul	je	
onmetelijke	kracht	tegen	de	koude	nodig	hebben	om	te	overleven.	Het	is	overal	rondom	ijskoud.	Het	
is	beter	meteen	in	het	begin	te	sterven,	beter	uit	de	wedloop	te	treden.	Anders	zul	je	constant	ziek	
zijn,	een	last	voor	de	maatschappij,	voor	de	ouders,	die	allemaal	arm	zijn,	en	je	zult	je	hele	leven	een	
schuld	in	je	dragen	–	dat	je	nergens	goed	voor	bent,	waardeloos	en	onnodig	als	een	parasiet	bestaat.					


Het	doet	wreed	aan	om	het	pasgeboren	kind	in	ijswater	te	dompelen,	maar	ik	begrijp	waarom	ze	het	
doen.	Het	is	beter	vanaf	het	begin	terug	te	trekken	dan	zeventig	jaar	te	lijden.	Dus	slechts	tien	
procent	van	de	kinderen	overleeft,	negentig	procent	sterft	bij	dat	ijs	dompelen.	Maar	zij	die	overleven	
zijn	onnoemelijk	sterk.


Hetzelfde	is	de	situatie	in	Afrika.	Ze	moeten	sterk	zijn,	de	zon	is	te	hevig.	Hun	zwartheid	is	in	
werkelijkheid	een	bescherming	tegen	de	zon.	Hun	kracht	is	altijd	een	punt	van	jaloezie	geweest	in	de	
mind	van	de	blanke	mens;	in	feite	heeft	de	blanke	man	zich	altijd	inferieur	gevoeld.	En	enkel	om	dat	
minderwaardigheid	in	hemzelf	te	vernietigen,	dwong	hij	de	zwarte	mensen	op	inferieur	te	zijn.	Hij	



maakte	hen	slaven,	hij	verkocht	hen	op	de	markt	als	een	gebruiksartikel.	Hen	werd	geen	onderwijs	
gegeven,	ze	waren	economisch	niet	vrij.	Ze	waren	altijd	tweederangs	burgers.


Zelfs	nu,	in	de	twintigste	eeuw,	in	het	meest	moderne	land	van	de	wereld	–	in	Amerika	–	vechten	de	
zwarten	nog	voor	hun	rechten,	en	ze	krijgen	deze	niet.	Maar	in	mijn	commune,	die	de	tijd	voortuit	
is…	in	mijn	commune	is	het	de	eenentwintigste	eeuw!	We	hebben	de	twintigste	eeuw	ver	achter	ons	
gelaten.	Hier	wordt	elke	kleur	gerespecteerd.


Je	zegt	dat	je	tien	jaar	bij	me	bent.	Niet	werkelijk,	als	je	echt	tien	jaar	bij	me	was	geweest		zou	het	
onmogelijk	geweest	zijn	dat	deze	vraag	opgekomen	was	in	je	mind.	Ja,	ik	heb	nooit	over	Afrika	
gesproken,	want	niemand	vroeg	iets	over	Afrika,	niemand	vroeg	over	de	Afrikaanse	mensen.


Ik	beantwoordt	je	vragen;	anders	heb	ik	niets	te	zeggen.	Ik	heb	het	antwoord	gevonden,	nu	komen		er	
geen	vragen	in		mij	op.


Als	je	wenst	te	drinken	van	mijn	ervaring,	moet	je	jouw	vragen	gebruiken	zoals	een	emmer	wordt	
gebruikt	om	water	uit	de	bron	te	halen.	De	bron	heeft	jouw	emmer	in	het	geheel	niet	nodig,	hij	is	
perfect	tevreden.	Maar	hij	is	blij	als	hij	je	water	kan	geven,	om	je	emmer	te	vullen,	want	hij	weet	dat	
hoe	meer	hij	geeft,	des	te	meer	water	–	fris,	jonger	–	er	vloeit	vanuit	honderden	bronnen.		


Hetzelfde	is	mijn	ervaring.	Je	blijft	vragen	stellen	en	ik	blijf	je	antwoorden.	Maar	als	je	niets	vraagt,	is	
er	absolute	stilte	in	mij.	Er	is	geen	vraag	opgekomen	in	tweeëndertig	jaar.	Als	je	eenmaal	het	
antwoord	hebt	gevonden,	hoe	kunnen	er	dan	vragen	ontstaan?	Maar	jij	hebt	vragen;	gebruik	ze	als	
emmers.	Ik	ben	beschikbaar,	oneindig	gelukkig	je	alles	te	geven	wat	ik	heb,	want	des	te	meer	ik	geef,	
des	te	voller	ben	ik.


Je	bent	fysiek	tien	jaar	bij	me	geweest,	maar	ergens	in	je	mind	is	het	idee	latent	aanwezig	gebleven	
dat	je	een	zwarte	persoon	bent.	En	de	blanke	mensen	hebben	je	geconditioneerd	te	denken	dat	je	
minderwaardig	bent.	Net	nu,	omdat	in	de	persconferentie	iemand	me	over	de	Afrikanen	vroeg	–	
waarom	zij	niet	hier	komen	–	kwam	de	schaduw	die	altijd	al	op	de	loer	lag	ergens	in	je	
onderbewustzijn	onmiddellijk	in	je	bewustzijn.	En	mijn	antwoord	kan	geholpen	hebben	om	het	
omhoog	te	brengen.


Er	is	geen	andere	manier	om	je	van	dingen	te	ontdoen.	Als	je	hen	diep	in	je	onbewustheid	blijft	
bewaren,	kun	je	misschien	onbewust	van	hen	blijven	maar	ze	zijn	daar	en	groeien	hun	wortels	steeds	
dieper.	Onder	je	onbewuste	mind	is	er	een	collectieve	onbewuste	mind	–	die	veel	groter	is.	Onder	je	
collectieve	onbewuste	mind	is	de	kosmisch	onbewuste	mind	–	die	zo	groot	is	als	het	hele	universum.	
Dus	hoe	dieper	je	iets	onderdrukt,	des	te	meer	kans	je	het	geeft	om	te	overleven.	Breng	het	naar	de	
bewuste	mind.


Het	is	goed	dat	iemand	de	vraag	stelde	en	dat	jij	verstoord	en	beverig	werd.	Onderdruk	het	niet.	
Schudt	je	zelf	maar	eens	goed	door	elkaar!


Er	was	ooit	–	er	is	nog	steeds	in	sommige	gebieden	–	een	Christelijke	sekte	de	“Shakers”	genaamd.


Ik	veroordeel	hun	hele	theologie,	maar	ik	aanvaard	hun	schudden.	Dat	is	wat	zij	in	hun	kerken	deden:	
Ze	schudden	zich	zo	hevig	als	mogelijk	was	totdat	ze	op	de	grond	vielen.	Ik	noem	het	Dynamic	
Meditation!


Er	is	een	andere	Christelijke	sekte	geweest	die	zelfs	nog	beter	was;	zij	noemden	zichzelf	“Quakers”.


Schudden	is	nog	een	beetje	zacht,	maar	schokken	is	alsof	er	een	aardbeving	aan	de	gang	is.	En	dat	is	
wat	ze	deden.	Ik	accepteer	niets	van	hun	theologie,	maar	schudden	en	schokken	zijn	perfect	
bruikbare	methoden.




Dus	als	je	van	binnen	bent	geschokt,	breng	het	naar	buiten.	En	wat	heeft	je	gechoqueerd”?	--	Ik	zei	de	
waarheid.	En	ik	kan	niets	anders	zeggen.	Vandaar	dat	ik	tegen	het	afleggen	van	de	eed	ben	in	de		
gerechtshoven.	De	eed	in	het	hof	betekent	dat	als	je	de	eed	niet	aflegt	je	vaak	liegt.	Dat	is	accepteren	
dat	je	een	leugenaar	bent.	Ik	ben	tegen	de	eed	in	het	hof,	om	de	eenvoudige	reden	dat	zij	je	reeds	de	
veroordeling	geven,	zonder	dat	je	ook	maar	iets	hebt	beweerd.	Ze	hebben	reeds	geoordeeld:	“Jij	zult	
liegen,	dus	leg	de	eed	af.”


Maar	het	is	zo	stom.	Als	een	persoon	kan	liegen,	hoe	kan	de	eed	hem	verhinderen?	En	in	het	
bijzonder	iemand	zoals	ik,	die	niet	in	God	gelooft,	die	niet	gelooft	in	hemel	en	hel	–	welke	eed	kan	mij	
verhinderen	te	liegen?	Er	is	geen	angst	voor	de	hel,	er	is	geen	begerigheid	naar	de	hemel,	en	ik	wens	
je	nep	God	niet	te	ontmoeten.	Ik	ben	compleet	vervuld	in	mijzelf.	De	eed	kan	bijgelovige	mensen	
bang	maken;	de	eed	kan	een	Christen,	een	Hindoe,	een	Mohammedaan	bang	maken.	De	eed	kan	
mijn	mensen	niet	bang	maken	–	er	is	niets	te		vrezen.


Ik	zeg	eenvoudig	de	waarheid	zoals	ik	deze	zie.	Dat	is	wat	je	heeft	geschokt.	Maar	wat	kan	ik	er	aan	
doen?	Als	er	mensen	zijn	die	niet	naar	Mozart	luisteren,	is	Mozart	daar	dan	verantwoordelijk	voor?	
Als	er	mensen	zijn	die	de	schilderijen	van	Van	Gogh	niet	begrijpen,	is	Van	Gogh	daar	dan	
verantwoordelijk	voor?	Om	Van	Gogh	te	begrijpen	moet	je	gevoeliger	worden,	meer	esthetisch;	je	
zult	de	mind	van	een	creatieve	schilder	moeten	verstaan.


Net	gisteren	zag	ik	een	foto	van	een	schilderij	van	Van	Gogh.	Waarom	is	deze	afbeelding	plotseling	
gepubliceerd.	Van	Gogh	werd	vanwege	dit	schilderij	zijn	leven	lang	veroordeeld,	en	zelfs	na	zijn	leven.	
En	nu	is	het	schilderij	plotseling	het	meest	belangrijke	schilderij	van	Van	Gogh	geworden.	Ik	zal	je	
vertellen	wat	het	schilderij	is	en	wat	er	gebeurde.


Het	schilderij	is	van	sterren,	maar	ze	zijn	niet	op	de	manier	zoals	jij	hen	ziet.	Ze	zijn	meer	wervelend,	
ze	zijn	niet	statisch;	ze	zijn	meer	vloeibaar	dan	solide.	Nou	wie	heeft	er	ooit	een	vloeibare	ster	als	
maar	rond	zien	draaien	om	zijn	centrum?	In	Van	Gogh’s	tijd	veroordeelde	de	wetenschap	zelf	het	als	
enkel		verbeelding.	Maar	nu	hebben	natuurkundigen	ontdekt	dat	sterren	werkelijk	zijn	zoals	Van	
Gogh	hen	schilderde;	ze	zijn	vloeibaar	en	draaien	rond,	ze	zijn	niet	solide,	statisch.


Iets	bijna	wonderbaarlijks…	Van	Gogh	kon	iets	zien	waar	de	wetenschap	honderd	jaar	op	moest		
wachten	om	te	ontdekken.	En	nu	betonen	ze	allemaal	respect	aan	de	genialiteit	van	de	man,	aan	zijn	
onvoorstelbaar	intuïtieve	vermogen.	Hoe	kon	hij	de	sterren	zien	zoals	ze	zijn?	Als	je	Van	Gogh	wenst	
te	begrijpen	zul	je	jouw	bewustzijn	moeten	ontwikkelen.	Je	kunt	Van	Gogh	niet	appreciëren	zoals	je	
nu	bent;	Er	is	een	kloof.


Als	Afrikanen	niet	naar	mij	komen,	is	dat	niet	mijn	fout.	Er	is	een	grote	kloof,	ze	kunnen	mij	niet	
begrijpen.	Hun	problemen	zijn	niet	spiritueel	–	waarom	zouden	zij	naar	mij	komen?	Hun	problemen	
zijn	erg	materieel,	werelds.	Ze	hebben	voedsel	nodig,	ze	hebben	water	nodig,	schoon	water.	Ze	
hebben	medicijnen	nodig,	ze	hebben	ziekenhuizen	nodig,	ze	hebben	scholen	nodig.	Ze	hebben	
allerlei	dingen	nodig,	en	ik	deel	geen	dingen	uit	hier.	


Alleen	zij	die	alles	hebben	en	zich	nog	steeds	niet	tevreden	voelen,	die	allerlei	soorten	macht	hebben	
en	zich	nog	steeds	leeg	voelen;	zij	die	onderwezen	zijn	in	de	grote	universiteiten	van	de	wereld	–	
Oxford,	Cambridge,	Harvard,	Varanasi	–	en	nog	steeds	ontdekken,	na	al	deze	lange	processen	van	
opleiding,	die	een	derde	van	hun	leven	verknoeide….	Wat	hebben	ze	dan	nu?	Een	paar	papieren	die	
getuigen	dat	zij	diverse	titels	hebben,	maar	hun	onwetendheid	blijft	dezelfde	na	al	deze	aangeleerde	
kennis.


Ze	zijn	geen	wetende	geworden,	ze	kennen	zelfs	zichzelf	niet.	Al	deze	universiteiten	–	Oxford,	
Cambridge,	Harvard,	Varanasi	–	Ze	hebben	allen	gefaald,	ze	hebben	hen	bedrogen.	Ze	zijn	hun	
beloften	niet	nagekomen.	Na	de	universiteit	komen	ze	volgestopt	met	informatie,	maar	zonder	enige	
ervaring	vanuit	zichzelf:	alles	geleende	kennis,	maar	geen	authentieke	ervaring	van	zichzelf.	Dit	zijn	de	
mensen	die	naar	mij	toekomen.




Afrikanen	kunnen,	droevig	genoeg	om	te	zeggen,	niet	komen.	Maar	ik	ben	er	niet	verantwoordelijk	
voor.	Het	is	niet	omdat	ze	zwart	zijn,	het	is	een	kwestie	van	hun	armoede,	hun	slavernij.	En	wat	religie	
aangaat,	ik	veroordeel	alle	religies	,	omdat	ik	hen	pseudo	vind,	niet	waar;	mythologisch,	niet	
existentieel.	De	Afrikanen	zijn	zelfs	niet	op	het	punt	waar	ze	een	pseudo	religie	hebben.	Ze	zijn	veel	
verder	achter,	ver	terug	in	de	tijd	toen	er	nog	geen	religie	was,	slechts	betoverende	rituelen.


Ik	veroordeel	de	religieuze	mensen.	Wat	kan	ik	tegen	de	Afrikanen	zeggen	die	vijfduizend	jaar	achter	
liggen?	Ze	geloven	nog	steeds	dat	een	bepaald	ritueel	een	mens	kan	doden,	dat	een	bepaald	ritueel	
een	mens	van	de	dood	kan	redden,	dat	een	bepaald	ritueel	wonderen	kan	doen.	Er	is	zo’n	kloof!	
Daarom	komen	ze	niet	naar	me	toe.	Jij	hebt	geluk	dat	je	bent	gekomen	en	dat	je	hier	tien	jaar	met	me	
bent.


Ik	maak	nooit	onderscheid	tussen	zwarte	en	blanke	mensen.	Voor	mij,	iedereen	die	tracht	te	zoeken,	
binnenin	zoekt….	Van	binnen	is	niemand	zwart	en	niemand	is	blank.	Van	binnen	zijn	geen	kleuren.	
Van	binnen	is	het	lichtgevende	witheid.	Onthoudt,	wit	is	geen	kleur,	net	zoals	zwart	geen	kleur	is.	Het	
is	vreemd	dat	we	zwarte	mensen	zeggen,	blanke	mensen;	beiden	zijn	kleurloos,	op	verschillende	
manieren.	


Je	kunt	zien…	in	de	regenboog	zul	je	geen	wit	en	zwart	vinden.	Deze	twee	kleuren	zul	je	niet	vinden	in	
de	regenboog;	alle	andere	kleuren	zijn	er.	Waarom	is	de	regenboog	niet	geïnteresseerd	in	wit	en	
zwart?	–	omdat	het	geen	kleuren	zijn.	Zwart	betekent	eenvoudig	dat	alle	kleuren	geabsorbeerd	zijn.	
Je	moet	een	klein	beetje	het	wetenschappelijk	feit	begrijpen.	Als	jij	iets	als	zwart	ziet,	betekent	dat	
geen	van	de	zonnestralen	die	er	op	vallen	teruggekaatst	worden.	Het	absorbeert	hen,	het	laat	geen	
enkele	zonnestraal	ontsnappen.	Wit	doet	juist	het	tegenovergestelde.	Het	weerspiegelt	alle	stralen,	
en	al	de	kleuren	samen	creëren	de	illusie	van	wit.


Je	kunt	het	proberen.	Bevestig	aan	je	plafond	fan,	in	de	plaats	van	drie,	zeven	bladen.	Verf	elk	blad	in	
een	andere	kleur	–	verf	hen	in	alle	kleuren	van	de	regenboog.	Doe	dan	de	fan	aan,	en	je	zult	verbaasd	
zijn:	als	deze	bladen	snel	beginnen	te	draaien,	zie	je	alleen	maar	wit;	al	deze	kleuren	zijn	verdwenen.


De	reflectie	van	alle	kleuren	is	wit;	afwijzing	van	alle	kleuren	is	wit.	Het	absorberen	van	alle	
zonnestralen	is	zwart.	De	zwarte	mensen	moesten	wel	zwart	zijn	omdat	zij	de	zonnestralen	moesten	
absorberen;	anders	zouden	deze	te	veel	zijn,	ze	zouden	hen	doden.	Ze	moesten	een	methode	
creëren,	een	eenvoudige	methode	–	zwart	zijn.	Het	is	niet	erg	kostbaar,	het	is	een	kleine	hoeveelheid	
pigment.	Dingen	worden	steeds	maar	duurder,	maar	nog	steeds	is	het	zwarte	pigment	niet	meer	dan	
een	halve	dollar	waard.	Maar	het	beschermt	hen	om	door	de	zon	verbrand	te	worden,	want	het	
zwart	absorbeert	onmiddellijk	de	zonnestralen.	De	blanken	kunnen	niet	al	de	zonnestralen	
accepteren;	ook	dat	is	eenvoudig.	De	blanken	leven	in	de	koudere	landen	waar	de	zonnestralen	niet	
zo	sterk	zijn.	Om	te	overleven	hoeven	zij	niet	in	staat	te	zijn	al	de	zonnestralen	te	absorberen.	Dit	zijn	
overleving	maatregelen	–	maak	er	geen	politiek	van!


En	wat	je	binnenste	aangaat,	daar	zijn	geen	kleuren,	gewoon	een	lichten,	gewoon	zuiver	lichten	
uiterste	stilte.	Het	is	hetzelfde	in	de	zwarte,	in	de	blanke,	in	de	gele,	in	de	bruine	mens	–	het	maakt	
niet	uit	welke	soort	container	je	hebt,	de	inhoud	is	hetzelfde.


Jij	hebt	geluk.	Ik	zeg	het	opnieuw,	dat	je	hier	tien	jaar	bent	geweest.	Maar	kun	jij	je	iemand	
herinneren	die	je	discrimineerde	omdat	je	zwart	bent?	In	feite	moest	ik	informeren	wie	de	
vragensteller	is,	want	ik	zie	je	niet	als	zwart	en	blank;	ik	zie	je	eenvoudig	als	rode	mensen!	Mijn	
interesse	is	voor	de	rode	mensen.


Het	is	goed	dat	je	verstoord	raakte.	Maar	het	is	niet	jouw	verantwoordelijkheid,	niemand	is		
verantwoordelijk,	het	is	gewoon	zo	dat	de	zwarte	mensen	niet	gegroeid	zijn	qua	bewustzijn,	in	
intelligentie.	Ze	zijn	in	de	strijd	op	het	laagste	niveau	van	overleven.	




Hetzelfde	is	de	situatie	in	India.	Er	was	een	tijd,	vijfentwintig	jaar	geleden	toen	Gautama	Boeddha	
leefde,	dat	het	land	in	opwinding	verkeerde	over	argumenten,	filosofieën,	theologieën.


Er	waren	rondtrekkende	meesters	over	het	hele	land	die	de	dingen	van	de	overzijde	
bediscussieerden,	methoden	zochten	voor	meditatie,	contemplatie,	concentratie.	Het	land	was	niet	
op	het	overlevingsniveau;	het	land	was	perfect	gelukkig,	hun	basis	behoeften	waren	vervuld.	En	als	
de	basis	behoeften	vervuld	zijn,	vind	je	plotseling	nieuwe	behoeften	van	een	hogere	orde	in	je.


Denk	je	dat	een	hongerige	mens	naar	mij	zou	komen	om	me	over	meditatie	te	vragen?	Een	hongerig	
mens	zal	om	zijn	brood	komen	vragen.	En	als	ik	tegen	hem	over	meditatie	begin,	zal	hij	zeggen,	“Geef	
me	eerst	iets	te	eten	zodat	ik	tenminste	kan	horen,	wat	je	te	zeggen	hebt.”


In	India	heeft	een	grote	neergang	plaatsgevonden.	Na	Gautama	Boeddha,	ging	India	steeds	meer	in	
verval.	Alexander	de	Grote	bereikte	India	driehonderd	jaar	na	Gautama	Boeddha,	en	na	Alexander	de	
Grote	werd	India	constant	een	prooi	van	allerlei	soorten	indringers,	van	alle	landen	–	wie	er	ook	maar	
wenste	te	plunderen.	India	werd	gedurende	tweeduizend	jaar	een	prooi.	Het	verloor	zijn	glorie,	het	
verloor	zijn	spirituele	interesse.	


Ik	was	zeven	jaar	lang	in	Poona,	en	mensen	vroegen	me	waarom	de	Indiërs	niet	naar	mij	komen.	Als	
mensen	van	over	de	hele	wereld	komen,	waarom	komen	er	dan	geen	Indiërs	naar	me?	En	zelfs	als	ze	
komen	zijn	het	er	slechts	een	paar,	en	het	zijn	allemaal	rijke	mensen	die	komen.


Ik	zei,	“Het	is	zo	eenvoudig.	Heel	India	vecht	op	het	laagste	niveau,	proberend	op	een	of	andere	
manier	te	overleven.”Als	iemand	in	de	rivier	verdrinkt,	denk	je	dat	hij	een	vraag	over	meditatie	zal	
stellen?	Hij	zal	zeggen,	“Red	me!	Haal	me	uit	het	water!”


Je	kunt	hem	zeggen,	“De	beste	manier	is	meditatie.	Wees	niet	bezorgd	om	het	water,	iedereen	moet	
op	een	dag	sterven.	Sterf	meditatief.	Vier	het!	En	ik	zal	met	je	meevieren	vanaf	de	oever.	Ik	zal	dansen	
en	zingen	en	op	mijn	gitaar	spelen,	en	jij	sterft	vreugdevol.”	Die	man	zal	je	niet	vergeven.	Als	hij	op	
een	of	andere	manier	uit	het	water	komt,	zal	hij	je	gitaar	breken	en	je	nek	en	je	een	lesje	leren,	dat	
dit	niet	de	manier	is	om	je	te	gedragen	tegenover	een	verdrinkende	mens!


In	India	kwamen	de	arme	mensen	niet	naar	me	toe.	Zij	die	kwamen	waren	of	de	gegoede	midden	klas	
of	de	super	rijken.	Maar	het	is	niet	mijn	fout	dat	de	Indiërs	arm	zijn.	Het	is	hun	eigen	
verantwoordelijkheid.


Wat	hebben	de	Afrikanen	gedurende	vijfduizend	jaar	gedaan?	Als	Afrika	niet	in	staat	was	in	een	
hogere	levensstandaard	te	voorzien,	hadden	ze	moeten	verhuizen.	Wie	houdt	hen	tegen?	Maar	zij	
klampen	zich	vast,	net	zoals	in	India	de	boeren	zich	vastklampen	–	en	tachtig	procent	van	India	
bestaat	uit	boeren.	Ze	houden	zich	vast	aan	hun	klein	stukje	land,	wat	uitgebuit	is	door	hun	
eeuwenlange	oogsten:	nu	heeft	het	land	niets	meer	te	geven.	Maar	zij	klampen	zich	uitgehongerd		
vast.			


De	kloof	is	groot….	Ik	kan	hen	vertellen	hoe	de	kloof	te	overbruggen,	maar	er	waren	twee	Afrikaanse	
journalisten	in	de	wereldpers	conferentie,	en	ik	kon	zien	dat	ze	niet	konden	begrijpen	wat	ik	zei.


En	zij	waren	journalisten,	met	een	opleiding.	In	feite	konden	zij	de	vraag	zelfs	niet	adequaat	stellen.


Een	stond	recht	voor	me,	een	poging	wagend	om	me	iets	te	vragen,	maar	hij	deed	het	op	een	
vreemde	omslachtige	manier.	Ik	kon	niet	zien	wat	hij	probeerde	te		vragen.	En	toen	ik	het	doorkreeg	
en	ik	hem	antwoordde,	luisterde	hij		niet	–	want	toen	mijn	antwoord	klaar	was	stond	hij	nog	steeds	
daar	als	een	stuk	steen.	Ieder	ander	die	een	vraag	stelde,	het	antwoord	kreeg,	ging	dan	onmiddellijk	
weg	om	plaats	te	maken	voor	iemand	anders.	Maar	deze	man	bleef	daar	gewoon	maar	staan.	Hij	had	
zelfs	niet	genoeg	intelligentie	om	te	weten	dat	mijn	antwoord	klaar	was.	Hij	zag	er	absoluut	uit	als	
een	idioot.




De	tweede	Afrikaan	stelde	de	vraag	beter	dan	de	eerste;	het	was	perfect	helder.	Misschien	had	hij	
haar		voorbereid,	haar	gerepeteerd,	haar	erin	gestampt,	want	ik	kon	zien	dat	ze	erin	gestampt	was.	En	
ik	heb	reden	om	dat	te	zeggen	–	want	toen	ik	hem	begon	te	antwoorden,	wilde	hij	niet	naar	me	
kijken.	Hij	keek	hier	en	daar.	Uitgezonderd	naar	mij,	keek	hij	overal	rond.	In	feite,	was	hij	van	binnen	
de	tweede	vraag	aan	het	klaarstomen.	Hij	wenste	niet	door	mijn	antwoord	verstoord	te	worden	–	hij	
zou	anders	de	tweede	vraag	kunnen	vergeten.


Toen	mijn	antwoord	klaar	was….	Als	je	een	tweede	vraag	hebt,	moet	ze	verband	houden	met	mijn	
antwoord.	Maar	zijn	tweede	vraag	had	absoluut	geen	verband	met	mijn	antwoord.	Nou,	wat	kan	ik	er	
aan	doen?	Je	vraagt,	“Waarom	Afrikanen	hier	niet	komen?”	op	zo’n	manier	–	alsof	ik	
verantwoordelijk	ben	voor	het	feit	dat	ze	niet	komen.	Ze	kunnen	niet.	Ze	zijn	niet	eens	tijdgenoten,	
wat	te	zeggen	van	de	eenentwintigste	eeuw?	Ze	zijn	vijfduizend	jaar	achter	–	star,	versteend.															


Jij	bent	zeker	gezegend	dat	je	hier	bent,	en	elk	idee	van	zwart,	van	Afrika	–	ik	ga	al	deze	dingen	uit	je	
hameren.	Het	zal	goed	zijn	als	je	ze	uit	jezelf	laat	vallen,	gewoon	uit	compassie	voor	mij.


Hameren	is	niet	iets	voor	een	lui	mens	zoals	ik	–	en	ik	ben	trouwens	geen	smid	ook!	


