Toen en nu: totaal ontspannen in het hier en nu

Stern verslaggever Jérg Andrees Elten reisde halverwege de jaren zeventig naar Bhagwan in Poona,
India - een ontmoeting die niet alleen tot een sensationeel rapport leidde, maar zijn leven compleet
zou veranderen. Precies dertig jaar na de publicatie van zijn legendarische boek (Totaal ontspannen
in het hier en nu) over zijn tijd in de ashram, kijkt hij terug.

Een hippie had de naam in mijn hoofd gestopt: Bhagwan Shree Rajneesh. Dit is een Indiase wijze
die een ashram heeft in Poona, vlakbij Bombay. 'Een goede insidertip!' zei de hippie. En Bhagwan
betekent ‘iemand die zijn goddelijkheid heeft gerealiseerd’. Ik wist dat ik de Indiase wijze moest
ontmoeten. Waarom? Geen idee!

Een paar maanden later was het zover. Ik was op reis met de fotograaf Jay Ullal. Tussenstop in
Bombay. Omweg naar Poona (nu Pune genoemd). Het pad naar het huis van Bhagwan leidt door
een jungle-achtige tuin. De geur van vreemde tropische planten was bedwelmend. Exotische
vogels ritselden in het kleurrijke struikgewas en begroetten mij met schelle liederen. Trotse
pauwen spreidden hun veren en maakten hun radslagen. In een kleine vijver rekten twee zwanen
hun nek uit en keken me nieuwsgierig aan.

Plotseling stond de meester voor mij. Hij zat op het overdekte terras van zijn huis - een geheel in
het wit geklede figuur. Ik stopte verrast. Mijn eerste indruk: kracht en gevoeligheid. Fijne handen,
een hoog kaal voorhoofd, een baard die over zijn sterke borst viel, zwarte ogen onder lange
wimpers. Hij leunde naar voren in zijn stoel, spreidde zijn armen, doorboorde me met een
vriendelijke radarblik en zei: 'Daar ben je eindelijk! Ik heb op je gewacht en gewacht...'




Een ontmoeting die mijn leven veranderde

De raadselachtige begroeting luidde het grootste avontuur van mijn leven in. De man kwam mij
griezelig bekend voor, maar er was ook een stem die mij waarschuwde: 'Pas op! Hij zal je leven
compleet veranderen!'

De volgende ochtend verliet ik het hotel vroeg om op tijd te zijn voor Bhagwan's 'lezing', die hij
dagelijks hield — 365 keer per jaar. Met ongeveer 150 Bhagwan-discipelen, geheel in het oranje
gekleed, zat ik met gekruiste benen op de ijskoude marmeren vloer van de zaal en wachtte. Toen
verscheen Bhagwan met de stilte van een vallend blad. Hij vouwde zijn handen voor zijn gezicht in
de Indiase begroeting 'Namaste', draaide zich langzaam in een halve cirkel om en leek iedereen
persoonlijk te begroeten. Toen ging hij in de stoel van een blanke manager zitten en begon met
zachte stem te spreken.

Ik herinner me nog dat hij sprak over het zenboeddhisme. ‘De wereld is uit balans’, zei hij. 'Het
Westen heeft geen ziel en het Oosten geen kennis. Alleen als West en Oost samenkomen zal er
harmonie in de wereld zijn.' Soms bereikte zijn stem een scherp randje. Ik liet de sfeer van deze
lezing bezinken. En opnieuw was er dat vreemde gevoel van vertrouwdheid.

De mensen die ik in de ashram ontmoette waren sannyasins, wat betekent dat Bhagwan hen als
zijn discipelen had ingewijd. De vrouwelijke sannyasins werden Ma genoemd en de mannelijke
Swami. Bhagwan had ze ook Sanskriet namen gegeven. Een jonge socioloog uit Berlijn heette
bijvoorbeeld Swami Prem Prasad — ‘Gift of Love’.

De meeste sannyasins waren ongeveer 30 jaar oud. Vooral de vele mooie vrouwen vielen mij

op. Mannen en vrouwen droegen schouderlang haar en oranje gewaden. De mannen waren vooral
te herkennen aan hun volle baard. ledereen droeg de Mala — een ketting van houten kralen
waaraan een medaillon met de foto van de meester bungelde. Ik kon me niet voorstellen dat ik
met zoiets zou rondlopen.

Eerste benaderingen

Hoe meer sannyasins ik leerde kennen, hoe meer ik onder de indruk raakte van hun directe
karakter: ze zeiden precies wat ze voelden en dachten. Geen maskers, geen beleefde uitspraken,
geen houding, geen pretenties. Ik vond het leuk om bij hen te zijn. Ze lachten veel en geloofden
niet in het leven als een probleem. lemand die zichzelf Swami Gunakar noemde en die twee jaar
eerder op Duitse aristocratische bals had gedanst, sloeg zijn arm om mijn schouders en vroeg
lachend: 'Heb je alle verwarring al opgehelderd?' Gunakar was een succesvolle advocaat geweest
onder zijn echte naam Jobst von Hanstein. Twee jaar geleden had hij alles achtergelaten om hier
bij Bhagwan in de ashram te gaan wonen. Dat maakte mij bang: zou dit mij ook kunnen
overkomen?

Swami Gunakar vermoedde waarschijnlijk dat ik enerzijds gefascineerd was door Bhagwan, maar
anderzijds ook sterke twijfels had. Wie was Bhagwan? Een wijze man of gewoon een briljante
spreker? Een verlichte spiritueel leraar of een charlatan? Een Boeddha of een megalomaan?

Veel dingen kwamen mij hier vreemd voor. De collegestoel van Bhagwan mocht bijvoorbeeld alleen
met handschoenen worden aangeraakt. De boeken die hij las, waren eerder gesteriliseerd in een
sterilisator voor medische instrumenten. Naar verluidt las hij tot drie boeken per dag. Hij verliet
zijn kamer alleen 's ochtends voor zijn lezing en 's avonds als hij studenten ontving die hem
persoonlijke vragen wilden stellen. De temperatuur in zijn kamer werd constant op 17 graden
gehouden. In zijn aanwezigheid zat je eigenlijk op de grond terwijl hij in de fauteuil zat.

Elke ochtend ging ik naar zijn lezingen en het viel mij op dat hij zichzelf vaak tegensprak. ‘Ik spreek
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mezelf tegen om je totaal in verwarring te brengen,” legde hij uit. ‘Probeer mij niet met logica te
benaderen. Het hele leven is onlogisch.' Hij sprak zonder manuscript, liet de woorden maar komen
- en elke tweede zin raakte me als een hamer.

Ik voelde me doorzien. 'Je bent net een grammofoonnaald die altijd dezelfde groove speelt’, zei hij
bijvoorbeeld, en ik dacht: 'Hoe weet hij dat ik me steeds ongemakkelijker voel in mijn succesvolle
routine?"

En weer was daar de stem van Bhagwan: 'Echt, het leven bestaat altijd op het scherp van de
snede. Hoe meer zekerheid je wilt hebben, hoe minder levend je wordt!' En het viel me op dat ik
me jarenlang vooral bezig heb gehouden met veiligheid en dat ik verandering nogal bedreigend
vond.

Totaal ontspannen in het hier en nu - Easy Going en diepe zelfervaring

De sfeer in de ashram was bijna provocerend ontspannen en relaxed. Maar er waren ook plekken
waar veel tranen vloeiden. Dit waren de groeps- en therapieruimtes waarin zogenaamde
zelfervaringsgroepen plaatsvonden. Ik hoorde dat het daar ontzettend zwaar was. In sommige
groepen waren de deelnemers - zowel vrouwen als mannen - halfnaakt, hadden ze plezier, lagen ze
in elkaars armen of vielen ze elkaar aan met de blote vuisten.

Het groepsspektakel wilde ik uiteraard niet missen. Dus ik vroeg om deel te nemen. Bhagwan
besloot: ontmoetingsgroep. 'O jee,' merkte Prem Prasad, de socioloog uit Berlijn, op. 'Dit is de
zwaarste groep ooit!'

Wat hij daarmee bedoelde bleek een week later toen ik met twee gebroken ribben uit de groep
kwam. Twaalf mensen waren op mij gesprongen en een maatschappelijk werkster uit New York
had met haar dikke kont op mijn borst rondgereden als een rodeo paard.

Jay Ullal, mijn collega-fotograaf, wilde graag foto's maken in de groepen. Ma Laxmi, die als
assistent van Bhagwan de zaken van de ashram leidde, hield hem tegen. 'Geen foto’s in de
groepen!' Maar de volgende dag zat Jay Ullal voor Bhagwan en de meester besloot: 'Jay, je kunt
overal in de ashram foto’s maken — zoveel als je wilt!" Ik viel bijna flauw van shock, omdat het nu
duidelijk was dat Bhagwan een journalistieke aardbeving wilde veroorzaken en dat het voor mij
volkomen onmogelijk zou zijn om de sensationele beelden die Ullal nu zou maken, plausibel uit te
leggen aan normale mensen.

In die tijd werden de zelfervaringsgroepen in de Pune Ashram fel bediscussieerd door therapeuten
van de ‘humanistische psychologie’ wereldwijd vanwege hun radicaliteit en effectiviteit. Veel
bekende psychotherapeuten reisden van ver, wierpen zich moedig in deze groepen, werden
sannyasins en bleven als groepsleiders in Pune.

Mijn ‘Encounter’-groepsleider vertelde me dat Bhagwan’s voornaamste zorg was om de mensen
die met hem wilden werken te bevrijden van hun ‘psychologische rotzooi’ — van hun onderdrukte
agressie en hun angsten, van hun blokkades en hun seksuele remmingen, van hun zelfbedrog en
hun onechtheid. Zolang je dit ‘afval’ met je meedraagt, kun je niet in meditatie gaan en jezelf op
het pad van innerlijke groei zetten. Het radicalisme in deze spirituele snelkookpan is nodig om het
zelfreinigingsproces op gang te krijgen. Dit lukt niet met een leuke uitwisseling van ideeén in de
groep.

Bhagwan, een moderne zenmeester

Terugkijkend lijken de gebroken ribben mij een bescheiden prijs die ik moet betalen voor wat mij in
Bhagwan's omgeving werd geopenbaard. Het ging niet langer alleen om het verhaal dat ik ging
schrijven, maar het ging om mezelf. Ik had ontdekt dat ik een spirituele zoeker was. Existentiéle
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vragen kwamen naar voren: ‘Wat is de zin van mijn leven? Waarom ben ik op de wereld? Waar
kom ik vandaan? Waar ga ik heen? Wat is mijn doel? Wie ben ik eigenlijk?"

Inmiddels had ik begrepen dat Bhagwan een moderne zenmeester is. Ik herinnerde me wat ik had
gelezen over oude zenmeesters. Het waren allemaal heel vreemde jongens. Zo is er bijvoorbeeld
het verhaal van de zenmeester die de vinger van zijn leerling afhakte om hem uit zijn dagdroom te
wekken. Een andere meester duwde zijn leerling van een brug een woeste bergstroom in om hem
wakker en bewuster te maken. En beroemd is het verhaal van de zenmeester die zijn leerlingen
dag en nacht liet nadenken over hoe ze met één hand moesten klappen of hoe ze een gans uit een
fles konden halen zonder het glas te breken.

Eeuwenlang is de modus operandi van de zenmeesters niet veranderd. Een zenmeester schrikt als
hij wakker wordt. Hij kent geen moraal en geen geboden, hij pleit voor bewustzijn. Hij creéert
situaties waarin zijn leerlingen ervaringen met zichzelf kunnen opdoen en wakker kunnen
worden. Zoals elke zenmeester is Bhagwan — ook vandaag nog — een spiegel waarin iedereen die
dicht bij hem komt, zichzelf in al zijn onvolmaaktheid kan zien.

Met het laatste derde deel van mijn leven besloot ik iets heel geks te doen: ik wilde alles in
Duitsland opgeven om voortaan dicht bij deze Indiase wijze te blijven.

Voordat ik Pune verliet, gaf Bhagwan mij de naam Satyananda (ware gelukzaligheid). Toen ik
afscheid van hem nam, zei hij: 'Kom terug wanneer je maar wilt. De Ashram is jouw thuis.'

Poona: Aantrekkingspunt voor zoekenden van overal ter wereld

Een jaar later was ik terug, verhuisde naar de ashram en schreef het boek ‘Helemaal ontspannen in
het hier en nu’. Zoals verwacht sloeg het Stern rapport over de ashram in Pune in als een bom. De
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verslaggevers van de internationale schandaalpers arriveerden massaal en dienden vanaf dat
moment de burgerlijke instincten en vooroordelen van de massa. En de vertegenwoordigers van de
intellectuele burgerlijke pers waren verontwaardigd over 'deze goeroe die geld uit de zakken van
goedgelovige discipelen klopt.'

Ondertussen maakten tienduizenden jonge mensen van over de hele wereld pelgrimstochten naar
India om Bhagwan te ontmoeten. De eersten waren hippies uit Amerika en Europa. Velen hadden
tijdens LSD-trips de gelukzalige ervaring één te zijn met het bestaan of met God. Nu wilden ze, met
de hulp van Bhagwan, de God-ervaring bereiken zonder LSD.

Veel hippies arriveerden over land in Pune en bouwden fantasierijke bamboehutten aan de oevers
van de nabijgelegen rivier. Naarmate er meer mensen naar Bhagwan kwamen, werd het sannyas
tafereel aan de rivier kleurrijker en romantischer, waar de klanken van gitaren en de zoete geur van
marihuana de hele nacht over het water zweefden. Overdag kwamen de hippies naar de ashram
en stortten zich in het avontuur van de zelfervaringsgroepen met een totaliteit die vandaag de dag
ondenkbaar zou zijn.

In de ashram zelf woonden slechts ongeveer 150 sannyasins. Ze werkten hard en leefden relatief
spartaans. Ze hadden geen invloed op het reilen en zeilen in de periferie.

Na de hippies kwamen de verontwaardigde rechtvaardigheidsfanaten van de studenten
protestbeweging: jongeren die in de straten van westerse steden hadden gedemonstreerd tegen
de oorlog in Vietnam en tegen de kapitalistische uitbuiting van arme landen en die vreselijk waren
geslagen door de politie. De staatsautoriteiten sloegen de studentenopstand neer. Veel voormalige
straatvechters kwamen naar Pune omdat ze beseften dat als ze de wereld een betere plek wilden
maken, ze bij zichzelf moesten beginnen. Nu gingen ze aan Bhagwan's voeten zitten, likten hun
wonden en begonnen aan zichzelf te werken. De wereld veranderen door zelfverandering was hun
motto.

Bhagwan, de provocateur

Bhagwan heette iedereen welkom. Hij gaf elke dag zijn lezingen. Zijn woorden werden steeds
harder, zijn opvattingen controversiéler. Hij slachtte alle heilige koeien af en bekommerde zich niet
om morele principes, fatsoen en gewoonten. Schopte de machtigen tegen de schenen, legde
afgoden bloot, rukte de maskers van de gezichten van huichelaars, sloeg waardevol porselein
kapot, drukte op knoppen - kortom: hij deed er alles aan om de aandacht te trekken. Toen ik hem
een keer vroeg of schandalen tot zijn handel behoorden, antwoordde hij met een serieus gezicht:
O ja! Schandalen zorgen voor wrijving. Wrijving creéert energie, en energie creéert verandering.'

Sindsdien zijn er 33 jaar verstreken. De veel verguisde wijze van Pune overleed op 19 januari 1990
en werd plechtig verbrand bij de rivier. Kort voor zijn dood veranderde hij zijn naam en noemde
zichzelf Osho. De romantische bamboehutten-dorpjes zijn verdwenen en daarmee de romantiek
van de beginjaren.

Na zijn dood veranderde de ashram van Osho in een bloeiend en modern ‘meditatieoord’. De
stoere groepen behoren tot het verleden. Maar op mysterieuze wijze leeft de geest van de meester
vandaag de dag nog net zo levend in zijn ashram als dertig jaar geleden. En veel mensen die hier
komen, hebben nog steeds spannende ervaringen met zichzelf.

De ‘schandaal goeroe’ geniet nu een hoge reputatie. Zijn boeken worden uitgegeven door grote
uitgevers over de hele wereld en de oplage neemt toe. De Indiase parlementaire bibliotheek heeft
vier jaar geleden de volledige werken van Osho verworven - een zeldzame eer die onlangs aan
Mahatma Gandhi werd toegekend.

Ik ben niet langer een van de sannyasins die in de ashram wonen en werken. Mijn jaren van stage
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bij de Osho-gemeenschap zijn voorbij. Maar het leerproces gaat door, want voor de zoeker is het
pad het doel. Zes jaar geleden heb ik in Mecklenburg het Instituut voor Creativiteit en Meditatie
opgericht. In deze tijd van dramatische veranderingen probeer ik meditatie over te brengen als een
belangrijk levenshulpmiddel voor de deelnemers aan mijn seminars. Voor mezelf heb ik eindelijk
gerealiseerd wat 33 jaar geleden nog een ideaal van mij was en dat werd de titel van mijn eerste
boek over Osho: Helemaal ontspannen in het hier en nu.

Jorg Elten - Satyananda was zes jaar Midden Qosten en Afrika
correspondent voor de Siiddeutsche Zeitung, daarna politiek verslaggever
bij Stern. Na de ontmoeting met Bhagwan in 1977, de sloop van de tenten
in Duitsland, gaat Elten naar de ashram in Poona en schrijft daar de
bestseller 'Totaal ontspannen in het hier en nu,' wat een cult boek werd.
Hij woonde 7 jaar als schrijver in Amerika ('Alles ganz easy in Santa
Barbara' en 'Karma und Karriere'). Sinds 1998 woonde hij in Stellshagen
dichtbij de Mecklenburgse Oostzeekust en leidde daar samen met zijn
partner Martina Kaltenbach Creatieve en Meditatie seminars. In 2017 is
hij in Stellshagen overleden.

https://www.sein.de/damals-und-heute-ganz-entspannt-im-hier-und-jetzt/
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