De derde vraag:
Wat is seksuele perversie? Waarom ontstaan er vreemde seksuele gewoonten en waar komen ze
vandaan? Bijvoorbeeld sado-masochisme.

De mens is niet wat hij lijkt te zijn, hij is veel groter. We kennen de mens maar heel gedeeltelijk.
Je zult deze vijf categorieén moeten begrijpen: de eerste is de bewuste mind. De bewuste mind is
een heel kleine mind, een klein beetje van jou maar dat kan redeneren, denken, rationaliseren,
logische processen doorloopt en een beetje alert is. Het is een heel klein deel van jou en we
kennen de mens alleen van dat kleine deel.

We hebben in het grote paleis van het menselijk bewustzijn gekeken vanuit een heel klein gaatje,
misschien het sleutelgat. En wat we door het sleutelgat hebben gezien, is niet de hele
werkelijkheid.

De mens is enorm. Net verborgen achter de bewuste mind bevindt zich de onbewuste mind. De
ontdekking ervan is de grote bijdrage van Sigmund Freud aan de mensheid. De onbewuste mind is
negen keer groter dan de bewuste mind. Het bevat al je instincten, al je innerlijke functies,
lichaamsmechanismen, emoties en gevoelens. Behalve logica bevat het alles van jou.

Maar dat zit diep in de duisternis. Freud heeft psychoanalyse gedefinieerd als een poging om het
onbewuste bewust te maken, zodat je bewustzijn een beetje groter wordt. Er moet meer licht
doordringen in de duisternis van het onbewuste, want het onbewuste is negen keer krachtiger.
Wat je ook beslist via het bewuste, het zal niet kunnen materialiseren als het niet tot het
onbewuste doordringt.

Daarom gaat hypnose veel dieper dan elke andere methode. Hypnose werkt rechtstreeks op het
onbewuste. Je kunt jaren proberen om een bepaalde gewoonte te laten vallen en het zal je niet
lukken, omdat je het alleen vanuit je bewustzijn probeert. En het bewuste is heel klein; het heeft
geen macht tegenover het onbewuste. En het onbewuste kan niet weten wat het bewuste denkt.
Maar de hypnotiseur kan je helpen om de gewoonte binnen een paar seconden te laten vallen, of
hoogstens in een paar sessies, omdat hij het bewuste in slaap zal brengen en rechtstreeks met het
onbewuste zal gaan communiceren. En als het onbewuste ermee instemt om de gewoonte te laten
vallen, dan valt de gewoonte weg. Dan is er geen mogelijkheid meer voor het bewuste om het nog
langer te dragen.

Alle realiteiten veranderen vanuit het onbewuste. Maar het onbewuste zelf is slechts een deel. Er
zit, nog steeds erachter verborgen, een collectief onbewuste dat je hele verleden bevat. En dat is
niet gering. Want je bent ooit een leeuw geweest en je bent ooit een slang geweest en je bent ooit
een boom geweest.

Het Oosterse idee, dat je door vierentachtig miljoen geboorten heen bent gegaan, is veelzeggend.
Het is misschien niet helemaal juist, maar het is veelbetekenend, het is betekenisvol. Vierentachtig
miljoen geboorten voordat je een mens geworden bent, en al die geboorten en hun ervaringen zijn
vervat in het collectieve onbewuste. Het is bijna de hele geschiedenis, vanaf het allereerste begin -
als er ooit een begin is geweest.

Het is de verdienste van Karl Gustav Jung dat hij met het idee van het collectief onbewuste is
gekomen en dat geintroduceerd heeft in de wereld van de psychologie.

Maar dit zijn slechts delen, zelfs het collectieve onbewuste is slechts een deel. En de Westerse
psychologie is nog steeds niet begonnen opwaarts te gaan. Deze gaat naar beneden; het bewuste,
daaronder het onbewuste, daaronder het collectieve onbewuste.

Boven het bewuste heb je het superbewuste, negen keer groter dan het bewuste. Boven het
bewuste, parallel aan het onbewuste, bevindt zich het superbewuste. En daar nog boven het
superbewuste heb je de kosmische mind - je kunt het de goddelijke mind of de God mind of Tao
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noemen.
Dat betekent het ultieme in bewustzijn: alles is bewust geworden en je bent zo groot als de
kosmos. Als je dieper gaat dan het bewuste, kom je in de duisternis. Ga je boven het bewuste, dan
kom je in het licht.

Er zijn dus vijf minds in jou. En je bent je alleen bewust van het kleine deel, de bewuste mind.
Vanuit het onbewuste en het collectieve onbewuste blijft er van alles ontstaan. Er gebeurt van alles
in je dromen en soms voel je je erg verward over wat voor soort droom het was. Je kunt er geen
kop of staart aan breien, je kunt er niet achter komen wat het was, het lijkt allemaal zo absurd. Het
was vanuit het collectieve onbewuste dat er iets ontstond en in het onbewuste opdook, en dat gaf
je de droom.

Maar soms beginnen er ook dingen vanuit het collectieve onbewuste naar het bewuste te filteren.
Dan zijn ze heel bizar, het zijn perversies. Ze zien er alleen uit als perversies - het zijn niet echt
perversies, ze zijn net zo natuurlijk als al het andere, maar ze zijn heel abnormaal.

Bijvoorbeeld, vraag je, sado-masochisme.

Er zijn mensen die ervan genieten anderen te martelen en er zijn mensen die ervan genieten
zichzelf te martelen, in het bijzonder met betrekking tot vrijen. Je hebt mensen die graag de
geliefde martelen, of mensen die graag gemarteld willen worden door de geliefde.

Markies de Sade, 1714-1840

Sadisme komt van de naam van De Sade. Hij was niet in staat om seksueel opgewonden te raken
tenzij hij de vrouw sloeg. Dus droeg hij een tas met zich mee, net als een dokterstas, met alle
martelwerktuigen erin. En hij was een heel rijk man, hij was een markies, dus alle vrouwen van zijn
territorium stonden tot zijn beschikking. Waar hij ook een mooie vrouw zag, hij gebaarde haar
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gewoon dat ze naar zijn martelkamers moest komen - je kunt ze geen liefdeskamers noemen. En hij
had allerlei instrumenten in zijn kamer. De vrouw werd meteen uitgekleed en hij sloeg haar en
deed dingen met haar die heel pervers waren. Hij zou pas seksueel opgewonden raken als er bloed
uit haar lichaam begon te stromen.

Dit is perversie. Waar komt het vandaan? Het komt uit het diepe collectieve onderbewustzijn, uit
die vierentachtig miljoen levens. Want er zijn dieren.... Er is bijvoorbeeld een bepaalde Afrikaanse
spin die door de vrouw wordt opgegeten terwijl hij de liefde bedrijft.

Hij zit gewoon bovenop de vrouw, de vrouwelijke spin, en hij is helemaal in extase, totaal in
orgasme, en helemaal in overgave, hij is alles helemaal vergeten, en de dame begint hem op te
peuzelen. Terwijl hij nog niet eens klaar is met zijn... Tegen de tijd dat het orgasme klaar is, is de
spin ook klaar! Hij kan dus maar één keer vrijen. Het is geen perversie, het is natuurlijk.

Net als De Sade had je Masoch, van wiens naam het woord 'masochisme’ komt. Hij was precies het
tegenovergestelde van De Sade. Hij dwong de vrouw om hem te slaan, te slaan, te geselen. En hij
raakte seksueel pas opgewonden als hij geslagen werd.

Deze mensen lijden nou aan het collectief onbewuste. Er komt iets uit het collectief onbewuste. Er
komt iets in hun bewustzijn naar de oppervlakte; ze kunnen niet begrijpen waar het vandaan komt.
Dit zijn geen criminelen, ze hebben behandeling nodig.

De Sade moest zijn hele leven in de gevangenis slijten. Dat is lelijk, dat is onrechtvaardig. Hij had
een diepe hypnotische behandeling nodig. We zouden compassie moeten gaan voelen voor deze
mensen; ze hebben te lijden van hun verleden.

Deze dingen overkomen iedereen, maar ze komen alleen in dromen naar het onbewuste. Die
andere mensen zijn freaks; er is een of andere doorgang tussen hun onbewuste en bewuste die zo
gemakkelijk opengaat dat dingen in hun bewustzijn beginnen te zweven en dan raken ze erdoor
bezeten. Ze kunnen er niets aan doen.

En je zult verbaasd staan als je naar de gewoonten van miljoenen dieren kijkt. Weet je dat
olifanten op een bepaalde manier de liefde bedrijven? De balts gaat jarenlang door. Als iemand in
een vorig leven een olifant is geweest en de herinnering is daar, ergens in het collectief onbewuste,
dan kan de verkering nog jaren doorgaan, alsmaar door.

De vrouwtjes olifant paart alleen maar twee keer in een decennium. Nu zul je veel vrouwen vinden
die dat idee hebben: twee keer in een decennium. Maar voor olifanten is dat natuurlijk, want de
vrouwtjes olifant moet tweeéntwintig maanden zwangerschap dragen. Dat is nog eens een
zwangerschap! Tweeéntwintig maanden een olifant in je buik dragen... Ze wordt zo bang van heel
die onzin van het paren dat geen enkele playboy haar twee of drie jaar lang kan overhalen om
weer die trip te maken. Pas na drie, vier of vijf jaar, naarmate de herinnering vervaagt, kan ze
overgehaald worden. De verkering moet dus heel lang duren.

En al deze dingen bevinden zich in het collectieve onbewuste. En misschien is iets niet onnatuurlijk
in een bepaald dier, maar wordt het wel onnatuurlijk in de mens. Zo ontstaan perversies.

Wist je dat? Er bestaan zulke vreemde praktijken onder dieren dat je er opgewonden van zult raken
als je erover leest! Je zult niet kunnen geloven wat er in de natuur gebeurt.

Ken je de gewone bedwants? De vrouwelijke bedwants heeft geen geslachtsorganen - GEEN
geslachtsorganen. Elke keer als de mannelijke bedwants met de vrouw wil vrijen, moet hij een
gaatje boren. Ze heeft geen ingang. Dat is pas gevaarlijk! Maar de natuur heeft aanwijzingen
gegeven: er zit een lijn op de buik van de bedwants, want als je ergens anders boort, gaat ze dood!
Ze kan alleen op een bepaalde lijn geboord worden. Je kunt elke bedwants omdraaien en weten of
ze maagd is of niet, of hoe vaak ze gepaard heeft, want die gaatjes en littekens zullen er zitten.
Maar als dit soort dingen opduiken in iemands mind, als hij een gaatje begint te boren in een
vrouw, dan is dat een perversie. Maar dit is hoe het is. Er is een groot collectief onbewuste van
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miljoenen en miljoenen levens, en allerlei ervaringen zitten daar opgeslagen. Boeddhisten noemen
het ALAYA VIGYAN: de opslagplaats van bewustzijn. Het is oneindig.

Je vraagt me: Wat is seksuele perversie?
Het is iets dat uit het collectieve onbewuste naar boven komt.

En waarom ontstaan er vreemde seksuele gewoonten en waar komen ze vandaan?

Ze komen voort uit het collectieve onbewuste. En sommige mensen hebben openingen; die
openingen zijn freak openingen. Het is alsof een kind wordt geboren met zes vingers, of een kind
blind wordt geboren - dat zijn uitzonderingen, net als perverse mensen.

Laatst las ik een boek over Satya Sai Baba, het boek heet LORD OF THE AIR. Het is geschreven door
mensen die vele jaren bij Satya Sai Baba hebben geleefd; het is gebaseerd op hun persoonlijke
ervaring. Ze zeggen dat hij niet alleen homoseksueel is, maar ook hermafrodiet. Een hermafrodiet
is iemand die zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen heeft.

Nu zijn er dieren waarbij dit geen perversie is, het is natuurlijk. Er zijn regenwormen die beide
geslachtsorganen hebben; je kunt niet bepalen welke mannelijk of vrouwelijk is, omdat ze beide
geslachtsorganen hebben. Dus wanneer regenwormen paren, is het een wederzijdse
aangelegenheid. De een fungeert als mannetje voor de ander en ook als vrouwtje; de een paart
met de ander op beide manieren. De ontmoeting heeft twee punten, dus het is moeilijk te bepalen
wie mannelijk is. Beiden zijn mannelijk en beiden zijn vrouwelijk. Dus A paart als man met de
vrouwelijke delen van B, en B paart als man met de vrouwelijke delen van A. Het is een
cirkelvormige liefdesrelatie en beiden zullen zwanger worden.

Er is niets mis met regenwormen, maar als dit zo is met Satya Sai Baba, dan is er een probleem. En
zoals hij loopt, lijkt het wel alsof deze mensen gelijk moeten hebben. Het gebeurt zelden, maar er
valt niets te veroordelen - wat kan Satya Sai Baba eraan doen? Sommige kinderen worden geboren
met beide geslachtsorganen, heel zelden. Maar ze leven erg angstig, bang, ze verstoppen zichzelf;
niemand mag ervan weten.

De mens is nog niet zo verlicht, anders was er niets aan de hand. In feite is Satya Sai Baba veel
rijker dan wie dan ook, omdat hij op beide manieren van de liefde kan genieten, als man en als
vrouw.

Perversies kunnen in het lichaam zitten, perversies kunnen in de mind zitten, maar ze komen
allebei voort uit het diepe collectieve onbewuste. En ze kunnen allebei opgelost worden, maar
daarvoor is een enorm diepe hypnose nodig. Gewone hypnose is niet voldoende; gewone hypnose
kan je alleen naar het onbewuste leiden. Om naar het collectieve onbewuste te gaan is een zeer
diepe hypnose nodig. In de nieuwe commune ga ik je methodes geven om naar het diepe
collectieve onbewuste te gaan.

Maar het is een hele gevaarlijke reis en er moet een heleboel voor geregeld worden voordat
iemand het collectieve onbewuste kan betreden, want daar zit zoveel, miljoenen ervaringen, en ze
zullen plotseling exploderen.

Een commune is nodig. Een gesloten commune is nodig, de gesloten Tuin is nodig - omdat het niet
iets om te weten is voor de gewone massa; ze zullen het niet kunnen begrijpen. En daarom zijn ze
meteen tegen me, als iets de massa bereikt, als een paar naaktfoto's de massa bereiken. Ze kunnen
niet begrijpen wat hier gebeurt.

We proberen door te dringen tot de diepste lagen van het bewustzijn. Maar dit is een
alchemistisch laboratorium; de gewone massa zal het niet kunnen begrijpen. En als ze het al
begrijpen, zullen ze het op hun eigen manier begrijpen.

Ik zit op de nieuwe commune te wachten: er moet nog veel meer gebeuren. Maar dan zal het
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allemaal veel bizarder worden en zullen jullie een veld nodig hebben, een energieveld, dat jullie
omringt als een kalmerende energie, dat jullie met mij verankerd houdt zodat jullie niet verloren
gaan in het collectieve onbewuste. Alleen dan kunnen de deuren van het collectieve onbewuste
geopend worden.

Ze KUNNEN geopend worden en het is enorm behulpzaam als ze geopend kunnen worden. Als je je
hele verleden kunt kennen, zul je ervan bevrijd zijn. lets kennen is er vrij van zijn: de waarheid
kennen bevrijdt. Als je in je verleden mag gaan, tot het einde toe, zul je van alles verlost zijn. Want
je hebt miljoenen keren rijkdom vergaard en elke keer heb je gefaald.

Als je je vorige levens kunt herinneren en je kunt zien dat je miljoenen keren hetzelfde stomme
spelletje hebt gespeeld, zonder enig nut, hoe kun je het dan in dit leven opnieuw spelen? Dat is
onmogelijk. Als je al je seksuele ervaringen kunt zien, zal het zo belachelijk zijn om nog steeds
hetzelfde spelletje te spelen.

Maar daarvoor is een totaal afgezonderde sfeer nodig en een groot vertrouwen, absoluut
vertrouwen.

Daarom probeer ik een commune te creéren die een wereld apart zal zijn en waar we de diepst
mogelijke experimenten kunnen doen die ooit gedaan zijn.

En als je eenmaal achteruit bent gegaan, ben je in staat om omhoog en vooruit te gaan, omdat het
proces hetzelfde is. Achteruit is gemakkelijker omdat het een bekend pad is; je bent het vergeten
maar het is nog steeds een bekend pad, je kunt achteruit gaan.

Omhoog gaan naar superbewustzijn en de kosmische mind is een onbekend pad. Als je in staat
bent om achteruit te gaan, heb je geleerd hoe je de gevaarlijke gebieden van je wezen kunt
binnendringen. En dan kan de volgende stap omhoog genomen worden: je kunt van het bewuste
naar het superbewuste gaan.

Het is het superbewuste waarin alle ervaringen van engelen en DEVATAS en goden en kundalini en
chakra's en lotussen die zich openen plaatsvinden; die zitten allemaal vervat in het superbewuste.
Het is een prachtige wereld, het is psychedelisch. Daar voorbij is de wereld van de kosmische mind
waar alle ervaringen verdwijnen - lelijk noch mooi, waar de ervaarder alleen gelaten wordt. Totale,
absolute eenzaamheid. En dat is het ultieme doel van bewustzijn, dat is waar de evolutie naartoe
beweegt.

Maar voordat je die kwantumsprong kunt maken naar de wereld die boven je is, zul je dieper in de
wortels moeten duiken, in de donkere wortels van je onbewuste en je ervaringen uit het verleden.

Boeddha en Mahavira hebben het allebei geprobeerd; ze hebben geweldige experimenten gedaan.
Die experimenten heten JATI SMARAN: het verleden herinneren. En het verleden is enorm - als je
het je blijft herinneren, blijft het geheimen prijsgeven.

De man die zijn hele verleden is ingegaan, zal absoluut gezond en psychologisch heel terugkomen.
Hij zal geen perversies hebben. Zijn hele leven zal getransformeerd worden door er heen te gaan
en terug te komen. Dan had hij alles al vele malen gedaan, wat hij zich ooit kan voorstellen te gaan
doen. En het was allemaal zinloos en het was allemaal tevergeefs geweest.

Als je dat begrijpt, begint alles te veranderen. En als je vrij bent van het verleden, ben je in staat
om naar het heden te gaan: je kunt diep in het nu en het hier duiken.

Na een paar maanden huwelijk schreef een meisje de volgende brief aan haar dokter:

'‘Beste dokter, Sinds ik getrouwd ben, lijkt mijn man wel gek geworden. Hij zit achter me aan bij het
ontbijt, koffiepauze, lunchtijd, zelfs theetijd - en dan de hele nacht, om de paar uur. Kan ik iets
doen of hem iets geven om hem te helpen? In afwachting van uw vriendelijke antwoord.

P.S. Excuses voor mijn bibberige handschrift.’
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Dus de echtgenoot zit nog steeds achter haar aan. Je hebt veel dieren die op die manier de liefde
bedrijven. Nu duikt er iets op uit die dierenwerelden...

Een vrouw ging naar haar dokter om te klagen dat de seksuele gevoelens van haar man voor haar
afgenomen leken te zijn. De dokter, die een oude vriend van de familie was, gaf de vrouw wat
pillen om in de thee van haar man te doen, zodat de man tenminste geen complex zou krijgen over
het feit dat hij te weinig te zeggen had.

Twee dagen later was de vrouw weer in de spreekkamer van de dokter.

'Wat is er gebeurd?' vroeg de dokter. 'Hebben de pillen gewerkt?'

'Fantastisch!' antwoordde de vrouw. 'lk was zo benieuwd naar het effect op mijn man dat ik er drie
in een kop koffie heb gegooid en binnen een paar seconden nadat hij het opgedronken had stond
hij op, schopte de tafel om, trok me op de grond en verkrachtte me.'

'Oh!' zei de dokter. 'lk hoop dat je niet heel erg verrast was.'

'Verrast?' zei de vrouw. 'lk zal nooit meer een voet in dat restaurant kunnen zetten!'

Zo bedrijven dieren de liefde. Je kunt je bewustzijn verliezen en je als een dier gaan gedragen.
Perversie betekent dat je je bewustzijn verliest en je gedraagt als iets beneden de menselijke
waardigheid. Dat is het vermogen van de mens: hij kan onder de dieren zakken en zich boven de
goden verheffen. Dat is de glorie van de mens en ook zijn ellende. Dat is de lijdensweg van de
mens en ook zijn extase.

De mens is het enige dier in de wereld, het enige wezen, dat in staat is tot de diepste hel te reiken
en tot de hoogste hemel op te stijgen. Perversie betekent gewoon dat je achteruit valt. Conversie
betekent dat je omhoog gaat, omhoog valt. En als je je niet converteert naar de reis omhoog, blijf
je pervers.

Misschien is je perversie niet zo vreemd en kun je je eraan aanpassen. Misschien is het een
normale perversie, iedereen heeft het; dan is het oké, dan kan het wel getolereerd worden. Maar
sommige mensen hebben uitzonderlijke perversies, privé perversies, hun eigen perversies, en zij
kunnen zich niet aanpassen aan de maatschappij.

Maar onthoud dat er maar twee soorten mensen zijn: de geperverteerden en de geconverteerden.
Er zijn maar twee categorieén: de geperverteerden en de geconverteerden.

Wees geconverteerd: begin boven de mensheid uit te stijgen. Maar de enige manier om boven de
mensheid uit te stijgen is door alle dierlijkheid te accepteren die nog steeds in je bestaat en in je
sluimert. lemand die in staat is om alles te accepteren wat hij is, wordt in staat om datgene te
ontvangen wat hij kan worden.
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