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Vraag	2


Osho, 
In	de	lezing	sprak	U	gisteren	over	het	werk	van	de	Meester:	zijn	discipelen	te	weerhouden	
met	minder	genoegen	te	nemen	dan	'vrijheid	van	het	zelf”'	 
In	het	Westen	legt	men	erg	de	nadruk	op	de	ervaring	van	'dit	is	het',	dat	niets	anders	kan	zijn	
dan	het	is	–	precies	nu!  
Is	dit	een	kopermijn	ervaring? Hoe	kan	er	iets	anders	zijn?	 


Deva	Sambuddha, 

Ik	zeg	ook	dat	dit	het	is,	maar	als	ik	dit	zeg,	heeft	het	een	totaal	andere	betekenis.	Het	is	niet	
dezelfde	verklaring	als	in	het	Westen	gemaakt	wordt.	De	verklaring		heeft	geen	betekenis	van	
zichzelf;	de	betekenis	komt	door	je	ervaring. 
De	mens	kan	op	verschillende	niveaus	leven.	Als	Gautama	Boeddha	zegt	'dit	is	het!'	gebruikt	
hij	dezelfde	woorden	als	jij.	De	woorden	zijn	exact	hetzelfde	en	het	woordenboek	geeft	
dezelfde	betekenis,	maar	de	existentiële	betekenis	is	totaal	verschillend;	het	kan	zelfs	
volkomen	tegengesteld	zijn	aan	jouw	betekenis.

In	het	Westen	is	het	modern	om	te	zeggen	dat	dit	alles	is,	wat	we	op	dit	moment	leven	is	
alles	wat	er	is.	Maar	de	mensen	die	het	zeggen	hebben	geen	idee	van	meditatie,	hebben	
geen	idee	van	absolute	stilte,	gedachteloos	bewustzijn,	ze	hebben	geen	ervaring	met	getuige	
zijn.	Vandaar	als		zij	zeggen	'dit	is	het'	heeft	het	niet	meer	betekenis	dan	hun	mind. 
Dus	als	je	mind	vol	lust	zit,	zal	jouw	'dit	is	het'	enkel	lust	zijn	en	niets	anders.	Als	je	mind	vol	
hebzucht	zit,	vol	boosheid,	vol	jaloezie,	hoe	kan	het	dan	dezelfde	betekenis	hebben	als	
wanneer	Chuang	Tzu	zegt,	'dit	is	het'?	Het	is	niet	mogelijk	om	dezelfde	betekenis	te	hebben.	
De	betekenis	komt	van	de	persoon,	zijn	tegenwoordigheid,	zijn	realisatie.

Het	Westen	heeft	clichés	uit	het	Oosten	overgenomen.	Nu	is		Zen	erg	modern	in	het	Westen,	
niet	dat	het	Westen	al	in	staat	is	om	Zen	te	begrijpen.	Zen,	precies	het	woord	Zen,	komt	van	
dhyana.	Boeddha	gebruikte	zelf	nooit	de	Sanskriet	taal;	hij	was	de	eerste	verlichte	persoon	in	
India	die	de	taal	van	het	volk	gebruikte.	Dat	was	een	van	de	dingen	die	de	geestelijkheid,	de	
brahmanen	van	India,	vijandig	ten	opzichte	van	Boeddha	maakte.	Tussen	veel	andere	dingen	
was	het	een	van	de	ergste	dingen,	want	de	priesters	in	India	hebben	altijd	Sanskriet	als	hun	
taal	gebruikt,	het	was	hun	eigendom.	En	alleen	de	geleerde	mensen	konden	het	verstaan;	de	
massa	was	er	absoluut	onbekend	mee.	Bijgevolg	was	wat	er	in	de	geschriften	geschreven	
stond	slechts	aan	een	paar	priesters	bekend,	en	door	die	kennis	waren	zij	natuurlijk	erg	
machtig.	En	zij	wilden	dat	het	nooit	aan	de	massa	bekend	werd,	anders	zal	hun	macht	
verloren	zijn,	hun	gevestigde	belangen	zullen	vernietigd	worden.

Boeddha	was	de	eerste	die	dynamiet	legde	onder	hun	hele	establishment.	Hij	gebruikte	de	
taal	van	het	volk;	de	taal	van	het	volk	in	Boeddha’s	tijd	was	Pali.	In	Pali	wordt	dhyana	
uitgesproken	als	jhana.	Omdat	Boeddha	het	woord	jhana	gebruikte	veranderde	het	van	kleur.	
Toen	het	China	bereikte	met	Bodhidharma	werd	het	ch’an,	want	in	het	Chinees	kan	jhana	
niet	geschreven	worden;	het	Chinees	heeft	geen	alfabet.	Het	is	een	geïllustreerde	taal,	dus	
het	teken	dat	het	dichtst	bij	kwam	om	het	woord	jhana	uit	te	drukken	was	ch’an	of	ch’ana.	 
En	vanuit	China	bereikte	het	Japan.	Ze	gebruiken	dezelfde	geïllustreerde	taal,	maar	hun	
uitspraak	is	verschillend.	In	Japan	werd	het	Zen;	in	zekere	zin	kwam	het	terug	naar	zijn	
originele	plaats.	Het	kwam	dichter	bij	Boeddha’s	jhana;	het	werd	Zen.




Het	Westen	heeft	nu	nog	niet	begrepen	wat	het	allemaal	inhoudt,	maar	Zen	heeft	
aantrekkingskracht	om	de	eenvoudige	reden	dat	het	erg	absurd	is,	onlogisch,	paradoxaal.	En	
het	Westen	heeft	schoon	genoeg	van	logische	filosofieën	–	van	Kant,	Hegel,	Fichte,	Russell,	
Wittgenstein	–	het	is	overvoerd.	Vanaf	Aristoteles	tot	Wittgenstein,	twee	duizend	jaar	van	
logisch	denken	heeft	nergens		toe	geleid	behalve	naar	een	punt	waarop	het	Westen	voelt	dat	
het	leven	absoluut	zinloos	en	toevallig	is.	Dit	nu	is	de	juiste	situatie	voor	elke	onlogische	
filosofie	om	modern	te	worden.	Het	westerse	schilderen	is	onlogisch	geworden.	Je	kunt	het	
in	Picasso	zien,	Dali,	Cezanne	en	andere	schilders:	het	geschilderde	is	absoluut	onlogisch,	
absurd	geworden.	De	poëzie	is	onlogisch	geworden	–	Ezra	Pound	en	anderen.	Je	kunt	het	
lezen,	maar	je	zult	er	geen	enkele	betekenis	in	vinden.	De	romans,	de	toneelstukken,	alle	
andere	kunstvormen	hebben	een	ommekeer	gemaakt;	ze	zijn	erg	onlogisch	geworden.	Deze	
onlogica	is	de	uitkomst	van	twee	duizend	jaar	logische	inspanning	die	compleet	gefaald	
heeft:	het	heeft	niet	voorzien	in	enige	betekenis	en	zin	in	het	leven	van	de	mens.

In	dezelfde	vloed	van	onlogica	is	Zen	ook	invloedrijk	geworden,	maar	de	redenen	voor	de	
invloed	ervan	zijn	totaal	verschillend.	Het	is	niet	dat	het	Westen	meditatie	heeft	ervaren	–	
het	is	eenvoudig	een	reactie	tegen	de	logica	dat	Zen	zo’n	grote	aantrekkelijkheid	is	
geworden.	De	absurde	anekdoten,	de	absurde	levens	van	de	Zen	Meesters	–	ze	schijnen	zo	
aantrekkelijk	te	zijn	omdat	ze	geen	logische	constructie	hebben.				 
Een	groot	Zen	Meester,	Ryokan,	staat	in	Japan	bekend	als	de	Grote	Dwaas	–	een	groot	
Meester,	van	hetzelfde	niveau	als	Boeddha,	staat	bekend	als	de	Grote	Dwaas	om	de	
eenvoudige	reden	dat	zijn	hele	leven	absurd	was,	onvoorspelbaar.	Als	je	hem	een	vraag	
stelde	zou	hij	je	misschien	om	de	oren	slaan;	als	je	hem	geen	vraag	stelde	zou	hij	je	misschien	
om	de	oren	slaan.	Hij	was	gewend	te	zeggen:	'Stel	me	een	vraag	en	ik	zal	je	slaan;	stel	me	
geen	vraag	en	ik	zal	je	slaan!'	Hij	was	gewend	zijn	discipelen	te	gooien…

Eens	sneed	hij	met	een	mes	een	van	de	vingers	van	zijn	discipel	af,	en	toen	de	vinger	
afgesneden	was	en	de	discipel	in	intense	pijn	was,	zei	hij:	'Dit	is	het!'	En	op	dat	ogenblik	werd	
de	discipel	verlicht	–	want	hij	mediteerde	al	twintig	jaar.	Vergeet	die	twintig	jaar	niet!	In	het	
Westen	worden	die	twintig	jaar	helemaal	vergeten.	Deze	twintig	jaar	hebben	die	climax	
gebracht.	Op	het	juiste	moment	gaf	de	Meester	het	laatste	zetje.	Hij	wenste	hem	in	het	
moment	te	brengen,	en	de	vinger	afsnijden	is	zo	pijnlijk	dat	je	niet	aan	het	verleden	kan	
denken,	je	kunt	niet	aan	de	toekomst	denken,	je	kunt	niet	langer	fantaseren.	Voor	een	
ogenblik	stopt	alles.	Het	is	als	een	elektrische	schok	–	je	bent	plotseling	hier-	nu.	Maar	deze	
twintig	jaar	meditatie	hadden	een	andere	kwaliteit	gecreëerd;	de	schok	werd	een	satori.	
Door	gewoon	iemands	vinger	af	te	snijden,	kun	je	iemand	niet	verlicht	maken,	maar	Ryokan	
deed	het	wonder.	


Ryokan	leefde	op	zo’n	manier	dat	iedereen	hem	een	dwaas	zou	noemen,	een	idioot,	en	hij	
genoot	heel	erg	van	het	woord	'idioot';	hij	noemde	zichzelf	gewoonlijk	een	idioot.	Misschien	
vergat	hij	zich	te	kleden	en	kwam	hij	naakt	op	de	openbare	plaats	aan	–	met	zijn	schoenen	
aan!	Hij	was	in	staat	om	alles	te	vergeten.		 
Hij	had	een	lijst	gemaakt	van	dingen	die	hij	mee	moest	nemen	als	hij	uitging,	en	hij	had	de	
lijst	op	de	deur	geplakt	zodat	hij	op	de	lijst	kon	zien	welke	dingen	hij	mee	moest	nemen;	zijn	
stok,	zijn	mantel,	zijn	schoenen,	de	muts.	En	zelfs	stond	er	geschreven:	'Waar	je	de	muts	
moet	zetten	–	op	je	hoofd.' Anders	zou	hij	het	vergeten,	hij	zou	zijn	schoenen	op	zijn	hoofd	
zetten!	Maar	toch	bleef	hetzelfde	zich	voordoen	–	want	hij	zou	vergeten	de	lijst	te	lezen.

Deze	Ryokan	hielp	veel	mensen	om	verlicht	te	worden.	Zijn	onlogische	manieren,	zijn	
absurde	methoden	bleken	een	enorme	hulp.	Nu	zullen	mensen	in	het	Westen	van	Ryokan	
houden;	ze	zullen	zich	met	hem	op	hun	gemak	voelen.	Ze	hebben	de	buik	vol	van	Aristoteles.	
Aristoteles	is	'Aristotelitis'	geworden	–	een	grote	ziekte!	Ze	willen	niets	meer	met	Aristoteles	



te	maken	hebben;	ze	willen	iets	wat	meer	levend	is,	iets	meer	paradoxaals	want	het	leven	is	
paradox;	het	is	niet	logisch.

Onthoudt	het,	het	leven	is	niet	logisch	en	kan	niet	door	enkel	logica	begrepen	worden.	Het	
leven	is	veel	meer	dan	logica,	veel	groter	dan	logica.	Het	is	geen	rekenkunde.	Dus	moeten	er	
niveaus	begrepen	worden.	

Het	Westen	is	nog	niet	in	staat	om	hier	en	nu	te	zijn;	het	heeft	enkel	het	woord	gehoord.	En	
er	zijn	verschillende	motieven	waarom	de	Westerse	jeugd,	in	het	bijzonder	de	nieuwe	
generatie,	gek	is	op	Zenachtige	dingen.	De	derde	Wereldoorlog	dreigt	alom.	Het	leven	lijkt	
erg	kwetsbaar;	het	is	nog	nooit	eerder	zo	geweest.	Oorlogen	zijn	er	altijd	geweest	–	in	
drieduizend	jaar	hebben	we	vijfduizend	oorlogen	gevochten	–	dus	oorlog	is	niet	iets	nieuws,	
maar	er	doet	zich	iets	nieuws	voor.	De	derde	Wereldoorlog	zal	de	laatste	oorlog	zijn,	het	zal	
een	totale	oorlog	zijn.	Het	zal	niet	enkel	de	mensheid	vernietigen	maar	al	het	leven	op	aarde.	
En	de	wolken	worden	al	donkerder	en	komen	iedere	dag		dichter	bij.	Het	wekt	grote	vrees.	
De	Westerse	nieuwe	generatie	raakt	hysterisch. 
En	omdat	nu	de	wereld	kan	eindigen,	lijkt	dat	hele	nieuwe	Zen	zo	aantrekkelijk.	Leven	hier	en	
nu	want	er	is	geen	toekomst.	Morgen	zal	misschien	nooit	komen.	Dit	is	een	totaal	andere	
reden	waarom	het	Westen	precies	nu	zo	geïnteresseerd	is	geraakt.

Sambuddha,	dit	moet	je	onthouden:	het	motief	is	anders.	De	Oosterse	mystici,	van	Boeddha	
tot	Ryokan,	spraken	over	de	schoonheid	van	het	hier	en	nu	om	totaal	verschillende	reden.	
Niet	dat	er	geen	toekomst	is	–	er	is	oneindige	toekomst,	eeuwigheid	–	maar	de	toekomst	
komt	nooit.	Alles	wat	er	komt	is	nu;	nu	is	de	enige	realiteit.	Als	de	toekomst	komt,	komt	het	
ook	in	de	vorm	van	nu.	Als	morgen	komt	zal	het	komen	als	vandaag,	dus	zul	je	de	kunst	
moeten	leren	om	hier	te	zijn,	vandaag	te	leven,	want	morgen	zal	komen	maar	het	zal	weer	
een	ander	vandaag	zijn.	En	als	je	weet	hoe	deze	dag	te	leven	zul	je	ook	weten	hoe	die	dag	te	
leven	die	nog	zal	komen.	Dit	was	een	totaal	andere	visie.

Dit	zijn	de	vier	niveaus	die	je	moet	begrijpen.	De	eerste	is	het	lichaam.	Op	het	lichamelijke	
vlak,	als	de	mens,	die	geïdentificeerd	is	met	het	lichaam,	zegt	'dit	is	het'	zal	hij	alleen	voedsel	
en	seks	bedoelen	en	niets	anders.	Zijn	'dit	is	het'	zal	enkel	uit	twee	dingen	bestaan,	voedsel	
en	seks,	die	ook	niet	eens	erg	verschillend	zijn.	Voedsel	is	voeding	voor	jou;	je	kunt	zonder	
voedsel	niet	overleven.		En	seks	is	voedsel	voor	de	komende	generatie;	ze	kunnen	niet	
overleven	zonder	seks.	De	seks	van	je	ouders	hebben	jou	gecreëerd,	jouw	seks	zal	jouw	
kinderen	creëren.	En	de	maatschappij	heeft	seks	nodig	als	voeding;	het	is	voedsel,	het	is	
overleving	voor	de	maatschappij,	net	zoals	jouw	voedsel	jouw	overleving	is.

Voedsel	en	seks	zijn	erg	diep	verbonden.	Vandaar	dat	altijd	als	iemand	seks	gaat	
onderdrukken,	een	celibatair	wordt,	hij	meer	begint	te	eten;	hij	zal	zijn	seksualiteit	door	
voedsel	vervangen.	Het	gebeurt	bijna	altijd	dat	als	vrouwen	getrouwd	zijn,	ze	dikker	worden,	
om	de	eenvoudige	reden	dat	ze	voor	het	huwelijk	geïnteresseerd	waren	in	seks,	na	het	
huwelijk	het	beu	zijn.	Ze	beginnen	te	voelen	alsof	de	man	hun	lichaam	exploiteert.	Met	
tegenzin	gaan	ze	er	in	mee,	maar	ze	zijn	het	zat.	Dan	verandert	hun	interesse	in	voedsel.		 
En	de	mensen	die	om	een	of	andere	reden	honger	gaan	lijden	–	het	kan	natuurgeneeswijze	
zijn,	dieet,	of	een	soort	religieuze	reden,	vasten	–	de	mensen	die	zichzelf	uithongeren	zullen	
vol	seksuele	fantasieën	worden.	Vandaar	dat	Jaina	monniken	met	meer	seksuele	fantasieën	
zitten	dan	iemand	anders,	vanwege	het	vasten.	Het	is	een	natuurlijke	verandering:	hun	
energie	begint	zich	te	bewegen	van	de	ene	pool	naar	de	andere. 
Sambuddha,	voor	iedereen	die	enkel	zijn	lichaam	kent,	betekent	zijn	'dit	is	het'	eenvoudig	
voedsel	en	seks.	Dat	is	wat	zich	voordoet	in	instituten	als	Esalen	–	voedsel	en	seks.	Dat	is	wat	
er	overal	in		Amerika	plaats	vindt.	Sambuddha	komt	uit	Amerika.




Het	tweede	niveau	is	de	mind.	Met	voedsel	en	seks	kun	je	plezier	en	pijn	hebben.	Op	het	
lichamelijke	vlak,	als	je	lichaam	bevredigd	is,	zul	je	een	plezierig	gevoel	hebben;	als	het	niet	
bevredigd	is	zul	je	pijn	voelen.	Het	tweede	verschijnsel	boven	het	lichaam	is	mind.	Mind	gaat	
een	beetje	hoger	dan	plezier;	het	begint	gelukkig	en	ongelukkig	te	ervaren.	Met	het	lichaam	
is	er	alleen	dualiteit,	voedsel	en	seks,	enkel	twee	dimensies;	met	de	mind	zijn	er	veel	
dimensies.	Mind	opent	een	grotere	wereld	voor	je:	muziek,	poëzie,	schilderkunst,	dans,	
enzovoort,	enzovoort.	Het	opent	vele	dimensies;	je	kunt	meer	genieten. 
Met	het	eerste	ben	je	gewoon	als	een	dier;	je	'dit	is	het'	zal	niets	dan	dierlijk	zijn.	Met	het	
tweede,	als	je	weet	dat	je	meer	dan	het	lichaam	bent,	hoger	dan	het	lichaam,	zul	je	vele	
dimensies	hebben,	meer	rijkdom.	Je	wordt	menselijk,	je	komt	boven	de	dieren.	Wanneer	je	
zegt	'dit	is	het',	zal	het	nu	muziek,	poëzie,	schilderkunst,	dans	bevatten;	het	zal	een	totaal	
andere	betekenis	hebben.

Op	het	derde	vlak	is	het	de	ziel,	het	zelf.	Met	het	lichaam	is	er	dualiteit,	met	de	mind,	
veelheid,	massa;	met	de	ziel	enkel	eenheid,	en	dat	is	meditatie.	Je	zult	de	werkelijke	
betekenis	van	'dit	is	het'	enkel	weten	als	je	bij	het	derde	punt	komt.

En	met	het	vierde…	In	het	Oosten	hebben	we	het	vierde,	eenvoudig	'de	vierde',	turiya	
genoemd;	we	hebben	het	geen	enkele	naam	gegeven	want	een	naam	is	niet	mogelijk,	het	is	
niet	uit	te	drukken.	Met	de	vierde,	turiya,	bestaat	noch	twee	noch	veelheid	noch	één.	Je	kunt	
het	heelheid	noemen	of	nietsheid.	Boeddha	gebruikte	het	woord	'nietsheid',	Isa	Upanishad	
gebruikt	het	woord	'heelheid';	ze	betekenen	hetzelfde.	De	nul	symboliseert	beiden,	niets	en	
het	geheel.	Dit	is	de	staat	van	gelukzaligheid	,	extase. 
Op	het	lichamelijke	vlak	staat	plezier	tegenover	pijn;	op	het	vlak	van	de	mind	staat	gelukkig	
tegenover	ongelukkig;	op	het	gebied	van	de	ziel	staat		vreugde	tegenover	ellende.	Maar	bij	
het	vierde,	staat	er	niets	tegenover	gelukzaligheid;	gelukzaligheid	heeft	geen	tegenpool.


Het zal uitmaken op	welke	van	de	vier	niveaus	jij	bent	.	Als	ik	zeg,	'dit	is	het',	heb	ik	het	over	
het	vierde	niveau.	En	als	in	Amerika,	in	instituten	als	Esalen,	mensen	het	hebben	over	'dit	is	
het',	hebben	ze	het	over	het	eerste	niveau,	het	lichaam.							  
Je	vraagt	me,	In	het	Westen	legt	men	erg	de	nadruk	op		de	ervaring	van	'dit	is	het',	dat	niets	
anders	kan	zijn	dan	het	is	–	precies	nu!  
Ja,	niets	kan	anders	zijn	dan	het	is,	maar	jij	kan	anders	zijn.	De	wereld	is	hetzelfde	–	voor	de	
Boeddha,	voor	de	verlichte,	voor	de	onverlichte	–	maar	jij	bent	anders	en	dat	maakt	het	
verschil.	Dat	is	het	verschil	wat	het	verschil	maakt.	De	wereld	is	hetzelfde	–	Boeddha	loopt	
hier	rond,	jij	loopt	hier	rond,	goden	leven	hier,	honden	leven	hier	–	het	is	dezelfde	wereld.	
Maar	omdat	hun	bewustzijn	verschillend	is,	hun	diepte	en	hoogte	anders	is,	zal	hun	'dit	is	
het'	ook	anders	zijn,	hun	nu	zal	ook	anders	zijn.

Dus	als	ik	over	nu	spreek,	bevat	mijn	‘nu’	'dit'	en	'dat'	allebei.	Wanneer	mensen	in	het	
Westen	over	nu	spreken,	bevat	hun	nu	alleen	'dit'. 
Onthoud	wat	de	Isa	Upanishad	zegt:	Dit	is	het	geheel.	Dat	is	het	geheel.	Het	geheel	komt	van	
het	geheel,	toch	blijft	het	in	zijn	geheel	achter.	 
Dit	is	de	vierde	staat,	turiya,	de	ultieme	staat	waar	voorbij	niets	gebeurt.	Tenzij	je	het	hebt	
bereikt,	Sambuddha,	leef	je	bij	de	kopermijn.	Je	moet	je	naar	de	zilvermijn	begeven,	dan	
naar	de	goudmijn,	en	dan	naar	de	diamantmijn,	en	dan	naar	de	overzijde.	 


De	vierde	vraag: 

Vraag	4	




Osho, 
Ik	heb	de	gelofte	afgelegd	om	mijn	hele	leven	celibatair	te	blijven,	maar	waarom	lijdt	ik	nog	
steeds	aan	seksuele	gedachten,	fantasieën	en	dromen? 

Swami	Nityananda	Giri.

Het	is	natuurlijk	–	het	is	vanwege	je	gelofte.	Niemand	kan	zijn	leven	met	dwang	veranderen.	
De	gelofte	is	eenvoudig	een	gewelddadige	daad	tegen	jezelf.	Het	zal	enkel	je	seks	
onderdrukken,	en	de	onderdrukte	seks	zal	wraak	nemen;	het	zal	opnieuw	en	steeds	weer	
opnieuw	opkomen.	Je	kunt	het	een	deur	uitduwen,	maar	het	zal	door	een	andere	deur	terug	
binnenkomen.	Je	kunt	er	niet	zo	makkelijk,		zo	goedkoop	van	afkomen. 
Net	gisteren	onthulde	Morarji	Desai	dat	toen	hij	eerste	minister	was	hij	een	nachtclub	in	
Canada	had	bezocht,	gewoon	om	eens	uit	te	vinden	wat	zich	daar	afspeelde.	Wel,	waarom	
moest	hij	geïnteresseerd	zijn	in	een	nachtclub?	En	wat	daar	ook	plaatsvindt,	waarom	is	hij	
daarin	geïnteresseerd?	Op	de	leeftijd	van	twee	en	tachtig!	En	hij	had	het	tot	nu	toe	geheim	
gehouden;	hij	had	het	nooit	eerder	bekend	gemaakt. 
Een	onderdrukte	seksualiteit	zal	je	achtervolgen	tot	de	allerlaatste	dag	van	je	leven.	Zelfs	als	
je	ligt	te	sterven	zul	je	nog	seksuele	fantasieën	hebben.

Swami	Nityananda	Giri,	het	is	nog	niet	te	laat	–	pas	op!	Het	leven	laat	zich	niet	door	een	
gelofte	veranderen,	leven	wordt	veranderd	door	bewustzijn.	Leg	nooit	een	gelofte	af;	de	
gelofte	betekent	eenvoudig	dat	je	jezelf	iets	gaat	opdringen.	Probeer	te	begrijpen.	Als	er	
begrip	is	dan	is	er	geen	behoefte	om	een	gelofte	af	te	leggen;	je	begrip	is	genoeg.	Je	ziet	dat	
iets	verkeerd	is	en	het	verdwijnt	vanzelf. 
Zien	is	genoeg,	begrip	is	genoeg;	geen	andere	discipline	is	ooit	nodig.	Wanneer	je	enige	
andere	discipline	nodig	hebt	betekent	het	dat	je	begrip	te	kort	schiet,	er	mankeert	iets	aan	je	
begrip.	Je	probeert	je	begrip	te	compenseren	door	een	gelofte	af	te	leggen,	maar	precies	het	
afleggen	van	een	gelofte	toont	aan	dat	je	bang	bent	voor	je	seksualiteit.	Dan	zal	het	komen,	
dan	moet	het	wel	komen. 

En	nu	vraag	je	me:	Waarom	lijd	ik	nog	steeds	aan	seksuele	gedachten,	fantasieën	en	
dromen? Je	moet	gehoopt	hebben	dat	het	doen	van	een	gelofte	dit	allemaal	zou	stoppen.	
Het	is	je	gelofte	die	het	veroorzaakt!	Als	je	een	natuurlijk	leven	had	geleid,	als	je	door	de	
wereld	en	al	zijn	ervaringen	was	gegaan	van	goed	en	slecht,	plezier	en	verdriet,	dan	zou	je	
iets	geleerd	hebben;	je	zou	uit	de	wereld	gekomen	zijn	met	begrip. 
Maar	eeuwenlang	zijn	de	zogenaamde	heiligen	afhankelijk	geweest	van	geweld.	Ze	spreken	
over	geweldloosheid,	maar	ze	gaan	door	met	gewelddadig	tegenover	zichzelf	te	zijn. 


'Ik	ben	het	goed	zat	om	ieder	weekend	alleen	gelaten	te	worden,'	snauwde	de	golfweduwe	
op	een	zaterdag	bij	het	ontbijt.	'Als	je	soms	mocht	denken	dat	je	vandaag	zou	spelen…' 
'Nonsens,	beste,'	onderbrak	de	echtgenoot,	terwijl	hij	naar	de	toast	greep.	'Golf	is	het	laatste	
waar	ik	aan	denk.	Geef	me	alsjeblief	de	putter	even	door.'


Juist	als	je	dingen	forceert	zullen	ze	losbarsten,	ze	zullen	terugkomen. 


Een	man	van	zeventig	ging	naar	de	dokter. 
'Ik	ben	nu	al	vijfentwintig	jaar	in	deze	praktijk,'	vertelde	de	dokter	hem,	“maar	ik	heb	nog	
nooit	zo’n	klacht	gehoord.	Wat	bedoel	je,	is	je	viriliteit	te	hoog?' 
De	zeventigjarige	zuchtte.	Op	zijn	hoofd	wijzend,	zei	hij:	'Het	zit	allemaal	in	mijn	hoofd.' 


'De	viriliteit	is	zo	hoog	geworden	–	het	zit	allemaal	in	mijn	hoofd.' 
Wel,	Nityananbda	Giri,	je	hebt	een	gelofte	gedaan.	Je	seksualiteit	is	onderdrukt	bij	zijn	
natuurlijk	centrum;	het	heeft	nu	je	hoofd	bereikt,	en	dat	is	heel	wat	gevaarlijker,	omdat	het	



je	hoofd	zal	vergiftigen.	Nu	zal	het	in	dromen,	in	gedachten,	in	fantasieën	komen. 
Ga	gewoon	een	dag	vasten	en	je	zult	zien	wat	ik	bedoel	–	je	zult	de	hele	dag	aan	eten	
denken.	Gewoonlijk	denk	je	helemaal	niet	aan	eten;	voedsel	is	geen	probleem.	Als	je	honger	
hebt	dan	eet	je,	en	dan	is	alles	vergeten.	Maar	als	je	gaat	vasten,	wordt	voedsel	plotseling	
een	obsessie.	Het	is	gewoon	een	psychologisch	feit.	Maar	religieuze	mensen	zijn	werkelijk	
stom	geweest:	ze	blijven	eenvoudige	feiten	ontkennen,	en	weten	die	altijd	aannemelijk	te	
maken.	Ze	zullen	zeggen:	'Het	is	vanwege	het	slechte	karma	van	je	vroegere	levens,	
Nityananda	Giri,	dat	je	nog	steeds	lijdt	aan	seksuele	gedachten.'	 
Ze	zullen	je	aanraden	yoga	te	doen,	op	je	hoofd	te	gaan	staan,	en	allerlei	soorten	nonsens.

Net	vorige	week	las	ik	over	een	yogi,	Dhirendra	Brahmachari,	die	zijn	yoga	houdingen	steeds	
op	de	televisie	laat	zien.	En	hij	vertelde	vorige	week	aan	zijn	toeschouwers:	'Weet	U	hoe	ik	zo	
gezond	blijf?	Ik	trek	precies	nu	mijn	anus	omhoog,	maar	u	kunt	het	niet	zien	omdat	ik	kleren	
draag.'	En	toen	vertelde	hij	dat	zijn	discipel,	een	meisje	dat	bij	zijn	zijde	zit	om	yoga	
houdingen	te	tonen:	'Zij	houdt	ook	haar	anus	omhoog,	maar	dat	kunt	u	niet	zien	want	ze	
draagt	kleren.' 
Het	meisje	moet	gebloosd	hebben!	Het	is	goed	dat	India	nog	steeds	geen	kleuren	televisie	
heeft	–	in	zwart-wit	kun	je	niet	zien	of	het	meisje	al	dan	niet	bloost.	Maar	je	wordt	
verondersteld	allerlei	onzinnige	dingen	te	doen.	Het	omhoog	trekken	van	de	anus	zal	nu	
gewoon	je	seksuele	energie	dwingen	naar	je	hoofd	te	gaan;	dat	is	het	doel	ervan.	Het	is	het	
proberen	de	seksualiteit	naar	je	hoofd	te	brengen,	en	het	gevaar	zal	veel	groter	voor	je	zijn.

En	dat	is	het	doel	van	sirshasana,	de	hoofdstand.	Het	staan	op	je	hoofd	heeft	als	
voornaamste	doel	je		seksuele	energie	te	forceren	omhoog	te	gaan	naar	je	hoofd.	Vanwege	
de	zwaartekracht	begint,	als	je	op	je	hoofd	staat,	je	seksuele	energie	zich	naar	je	hoofd	te	
begeven.	Maar	hoe	lang	kun	je	op	je	hoofd	staan?	Vroeg	of	laat	moet	je	weer	op	je	voeten	
staan. En	dit	geknoei	met	de	centrums	is	een	van	de	problemen	waarmee	alle	religies	te	
maken	hebben.

Gurdjieff,	een	van	de	grote	Meesters	van	deze	eeuw,	placht	te	zeggen	dat	de	mens	zo	lelijk	is	
geworden	om	de	eenvoudige	reden	dat	geen	van	zijn	centra	op	een	natuurlijke	manier	
functioneert;	elk	centrum	wordt	gehinderd	door	andere	centra,	ze	zitten	allemaal	in	elkaar	
verward.	Zijn	hele	pogen	was	hoe	hen	te	ontwarren,	hoe	de	energie	te	brengen	naar	dat	
centrum	waar	het	bij	hoort. 
En	dat	is	wat	ik	hier	ook	probeer:	de	energie	naar	het	juiste	centrum	te	brengen,	waar	het	
thuis	hoort.	Wanneer	al	je	centrums	natuurlijk	functioneren	zul	je	een	intense	stilte	in	je	
hebben,	je	zult	een	subtiele	harmonie	in	je	wezen	hebben;	vreugde	zal	je	omgeven.

Nityananda	Giri,	je	moet	volgens	de	oude	traditionele	manier	geleefd	hebben;	je	naam	toont	
dat.	Giri	is	een	van	de	aller-oudste	tradities	van	Hindoe	sannyasins;	je	zult	eruit	moeten	
komen.	Je	zult	uit	je	orthodoxie	moeten	komen,	uit	je	bijgeloven. 

Een	oude	vrijster	ging	naar	haar	dokter	om	te	klagen	dat	haar	slaap	werd	verstoord	door	
dromen	van	een	jonge	man	die	haar	constant	achterna	zat	en	met	haar	flirtte. 
De	dokter	schreef	een	paar	pillen	voor,	maar	een	paar	weken	later	was	ze	terug. 
'Wat	is	er	nu	aan	de	hand?'	vroeg	hij	vriendelijk.	'Je	slaapt	nu	toch	beter,	niet?' 
'Nee,'	zei	ze,	'nu	kan	ik	niet	slapen	omdat	ik	die	jonge	man	zo	erg	mis!'

Het	leven	kan	niet	zo	makkelijk	vermeden	worden.	De	enige	manier	om	er	aan	voorbij	te	
gaan	is	om	er	doorheen	te	gaan.	Het	leven	is	een	gelegenheid	om	te	groeien	–	vermijd	het	
niet.	Als	je	het	vermijdt	zul	je	achterlijk	blijven.	 
Wat	jou	nu	overkomt	kan	geen	enkele	van	mijn	sannyasins	overkomen,	dat	is	onmogelijk	–	



want	mijn	sannyasins	leven	natuurlijk,	alles	accepterend	wat	God	hen	gaf.	Hij	weet	het	beter	
dan	jij.	Als	hij	je	seksualiteit	heeft	gegeven,	dan	betekent	het	dat	er	iets	door	te	leren	valt.	
Het	is	je	creatieve	energie	–	onderdruk	het	niet.	Verfijn	het,	zeker,	maak	het	zo	zuiver	als	
maar	mogelijk	is,	want	het	is	je	seksuele	energie	die	veel	dingen	in	je	leven	zal	creëren.

Dit	is	een	welbekend	feit,	dat	grote	dichters	merken	dat	zij	van	nature	boven	hun	seksualiteit	
uitreiken.	Grote	schilders,	grote	dansers,	grote	musici	hebben	het	altijd	erg	makkelijk	
gevonden	om	seks	achter	zich	te	laten		--	maar	niet	de	zogenaamde	monniken	en	heiligen.	Zij	
hebben	juist	het	tegendeel	ondervonden:	hoe	meer	ze	probeerden,	des	te	meer	
gedesillusioneerd	ze	waren,	des	te	dieper	raakten	ze	in	de	knoei.	 
Dit	feit	is	iets	waarover	gemediteerd	moet	worden.	Een	musicus	creëert	muziek,	dus	zijn	
seksuele	energie	wordt	gebruikt	op	een	niet	seksuele	manier.	Een	danser	creëert	een	dans,	
hij	hoeft	geen	kinderen	te	maken.	Hij	wordt	een	schepper	van	iets	hogers	–	wat	is	de	
behoefte	om	iet	lagers	te	creëren?	Zelfs	dieren	kunnen	kinderen	maken;	dat	is	niet	iets	
speciaals	van	mensen.	In	feite	zijn	dieren	veel	productiever	dan	mensen	–	zelfs	muggen	
kunnen	het	van	je	winnen!	Dat	is	niets	speciaals	van	jou.				

Nu	zijn	er	twee	manieren	–	of	het	onderdrukken	van	seks	–	zoals	het	door	alle	zogenaamde	
religieuze	tradities	van	de	wereld	is	gedaan	–	of	je	gaat	het	transformeren. 
Ik	ben	voor	transformatie,	daarom	leer	ik	mijn	sannyasins	om	creatief	te	zijn.	Creëer	muziek,	
creëer	poëzie,	ga	schilderen,	maak	aardewerk,	ga	beeldhouwen	–	creëer	iets! 
Wat	je	ook	doet,	doe	het	met	grote	creativiteit,	breng	iets	nieuws	in	het	bestaan,	en	je	seks	
zal	op	een	hoger	plan	vervuld	zijn	en	er	zal	geen	onderdrukking	zijn.	Laat	je	seks	steeds	meer	
liefde	worden	en	steeds	minder	lust.	En	laat	dan	tenslotte	je	liefde	een	beetje	hoger	reiken	–	
dat	is	gebed.	Lust	is	de	laagste	vorm	van	seks,	liefde	is	hoger	dan	seks,	en	gebed	is	de	ultieme	
transformatie.

De	meditatieve	mens	kan	zijn	seksualiteit	zonder	enige	strijd	veranderen,	zonder	enig	
conflict.	Hij	leeft		in	intense	vriendschap	met	al	zijn	energieën,	seksuele	of	andere	energie;	hij	
hoeft	niet	te	vechten.	Waarom	met	je	eigen	energieën	vechten?	Houdt	van	hen,	verheug	je	
over	hen,	en	help	hen	om	de	lagere	vorm,	de	dierlijke	vorm	te	transcenderen.	Laat	hen	vanaf	
het	lichaam	stijgen	naar	de	turiya,	de	vierde. 
Dit	is	een	totaal	ander	proces.	Vandaar	dat	ik	er	zo	erg	op	tegen	ben,	want	ik	ben	tegen	alle	
onderdrukkende	tradities,	al	de	zogenaamde	morele,	puriteinse	stommiteiten.	Ik	noem	hen	
gewoon	stom.	Ik	ben	geen	beleefd	persoon.	Ik	zeg	de	dingen	recht	voor	zijn	raap	–	in	feite	
recht	voor	zijn	rotte	raap!	Ik	wens	helder	en	oprecht	te	zijn.	Twee	en	twee	is	vier	voor	mij,	
niets	meer,	niets	minder.	 

Een	Osho	sannyasin	ging	een	oude	vriend	in	een	grote	stad	bezoeken.	Het	enige	onderdak	
wat	hij	kon	vinden	was	in	een	erg	vervallen	hotel.	De	receptionist	zei	tegen	hem	dat	hij	een	
dubbel	bed	zou	moeten	delen	en	zijn	ontbijt	–	toast,	jam	en	koffie	–	die	nacht	mee	naar	
boven	moest	nemen. 
Hij	ging	de	kamer	in	en	was	verbaasd	een	prachtige	blondine	te	vinden	die	naakt	op	het	bed	
lag,	diep	in	slaap.	Hij	maakte	zich	klaar	voor	de	nacht,	zei	zijn	gebeden	en	ging	slapen. 
Vijftien	minuten	later,	draaide	hij	zich	om	en	keek	in	de	richting	van	het	mooie	meisje.	'Zou	ik	
of	zou	ik	niet?	Nee!	Niet	doen!'	zei	hij	tegen	zichzelf,	draaide	terug	en	trachtte	te	slapen. 
Een	half	uur	later	draaide	hij	zich	weer	in	die	richting,	keek	naar	het	meisje	en	zei	tegen	
zichzelf:	'Nee,	niet	doen!	Ik	doe	het	niet!	Het	is	niet	fatsoenlijk!'	Dus	draaide	hij	zich	weer	
om,	om	weer	te	gaan	slapen. 
Maar	een	half	uur	later	ging	hij	rechtop	zitten	en	zei	hardop:	'Ik	kan	het	niet	meer	weerstaan.	



Het	kan	me	niet	schelen	of	ik	de	regels	breek	of	niet.'	Dus	hij	stond	op,	ging	naar	het	
voeteneinde,	schonk	zijn	koffie	in,	deed	boter	op	zijn	toast	en	at	zijn	ontbijt! 

Dit	is	alleen	mogelijk	met	een	Osho	sannyasin.


Nityananda	Giri,	voor	jou	zou	dat	erg	moeilijk	zijn,	onmogelijk! 


Eens	werd	een	Zen	Meester	gevraagd:	'Wat	voor	soort	seksleven	krijgen	de	monniken?' 
De	Zen	Meester	zei:	'Non!'	(Nun	=	non.	None	=	geen). 

Onderdruk	niet,	tracht	je	seksuele	energie	te	begrijpen.	En	je	zult	verbaasd	zijn,	enorm	
verrast,	dat	het	niet	je	vijand	is,	het	is	je	vriend.	Het	is	geen	vloek,	het	is	een	zegen,	want	het	
is	de	bron	van	al	je	creativiteit.	Heb	je	ooit	een	impotent	persoon	gekend	die	creatief	was?	
Heb	je	ooit	gehoord	dat	een	impotent	persoon	grote	muziek	creëerde,	schilderde,	of	poëzie	
schreef?	En	waarom	zijn	de	zogenaamde	monniken	alle	eeuwen	door	niet	creatief	geweest?	
Ze	hebben	helemaal	niets	bijgedragen	aan	de	aarde,	ze	hebben	de	aarde	niet	verrijkt.	Ze	zijn	
geen	zegen	geweest,	integendeel,	ze	zijn	een	vloek	gebleken.	Waarom?	–	omdat	ze	door	het	
onderdrukken	van	hun	seksualiteit	oncreatief	werden,	ze	kunnen	niet	creëren.

Creativiteit	is	seksueel,	in	de	grond	seksueel.	Wanneer	de	schilder	zich	verliest	in	zijn	
schilderij	is	het	dezelfde	orgastische	vreugde	die	twee	geliefden	hebben	als	ze	samenkomen	
en	in	elkaar	opgaan;	een	ogenblik	lang	zijn	ze	niet	meer	gescheiden.	De	schilder	krijgt	
dezelfde	vreugde,	langer,	intenser,	veel	meer	diepgaand,	als	hij	verloren	raakt	in	het	
schilderij.	Een	danser	komt	tot	het	hoogste	punt… 
Vandaar	dat	mijn	nadruk	ligt	op	dans	en	muziek	hier	in	de	commune.	Ik	wil	dat	iedereen	een	
danser	is,	een	zanger,	om	de	eenvoudige	reden	dat	het	de	meest	natuurlijke,	spontane	
manier	is	om	je	seks	te	transformeren.	Als	de	danser	compleet	verloren	is,	als	alleen	de	dans	
er	is	en	er	geen	danser	meer	over	is,	ervaart	hij	het	grootste	orgasme,	meer	totaal	dan	enig	
seksueel	orgasme	ooit	kan	zijn.	

Nityananda	Giri,	als	je	jouw	seksualiteit	accepteert,	als	je	het	omarmt	met	diepe	liefde	en	
dankbaarheid	aan	God,	wetend	dat	het	zijn	geschenk	is	zodat	er	iets	in	moet	zijn	dat	ontdekt	
moet	worden…	het	moet	niet	afgewezen	worden.	Het	verwerpen	ervan	maakt	je	oncreatief,	
en	de	oncreatieve	persoon	lijdt	een	ellendig	leven.	Daarom	zien	je	heiligen	er	zo	triest	uit,	
met	zulke	lange	gezichten,	bijna	dood	en	stinkend. 
Kijk	opnieuw	–	kijk	opnieuw	in	je	eigen	wezen,	in	je	eigen	bestaan,	en	je	bent	in	voor	een	
grote	verassing.	 

Een	man	werd	door	zijn	vrouw	gevraagd	een	levende	kip	mee	te	brengen	voor	een	speciale	
maaltijd	die	ze	wilde	bereiden.	Hij	kocht	de	kip	na	zijn	werk	en	was	op	weg	naar	huis	toen	hij	
zich	realiseerde	dat	hij	de	huissleutel	had	vergeten.	Hij	wist	dat	zijn	vrouw	de	eerste	uren	nog	
niet	thuis	zou	zijn,	dus	besloot	hij	de	tijd	te	vullen	door	naar	de	bioscoop	te	gaan.	 
Hij	kon	de	kip	niet	zo	mee	naar	binnen	nemen	dus	propte	hij	haar	van	voren	in	zijn		broek,	
kocht	een	kaartje	en	ging	naar	binnen.	Hij	zat	vlak	vooraan	in	de	zaal	naast	twee	oude	
dames.	Hij	werd	spoedig	geheel	in	beslag	genomen	door	de	film	en	had	niet	door	dat	de	kip	
het	hoofd	langs	de	knopen	van	zijn	gulp	had	gestoken.	 
'Winnifred,'	fluisterde	een	van	de	oude	dames,	haar	vriendin	zachtjes	aanstotend.	'Kijk	eens	
naar	dat	grote	ding	wat	er	uit	deze	man	zijn	gulp	tevoorschijn	komt!' 
Winnifred		bromde:	'Ach,	Millie,	als	je	er	een	hebt	gezien,	heb	je	ze	allemaal	gezien!'	 
'Dat	weet	ik,'	antwoordde	Millie,	'maar	heb	je	er	ooit	een	gezien	die	popcorn	at?' 


