EEN ROBIIN, DAAR, IS SLECHTS EEN STUK STEEN,
EN SPIRITUELE UITMUNTENDHEID HET TOPPUNT VAN DWAASHEID.

ZWIJGEN IS LOFPRUZING - HOUD OP MET PRATEN;
JOUW GEKLETS ZAL JE ALLEEN MAAR KWAAD EN VERDRIET BRENGEN.
HOUD ERMEE OP!

GELOOF EN ONGELOOF HEBBEN BEIDE HUN OORSPRONG
IN JOUW HUICHELAAR'S HART.

EEN ENKELE STAP ZAL JE TOT HEM BRENGEN:

WORDT EEN SLAAF EN JE ZULT EEN KONING ZIJN.

DE STOMMEN VINDEN TONGEN,

WANNEER DE GEUR VAN HET LEVEN HEN VANUIT ZIJN ZIEL BEREIKT.
LUISTER GOED - EN LAAT JE NIET MISLEIDEN.

DIT IS NIET VOOR DWAZEN:

AL DEZE VERSCHILLENDE TINTEN WORDEN EEN KLEUR
IN DE KRUIK VAN EENHEID;

HET TOUW WORDT SLANK

WANNEER HET TOT EEN STRENG WORDT GEREDUCEERD.

JOUW INTELLECT IS SLECHTS EEN SAMENRAAPSEL

VAN GISSINGEN EN GEDACHTEN, DIE OVER DE AARDE STROMPELEN.
WAAR ZE OOK ZIJN, HIJ IS HET NIET.

ZE ZIJN VERVAT IN ZIJN SCHEPPING.

DE MENS EN ZIJN REDE

ZIJN SLECHTS DE LAATSTE RIJPENDE PLANTEN IN ZIJN TUIN.

WAT JE OOK BEWEERT OVER ZIJN AARD,

JE GAAT JE DOEL VOORBIJ, ALS EEN BLINDE

DIE HET UITERLIJK VAN ZIJN EIGEN MOEDER PROBEERT TE BESCHRIJVEN.

TERWIIL DE REDE HET GEHEIM NOG AAN HET OPSPOREN IS,
EINDIG JIJ JE ZOEKTOCHT OP HET OPEN VELD VAN DE LIEFDE.

HET PAD BESTAAT UIT WOORDEN NOCH DADEN:
ALLEEN VERLATENHEID KAN HIERUIT VOORTKOMEN,
EN NOOIT ENIG BLUVEND BOUWWERK.

ZOETHEID EN LEVEN ZIJN DE WOORDEN

VAN DE MAN DIE DEZE WEG IN STILTE BEWANDELT;
ALS HIJ SPREEKT IS HET NIET UIT ONWETENDHEID,
EN ALS HIJ ZWUGT IS HET NIET UIT LUIHEID.

De soefi is geen escapist, dat is niet zijn klimaat. Hij is absoluut tegen escapisme. Hij gelooft in het
vieren van de wereld, het vieren van het bestaan, het vieren van het leven. Het is de basis van het
soefisme zelf dat de schepper alleen bereikt kan worden via de schepping. Je hoeft geen afstand te
doen van zijn schepping om bij hem te komen; in feite als je afstand doet van zijn schepping zul je
nooit bij hem komen. Als je afstand doet van zijn schepping, heb je indirect afstand gedaan van de
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schepper zelf.

Maar afstand doen gebeurt nog steeds. Het is niet zo dat de soefi afstand doet van de wereld,
maar dat hij God bereikt - en op het moment dat God bereikt is, verdwijnt de wereld. Dan is er
niets om afstand van te doen: dan is alleen God nog.

De soefi ontvlucht de wereld niet, maar er komt een moment waarop de wereld verdwijnt en
oplost. De soefi leeft in de wereld en ontdekt dat er geen wereld is, alleen God is. De soefi is geen
asceet. Hij gelooft niet in het toebrengen van pijn aan zichzelf, hij is niet pathologisch.

De soefi leeft het leven op een volkomen normale manier, zonder perversies, zonder obsessies.
Hoewel de kwaliteit van zijn leven geleidelijk aan verandert, is het niet zo dat hij het probeert te
veranderen. Zijn hele inspanning bestaat erin zich God te herinneren, niet om zichzelf te
veranderen.

Laat dit diep in je doordringen; als je dit punt mist, mis je het hele punt van het soefisme. De soefi
concentreert zich op slechts één ding, het herinneren van God - zikr. Naarmate die herinnering zich
verdiept, vermindert zijn obsessie met de wereld. Naarmate hij dichter en dichter bij de ultieme
realiteit komt, is de gewone realiteit niet langer aantrekkelijk; die begint zich terug te trekken.
Want als je het echte goud hebt gevonden, hoe kun je dan nog doorgaan met het onwerkelijke
goud? Wanneer je de echte diamanten gevonden hebt, laat je automatisch de stenen, gekleurde
stenen, vallen die je al die tijd bij je gedragen hebt.

De escapist zegt: 'Doe afstand van je gekleurde stenen zodat je bij de echte diamanten kunt
komen'. De Soefi zegt juist het tegenovergestelde, hij zegt: 'Ga naar de echte diamanten en dat wat
niet echt is, zal vanzelf uit je leven verdwijnen.'

Het echte kennen is genoeg, het onwerkelijke wordt juist in dat kennen afgezworen. En omdat juist
in dat kennen afstand wordt gedaan van het onechte, laat het geen littekens en wonden op je
achter. De asceet lijdt aan grote wonden. Hij is nog niet rijp, anders zou de vrucht gevallen zijn
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zonder een litteken achter te laten op het lichaam van de boom. Als het fruit onrijp is en je plukt
het, doet het pijn aan de boom, het doet pijn aan het fruit; ze zullen allebei gewond achterblijven.
Heb je de schoonheid niet gezien van een rijpe vrucht die uit zichzelf valt? Stil, spontaan. De boom
is zich er misschien niet eens van bewust dat de vrucht verdwenen is, de vrucht is zich er misschien
niet van bewust dat de boom er niet meer is.

Soefisme is de eenvoudigst mogelijke weg. De soefi leeft een simpel leven. Maar de eenvoud wordt
niet gecultiveerd, want een gecultiveerde eenvoud is geen eenvoud meer; die is al complex.
Wanneer je iets cultiveert, is er motivatie, is er verlangen, is er verlangen; je verlangt naar iets.
Door iets te cultiveren, probeer je iets te worden. Worden is verlangen. En hoe kan verlangen
simpel zijn? Dus cultivatie is nooit simpel. Een beoefende sannyas, een beoefende eenvoud, kan
nooit schoonheid hebben. Om te beginnen is het helemaal geen eenvoud.

Je kunt zoveel heiligen in dit land of in andere landen gaan zien: hun eenvoud is gecultiveerd,
berekend, gemotiveerd. Ze verlangen naar God, ze zijn hebzuchtig naar God, daarom zijn ze bereid
de prijs te betalen.

De soefi zegt: God is beschikbaar, het is al beschikbaar. Alles wat je nodig hebt is een
ongecompliceerde mind, alles wat je nodig hebt is een staat van niet-motivatie. Alles wat je nodig
hebt is om in de stilte van dit moment te vallen, niet om te proberen morgen iets te bereiken. En
wat is je hiernamaals? Het is de verlengde schaduw van morgen. Dus zij die denken dat ze na de
dood in de hemel of in het nirvana komen, zijn erg hebzuchtige mensen. Ze zijn helemaal niet
religieus.

Soefisme gelooft niet in sprookjes over de andere wereld, over hemel en hel. Het is niet zo dat de
hemel niet bestaat, maar daar houdt de soefi zich niet mee bezig. De soefi leeft volledig in het
moment. Zijn eenvoud komt voort uit zijn begrip, niet uit cultivatie; hij beoefent het niet. Wanneer
hij het leven ziet, wordt hij zich bewust van de soberheid van een rozenbloem, hoe eenvoudig het
is en de schoonheid van haar soberheid.

Hij wordt zo sober als een rozenbloem: ze is niet arm, de rozenbloem is eenvoudig en rijk. Wat
voor rijkdom kan er nog meer zijn? De rozenbloem is eenvoudig en in totale luxe - wat voor luxe
kan er nog meer zijn?

De soefi leeft in het moment, bloeit in het moment als een rozenbloem, eenvoudig maar rijk. De
armoede is niet opgelegd; hij is arm van geest. En wat betekent het om arm van geest te zijn? Het
betekent gewoon dat er geen ego is, dat is alles; niet dat hij gehecht is aan armoede.

Pas daarvoor op. Er zijn mensen die gehecht zijn aan rijkdom en er zijn mensen die gehecht zijn
aan armoede. Maar het is dezelfde gehechtheid.

Ik heb eens gehoord... Het verhaal gaat over een derwisj die een grote soefimeester ging
opzoeken. Toen hij zijn rijkdom zag, dacht de derwisj bij zichzelf: '"Hoe kunnen soefisme en zulke
rijkdom samengaan?'

Na een paar dagen bij de meester te zijn geweest, besloot hij te vertrekken. De meester zei: 'Laat
me je vergezellen op je reis!'

Nadat ze een korte afstand hadden afgelegd, merkte de derwisj dat hij zijn kashkul, de bedelnap,
was vergeten. Dus vroeg hij de meester om toestemming om terug te keren om hem te halen.
De meester antwoordde: 'lk ben al mijn bezittingen verlaten, maar jij kunt niet eens je bedelnap
achterlaten. Dus moeten we hier maar afscheid van elkaar nemen.'

De soefi is niet gehecht aan rijkdom of armoede; hij is gewoon nergens aan gehecht. En als je
nergens aan gehecht bent, hoef je ook geen afstand te doen. Afstand doen is de andere kant van
gehechtheid.

Zij die de dwaasheid van gehechtheid begrijpen doen geen afstand. Ze leven in de wereld, maar
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toch zijn ze niet van de wereld.
Opzettelijk aandringen op armoede is nog steeds een gehechtheid: onthoud dat. En opzettelijk
aandringen op wat dan ook is weer een egotrip.

De soefi leeft eenvoudig, de soefi leeft zonder wil van zichzelf. Als het toevallig een paleis is, is hij
gelukkig; als het toevallig een hut is, is hij gelukkig. Als hij toevallig een koning is, is het goed; als hij
toevallig een bedelaar is, is ook dat helemaal in orde. Hij heeft geen voorkeur. Hij leeft gewoon in
het moment, wat God hem ook ter beschikking stelt. Hij verandert niets.

Dit moet je begrijpen, want eeuwenlang hebben religies je verzaking geleerd. Eeuwenlang hebben
religies geleefd met een grote neiging tot escapisme. De Soefi heeft een totaal andere benadering,
veel gezonder, veel meer heel, veel menselijker, veel natuurlijker. Want wanneer je ergens aan
ontsnapt, is dat uit angst en uit angst vindt er nooit transformatie plaats.

Wanneer iets uit zichzelf wegvalt - niet dat je het laat vallen, maar gewoon dat het niet-essentieel,
onbelangrijk is geworden - dan is er vrijheid.

Vrijheid komt nooit uit angst voort, vrijheid komt uit groot bewustzijn voort. De soefi leeft in de
wereld, God indachtig. Hij leeft in de wereld, maar hij herinnert zich God. Hij beweegt zich in de
maatschappij, maar zijn hart klopt met een zekere herinnering. De zikr gaat door. Hij wordt niet
vergeetachtig in de wereld, dat is zijn werk.

Ontsnapping of geen ontsnapping, als je vergeetachtig bent zul je God missen, waar je ook bent, in
de maatschappij of in het klooster. Als je niet vergeetachtig bent, als je opmerkzaam, alert en
bewust bent, dan is God overal - net zo goed hier als ergens anders, net zo goed nu als toen. Er is
geen sprake van dat je ergens naartoe moet gaan; je kunt je hier gewoon ontspannen en in een
soort waakzame stilte vallen. En dan is het leven simpel en overzichtelijk.

Ja, dat is wat eenvoud is: geen gecultiveerd karakter, maar een leven dat onbelemmerd is door het
niet-essentiéle, door het onbelangrijke, door het alledaagse, door het triviale.

En laat me nogmaals herhalen dat de soefi niet in sprookjes gelooft, er is dus geen sprake van
gemotiveerd zijn. Hij gelooft niet in de toekomst. Alles wat hij weet van tijd is nu, alles wat hij weet
van ruimte is hier.

Deze vogelgeluiden zijn goddelijk voor hem. Er is geen andere God los van dit bestaan. De danser
zit in de dans, hij heeft dus geen idee van een persoonlijke God die ergens boven de wolken zit.
Zijn God is een onpersoonlijke aanwezigheid.

Voel het nu, op dit moment. De aanwezigheid is hier, zoals ze overal elders is. Het enige wat je
nodig hebt, is dat je in een soort afstemming valt, dat je naar binnen valt in een soort éénwording.
Dan het krassen van de kraaien en de roep van de koekoek ver weg... en is alles stil. In die stilte
begin je je bewust te worden van de onpersoonlijke aanwezigheid die je omringt.

Een jonge bankbediende had vijfduizend pond van de bank gestolen en kon het niet terugbetalen
toen hij betrapt werd. Wanhopig ging hij naar de klif met de bedoeling zelfmoord te plegen. Toen
hij op het punt stond te springen werd hij op zijn linkerschouder getikt en toen hij zich omdraaide
zag hij een ontzettend lelijke vrouw die beweerde zijn toverfee te zijn en dat hij drie wensen mocht
doen.

Zijn eerste wens was om de vijfduizend pond terug te krijgen, wat werd verleend. Zijn tweede
wens was om eigenaar te worden van een groot herenhuis en zijn derde wens was om eigenaar te
worden van een Rolls Royce. Al deze wensen werden hem verleend door zijn goede fee.

Hij voelde zich erg ingenomen met zichzelf en keerde terug naar huis om de vijfduizend pond, het
herenhuis en de Rolls Royce op te halen. Zijn goede fee hield hem tegen en vroeg of hij ook één
wens van haar wilde vervullen. Hij deed dat maar al te graag, waarop ze hem vroeg met haar te
vrijen.
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Hij vond haar afstotelijk, maar deed het vanwege de wensen die ze hem had verleend. Hij ging heel
haastig met haar vrijen, trok zijn broek omhoog en stond op het punt om weg te gaan toen ze hem
weer tegenhield.

Dit keer vroeg ze: 'Hoe oud ben je, jongeman?'

Zijn antwoord was: 'lk ben vijfendertig - maar waarom vraagt u dat?'

Ze zei: 'Geloof je nog steeds in goede feeén?"

De persoon die in een persoonlijke God gelooft is nog onvolwassen. Zoiets bestaat niet. Die
persoonlijke God is niets anders dan jouw idee van een vader, geprojecteerd en uitvergroot. Je
bent kinderachtig. Wanneer je bidt, als je denkt dat je tot een persoonlijke God bidt, ben je
gewoon dom. Er is niemand die naar jouw gebed luistert. En toch is God er. Maar God is geen
persoon, God is een onpersoonlijke aanwezigheid.

God is dit geheel, de totaliteit van al wat is. Daarom kan gebed alleen maar stilte zijn. Je kunt je
niet tot God richten - gebed kan alleen een volkomen stilte zijn.

Als je nu stil bent, is dat een gebedsmoment. Dit is waar het gebed helemaal om gaat. Wanneer
alles stopt: er beweegt geen gedachte in je hoofd, je ademhaling vertraagt, er komt een moment
dat er bijna geen adem is. In die staat van stilte ben je verbonden, ben je op de werkelijkheid
ingeplugd. Je bent niet meer afgescheiden, je bent één. Die eenheid is gebed.

Osho: Unio Mystica Vol. 1 #7 deel 1
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