De mens is een machine

De derde vraag:
Waarom zeggen de soefi's dat de mens een machine is?

De mens is een machine, daarom. De mens zoals hij is, is volkomen onbewust. Hij is niets anders
dan zijn gewoontes, de som van zijn gewoontes. De mens is een robot. De mens is nog geen mens:
als er geen bewustzijn in je wezen komt, blijf je een machine.

Daarom zeggen de soefi's dat de mens een machine is. Het is van de soefi's dat Gurdjieff het idee
in het Westen introduceerde dat de mens een machine is. Het komt zelden voor dat je bewust
bent. Als je in je hele leven van zeventig jaar het gewone zogenaamde leven leidt - gezond en heel
van binnen en buiten, zonder pijn van groei, zonder pijn in jezelf van een groeiende parel van
buitengewone schoonheid - dan zul je in je hele leven nog geen zeven momenten van bewustzijn
kennen.
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En zelfs als je die zeven momenten of minder kent, zullen ze slechts toevallig zijn. Je kunt
bijvoorbeeld een moment van bewustzijn kennen als iemand plotseling een revolver op je hart
komt zetten.

Op dat moment stopt je denken, je gewoonte-denken. Voor een ogenblik word je je bewust, omdat
het zo gevaarlijk is, dat je niet gewoon kunt blijven slapen. In een gevaarlijke situatie word je je
bewust. Anders blijf je diep slapen. Je bent perfect in staat om wat je doet mechanisch te doen.

Ga gewoon eens langs de kant van de weg staan kijken naar de mensen, en je zult kunnen zien dat
ze allemaal in hun slaap wandelen. Het zijn allemaal slaapwandelaars, somnambulisten. En jij ook.

Twee zwervers werden gearresteerd en beschuldigd van een moord die in de buurt was gepleegd.
De jury achtte hen schuldig en de rechter veroordeelde hen tot ophanging 'aan hun nek tot de
dood erop volgt' en 'God hebbe medelijden met hun ziel.'

De twee hielden zich goed totdat de ochtend van de dag van de executie aanbrak. Toen ze
klaargemaakt werden voor de galg, wendde de een zich tot de ander en zei: 'Verdomd als ik niet
goed bij mijn hoofd ben. Ik krijg mijn gedachten niet op een rijtje. [k weet niet eens wat voor dag
van de week het is.'

'Het is een maandag,' zei de andere zwerver.

'Maandag? Mijn god! Wat een rot manier om de week te beginnen!'

Let maar eens op. Zelfs tot op het randje van de dood gaan mensen maar door met het herhalen
van oude gewoontepatronen.

Nu komt er geen week; de ochtend is aangebroken waarop ze worden opgehangen. Maar gewoon
de oude gewoonte - iemand zegt dat het maandag is en jij zegt: 'Maandag? Mijn God! Wat een
rotmanier om de week te beginnen!'

De mens reageert. Daarom zeggen de soefi's dat de mens een machine is. Tenzij je respons begint
te geven, tenzij je verantwoordelijk wordt... Reactie komt uit het verleden, respons komt uit het
huidige moment. Respons is spontaan, reactie is gewoon een oude gewoonte.

Let maar eens op jezelf. Je vrouw zegt iets tegen je: wat je dan ook zegt, kijk ernaar, denk erover
na. Is het gewoon een reactie? En je zult verrast zijn: negenennegentig procent van je handelingen
zijn geen handelingen, omdat het geen respons is, ze zijn gewoon mechanisch. Gewoon
mechanisch.

Het gebeurt steeds opnieuw: jij zegt hetzelfde en je vrouw reageert op dezelfde manier, en dan
reageer jij, en het eindigt steeds weer in hetzelfde. Jij weet het, zij weet het, alles is voorspelbaar.

Ik heb eens gehoord...

'Pap,' zei een jongen van tien, 'hoe ontstaan oorlogen?"

'Nou, zoon,' begon Pap, 'stel je voor, Amerika heeft ruzie met Engeland...'

'Amerika heeft geen ruzie met Engeland,' onderbrak zijn moeder.

'Wie zegt van wel?' zei Pap, zichtbaar geirriteerd. 'lk gaf de jongen alleen maar een hypothetisch
voorbeeld.'

'‘Belachelijk!' snoof moeder. 'Je brengt hem op allemaal verkeerde ideeén.’

'Helemaal niet belachelijk!' counterde Pap. 'Als hij naar jou luistert, zal hij helemaal geen ideeén in
zijn hoofd hebben.'

Toen het stadium van het borden gooien begon te naderden, nam de zoon weer het woord.
'Bedankt Mam, bedankt Pap. Ik hoef nooit meer te vragen hoe oorlogen beginnen.'

Let gewoon op jezelf. De dingen die je doet, heb je al zo vaak gedaan. De manier waarop je
reageert, heb je altijd al gedaan. In dezelfde situatie doe je altijd hetzelfde. Je voelt je nerveus, je
pakt je sigaret en je begint te roken. Het is een reactie; telkens als je je nerveus voelde, heb je het
gedaan.
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Je bent een machine. Het is nu gewoon een ingebouwd programma in je: je voelt je nerveus, je
hand gaat in je zak, het pakje komt eruit. Het is bijna als een machine die dingen doet. Je haalt de
sigaret eruit, je stopt de sigaret in je mond, je steekt de sigaret aan, en dit gaat allemaal
mechanisch.

Dit heb je al miljoenen keren gedaan en je doet het weer. En elke keer dat je dit doet wordt het
versterkt; de machine wordt mechanischer, de machine wordt vaardiger. Hoe vaker je het doet,
hoe minder bewustzijn er voor nodig is om het te doen.

Daarom zeggen de soefi's dat de mens functioneert als een machine. Tenzij je begint deze
mechanische gewoontes te vernietigen... Soefi's hebben vele methoden om ze te vernietigen. Ze
onderwijzen bijvoorbeeld vele trucjes. Ze zeggen: Doe iets dat precies tegenovergesteld is aan wat
je altijd hebt gedaan.

Probeer het eens. Je komt thuis, je bent bang, je bent net zo laat als altijd, en je vrouw zal klaar
staan om ruzie met je te maken. En je maakt plannetjes hoe je zal antwoorden, wat je zal zeggen -
dat er te veel werk was op kantoor, en dit en dat. En ze weet alles wat je van plan bent, en ze weet
wat je gaat zeggen als ze vraagt waarom je te laat bent. En je weet dat ze het ook niet zal geloven
als je zegt dat je laat bent omdat er te veel werk was. Ze heeft het nooit geloofd. Misschien heeft
ze het al gecontroleerd, misschien heeft ze het kantoor al gebeld, misschien heeft ze al gevraagd
waar je bent.

Maar toch, dit is gewoon een patroon. De soefi's zeggen: Ga vandaag naar huis en doe eens totaal
iets anders. Je vrouw vraagt je 'waar ben je geweest?' en je zegt 'ik was met een vrouw aan het
vrijen.' En kijk dan eens wat er gebeurt. Ze zal geschokt zijn! Ze zal niet weten wat ze moet zeggen,
ze zal niet eens uit haar woorden kunnen komen. Ze zal even helemaal de weg kwijt zijn, omdat er
geen enkele reactie, of oud patroon, van toepassing is.

Of misschien, als ze teveel een machine is geworden, zal ze wel zeggen: 'lk geloof je niet!' Net zoals
ze jou nooit heeft geloofd. 'Je maakt een grapje!'

Elke dag als je thuiskomt... Ik heb eens gehoord over een psychoanalyticus die tegen zijn patiént zei
- hij heeft hem vast een soefi-trucje gegeven hebben: 'Vandaag als je naar huis gaat...' omdat de
patiént steeds maar klaagde. 'lk ben altijd bang om naar huis te gaan. Mijn vrouw ziet er zo
ellendig uit, zo verdrietig, altijd in wanhoop, dat mijn hart begint te zinken. Dan wil ik van huis
wegvluchten.'

De psycholoog zei: 'Misschien ben jij wel de oorzaak. Doe eens iets: neem vandaag bloemen en ijs
en snoep mee voor je vrouw, en als ze de deur open doet, omhels haar, geef haar een dikke kus.

En begin haar dan meteen te helpen: maak de tafel schoon en de pannen en de vloer. Doe iets
totaal nieuws dat je nog nooit eerder hebt gedaan.'

Het idee sprak aan en de man probeerde het. Hij ging naar huis. Zodra zijn vrouw de deur
opendeed en bloemen en ijs en snoep zag, en die stralende man die nog nooit gelachen had haar
ombhelsde, kon ze niet geloven wat er gebeurde! Ze was in een opperste shock, ze kon haar ogen
niet geloven: misschien is dit iemand anders! Ze moest nog een keertje kijken.

En toen hij haar kuste en meteen de tafel begon af te ruimen en naar de gootsteen ging en de
pannen begon af te wassen, begon de vrouw te huilen. Toen hij naar buiten kwam zei hij: '"Waarom
huil je nou?' Ze zei: 'Ben je gek geworden? Ik heb altijd vermoed dat je op een dag gek zou worden.
Nu is het ook gebeurd. Waarom ga je niet naar een psychiater?'

Soefi's hebben zulke trucjes. Ze zeggen: Gedraag je totaal anders en niet alleen anderen zullen
verrast zijn, jij zult verrast zijn. En dat in kleine dingen. Bijvoorbeeld, als je nerveus bent ga je snel
lopen. Loop niet snel, ga heel langzaam en kijk. Je zult verbaasd zijn dat iets niet klopt, dat je hele
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mechanische brein meteen zegt: 'Wat doe je nou? Dit heb je nog nooit gedaan!' En als je langzaam
loopt zul je verrast zijn: de nervositeit verdwijnt, omdat je iets nieuws hebt ingebracht.

Dit zijn de methodes van vipassana en zazen. Als je er diep op ingaat, zijn ze in wezen hetzelfde.
Wanneer je vipassana loopt, moet je langzamer lopen dan je ooit eerder hebt gelopen, zo
langzaam dat het absoluut nieuw is. Het hele gevoel is nieuw en de reactieve mind kan niet
functioneren. Het kan niet functioneren omdat het er geen programma voor heeft; het houdt
gewoon op te functioneren.

Daarom voel je je in vipassana zo stil als je naar de adem kijkt. Je hebt altijd geademd maar je hebt
er nooit naar gekeken; dit is iets nieuws. Wanneer je in stilte gewoon naar je adembhaling zit te
kijken - die naar binnen komt, naar buiten gaat, naar binnen komt, naar buiten gaat - voelt de mind
zich verbaasd: wat ben je aan het doen? Omdat je het nog nooit gedaan hebt. Het is zo nieuw dat
de mind er niet onmiddellijk op kan reageren. Daarom valt hij stil.

In wezen zijn ze hetzelfde. Het gaat er niet om of het nu soefi, boeddhistisch, hindoe of
mohammedaans is. Als je diep ingaat op de grondbeginselen van meditatie, dan is de essentie één
en dezelfde: hoe de-automatiseer je jezelf.

Gurdjieff deed heel bizarre dingen met zijn leerlingen. Er kwam iemand die altijd vegetariér was
geweest en hij zei: 'Eet vlees.' Nu is het in wezen hetzelfde - deze man is gewoon een beetje over
de top, een beetje excentriek. Dan zei hij: 'Eet vlees.' Kijk eens hoe een vegetariér vlees eet. Het
hele lichaam wil het eruit gooien en hij wil overgeven, en heel zijn mind is verbaasd en in
verwarring, en hij begint te transpireren, omdat de mind hier op geen enkele manier mee om kan
gaan.

Dat is wat Gurdjieff wilde zien, hoe je zou reageren op een nieuwe situatie. Tegen de man die nog
nooit alcohol had gedronken zei Gurdjieff: 'Drink. Drink zoveel je kunt.' En tegen de man die
alcohol had gedronken zou Gurdjieff zeggen: 'Stop voor een maand. Helemaal stoppen.'

Hij wilde een situatie creéren die zo nieuw is voor de mind dat de mind simpelweg stil valt. Hij
heeft er geen antwoord op, geen pasklaar antwoord. De mind functioneert op een papegaaiachtige
manier.

Daarom zullen zen meesters de discipel soms slaan. Dat is weer in wezen hetzelfde. Als je naar een
meester gaat, verwacht je niet dat een Boeddha je slaat, of wel? Als je naar Boeddha gaat,
verwacht je dat hij mededogend en liefdevol zal zijn, dat hij je liefde zal schenken en zijn hand op je
hoofd zal leggen. En deze Boeddha geeft je een klap - hij pakt zijn staf en slaat je hard op je hoofd.
Dat is pas echt schokkend: een Boeddha die je slaat? De mind stopt even. Hij heeft geen idee wat
hij moet doen, hij functioneert niet. En dat niet functioneren is het begin. Soms is iemand verlicht
geraakt alleen omdat de meester iets absurds deed.

Mensen hebben verwachtingen, mensen leven door verwachtingen. Ze weten niet dat meesters
aan geen enkele verwachting voldoen.

India was gewend aan Krishna en Rama en dat soort mensen. Toen kwam Mahavira, hij liep naakt
rond. Je kunt je niet voorstellen dat Krishna naakt was; hij droeg altijd mooie kleren, zo mooi
mogelijk. Hij was een van de mooiste personen ooit; hij droeg ornamenten van goud en
diamanten.

En dan heb je daar ineens Mahavira. Wat bedoelde Mahavira met naakt zijn? Hij schokte het hele
land: door die schok heeft hij veel mensen geholpen.

Elke meester moet beslissen hoe hij shockeert. In India hebben ze al eeuwenlang geen man als ik
gekend. Dus is het een schok, wat ik ook doe, wat ik ook zeg. Het hele land gaat in shock; een grote
rilling loopt door de ruggengraat van het hele land. Ik geniet er echt van, want ze kunnen niet er
niet bij...
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Ik heb net een brief ontvangen waarin staat: 'We hebben altijd gedacht dat u boven de politiek
stond. Waarom bent u dan over politiek gaan praten?'

Daarom, omdat ik er boven sta. Wie kan er anders over spreken? Degenen die er in zitten kunnen
er niet over spreken - zij zijn partijdig.

De man die bovenop de heuvel staat heeft een veel beter zicht op het dal beneden. De vogel in zijn
vlucht zit kan alles zien wat er op aarde gebeurt. Hij heeft meer perspectief, meer zicht.

Ik kan het beter zien, want ik maak geen deel meer uit van het dal. Ik kan zien wat er in het dal
gebeurt, ik kan zien wat er in New Delhi gebeurt, omdat ik er ver boven sta. Maar de Indiase mind
is aan zijn verwachtingen gewend. Van een heilige wordt verwacht dat hij het niet over politiek
heeft. Maar een heilige volgt in feite nooit iemands verwachtingen.

Ik ben hier niet om aan jullie verwachtingen te voldoen. Als ik aan jullie verwachtingen voldoe, zal
ik jullie nooit kunnen transformeren. Ik ben hier om al jullie verwachtingen te vernietigen, ik ben
hier om jullie te shockeren. En in die schokkende ervaringen zal je mind stoppen. Je zult het niet
kunnen bevatten: en dat is het punt waarop er iets nieuws in je binnenkomt.

Dus af en toe zeg ik iets waarvan Indiérs vinden dat het niet gezegd mag worden. Maar wie ben jij
om te beslissen wat ik wel en niet moet zeggen? En natuurlijk, wanneer iets tegen hun
verwachtingen ingaat, reageren ze onmiddellijk volgens hun oude conditioneringen.

Degenen die reageren volgens hun oude conditioneringen missen het punt. Degenen die niet
reageren volgens de oude conditioneringen vallen stil, komen in een nieuwe ruimte terecht.

Ik praat tegen mijn leerlingen: Ik probeer hen te raken, op de een of andere manier. Het is allemaal
opzettelijk. Als ik Morarji Desai bekritiseer, gaat het niet zozeer om Morarji Desai. Het gaat veel
meer om de Morarji Desai in jou, want iedereen heeft de politicus in zich. Door Morarji Desai te
raken heb ik de Morariji Desai in jou geraakt, de politicus in jou.

ledereen heeft de politicus in zich. De politicus betekent het verlangen om te domineren, het
verlangen om nummer één te zijn. De politicus betekent ambitie, de ambitieuze mind. En als ik op
Morarji Desai sla en je voelt je geraakt en je begint te denken' deze man kan niet echt een verlicht
persoon zijn, waarom zou hij anders zo hard op Morarji Desai slaan?' dan ben je gewoon aan het
rationaliseren. Je hebt niets met Morarji Desai te maken: je redt je eigen Morarji Desai van binnen,
je probeert je eigen politicus te beschermen.

Ik heb niets met Morarji Desai te maken. Wat kan ik te maken hebben met die arme Morarji Desai?
Maar ik heb alles te maken met de politicus in jou.

De soefi's zeggen dat de mens een machine is omdat de mens alleen maar reageert op de
programma's die aan hem gevoerd zijn. Begin je responsief te gedragen en dan ben je geen
machine. En wanneer je geen machine bent, ben je een man: dan is de man geboren.

Kijk, word alert, observeer en laat alle reactieve patronen in je vallen. Probeer elk moment op de
werkelijkheid te reageren - niet volgens het kant-en-klare idee in jou, maar volgens de
werkelijkheid zoals die daar buiten is. Reageer op de werkelijkheid! Reageer met je totale
bewustzijn, maar niet met je mind.

En als je dan spontaan reageert en niet reageert, ontstaat er actie. Actie is mooi, reactie is lelijk.
Alleen een mens van bewustzijn handelt, de mens van onbewustheid reageert. Actie bevrijdt.
Reactie gaat door met het creéren van dezelfde ketens, gaat door met ze dikker en harder en
sterker te maken. Leef een leven van respons en niet van reactie.

De vierde vraag:
Osho, ik ben zo verschrikkelijk lelijk en ik heb er veel onder geleden. Wat moet ik doen?
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Politicus worden! Onlangs nog stuurde Subhuti me het verslag van een onderzoek dat werd
uitgevoerd in een Londense school van researchers, de London Polytechnic. Het onderzoek zegt
dat lelijke en dom uitziende mensen het beter doen in de peilingen. Ze hebben het onderzocht en
dit is een heel vreemde conclusie - vreemd maar waar.

Lelijke, dom uitziende, onintelligente mensen doen het goed in de peilingen. Waarom? Omdat ze
zo op de massa lijken, dat de massa denkt dat ze bij hen horen. De mooie persoon, de intelligent
uitziende persoon, wordt onmiddellijk ervaren als behorende tot de aristocratie. Dat spreekt
vanzelf - hij behoort niet tot de massa, hij behoort tot de bemiddelde klasse. De massa ervaart
hem als de vijand.

Nu vraag je: ik ben zo verschrikkelijk lelijk...

Gebruik het, dit is een geweldige kans: word politicus. En vooral in India zie je allerlei lelijke
mensen. Het is heel zeldzaam om een politicus te vinden die er intelligent uitziet, mooi is, knap,
met enige gratie en charme. Nee - hoe lelijker je bent, des te groter is de kans dat je de
vertegenwoordiger van de massa wordt, want de massa zal een zekere affiniteit met je voelen, een
diepe affiniteit en overeenkomst. Jij hoort bij hen, zij horen bij jou. Je bent een van hen.

Misschien is dat een van de redenen waarom Indira Gandhi de laatste verkiezingen heeft verloren.
Ze heeft een subtiele schoonheid en gratie. Ze was de enige politica in India die er gracieus en
intelligent uitzag; ze is opgevolgd door hele lelijke mensen. Maar dit kan de psychologische reden
zijn: ze is aristocratisch.

En de opstand die in India heeft plaatsgevonden kan een bewijs zijn voor dit onderzoek dat in de
Londense Polytechnic is gedaan. Haar vader was een mooie man, een van de mooiste mannen ter
wereld. Hij domineerde de Indiase politiek; toen kwam zij aan de macht. Ze is aristocratisch. En
langzaamaan kregen de massa het gevoel dat het land nog steeds niet door hen, door hun volk,
geregeerd wordt. Nu hebben ze hele saaie, vreedzame mensen gekozen, oud en verrot. En ze
hebben hen gekozen om een bepaalde reden: ze passen perfect bij de massa, ze zijn precies zoals
de massa. Nu gaan ze dit land niet helpen, want een land kan alleen geholpen worden door
intelligente mensen.

Maar onthoud altijd: hoe meer er in de wereld over het socialisme wordt gepraat, hoe meer
allerlei aristocratische mensen hun greep op het wereldgebeuren zijn kwijtgeraakt. Zij hadden
kunnen helpen. Vergeet niet dat er vele soorten aristocratieén zijn. Het is niet alleen een kwestie
van rijkdom en geboorte, de persoon met een hoger |Q behoort tot een aristocratie van
intelligentie. En als het idee zich verspreidt dat iedereen gelijk is, terwijl in werkelijkheid niemand
gelijk is... Er zijn mensen met een heel laag IQ en er zijn mensen met een hoog IQ en ze zijn niet
gelijk, ze liggen zo ver uit elkaar als mensen maar kunnen zijn.

Er zijn lelijke mensen en er zijn mooie mensen: dit zijn weer aristocratieén. En als het idee zich
verspreidt... en dat heeft het; het is de wereld in gegaan. Marx heeft een van de grootste mythen
gecreéerd, de mythe van gelijkheid. Mensen zijn niet gelijk. Maar als het idee zich eenmaal heeft
verspreidt, is er grote jaloezie.

Wie er ook boven je staat moet omlaag getrokken worden, hij moet gelijk gemaakt worden, want
iedereen is gelijk. En als ze dat niet zijn, moeten ze gelijk gemaakt worden.

De wereld wordt langzaam maar zeker gedomineerd door de lagere intelligentie. Dat gebeurt
overal ter wereld. En de lagere intelligentie kan de problemen niet oplossen. De lagere intelligentie
is niet in staat om de problemen op te lossen, de problemen zijn te groot. Er is intelligentie voor
nodig om ze op te lossen, er is grote intelligentie voor nodig om ze op te lossen; die problemen zijn
erg ingewikkeld. Het is geen kwestie van gelijkheid. De wereld zal moeten luisteren naar de
intelligente mensen, de wereld zal moeten luisteren naar de mensen die visie hebben, die een
toekomst kunnen creéren.
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Maar wanneer iemand een nieuwe toekomst wil creéren, gaat dat in tegen de gewoonten van de
massa, hun oude tradities, hun oude bijgeloof. Dus wie bereid is om die bijgelovigheden en
tradities te accepteren, wordt gemakkelijk de dominante politicus, wordt machtig.

Zo is het gegaan in India, zo gaat het over de hele wereld. De mensen die zich gemakkelijk kunnen
aanpassen aan de bijgelovige massa en die lijken op de massa, zullen meer macht hebben. Dat is
heel gevaarlijk, maar dat lijkt steeds meer te gebeuren en de wereld komt steeds dichter bij een
catastrofe. Het kan alleen vermeden worden als er naar intelligente mensen geluisterd wordt. Als
er naar mensen wordt geluisterd die enig fatsoen hebben, die enige stilte in zich hebben, die iets
hebben geproefd van de no-mind, als er naar hen wordt geluisterd, kan de wereld worden gered,
kan de mensheid worden gered. Anders kan ze niet gered worden.

Dit is echt een moeilijk probleem. Hoe pakken we dat aan? Omdat ze niet gehoord zullen worden;
de massa zal voelen dat ze tegen hen zijn.

Wat ik zeg kan deuren van grote rijkdom openen voor dit land. Wat ik zeg kan alle ellende en
problemen omzetten in kansen. Maar wat ik zeg gaat in tegen het bijgeloof, wat ik zeg gaat in tegen
de tradities. Als ze naar mij luisteren, zullen ze tegen hun bijgeloof in moeten gaan en dat is
moeilijk. Als ze naar hun tradities en hun bijgeloof luisteren, zullen ze Morarji Desai en dat soort
mensen volgen. Maar zij kunnen de problemen niet oplossen.

Dat is waar Indira in de problemen kwam, ze probeerde de problemen op te lossen. Ze durfde iets
drastisch te doen om de situatie van dit land te veranderen. Maar dat druiste teveel in tegen de
mensen en hun traditie en hun bijgeloof. Het was te veel tegen hun oude mind: ze kwamen tegen
haar in opstand.

Je vraagt me: Ik ben zo verschrikkelijk lelijk en ik heb er veel onder geleden. Wat moet ik doen?
Wat ik zei, ik maakte maar een grapje - word alsjeblieft geen politicus! Er zijn lelijke mensen
genoeg, zoveel lelijke mensen; je hoeft je over hen geen zorgen te maken.

Je vraagt me: Wat moet ik doen?

Lelijkheid heeft niets met je lichaam te maken. Evenmin heeft schoonheid veel met het lichaam te
maken. De schoonheid of de lelijkheid van het lichaam is heel oppervlakkig; de echte schoonheid
komt van binnenuit. Als je van binnen mooi kunt worden, zul je stralend worden. Het is vele malen
gebeurd: zelfs een lelijk persoon begint er mooi uit te zien als hij meditatief wordt.

Dit heb ik steeds weer gezien, jaar in jaar uit. Als mensen hier komen, hebben ze totaal andere
gezichten. Als ze beginnen te mediteren, als ze beginnen te dansen, als ze beginnen te zingen,
ontspannen hun gezichten. Hun spanningen nemen af. Hun ellende, die een deel van hun gezicht
was geworden, verdwijnt langzaam. Ze worden ontspannen als kinderen. Hun gezichten beginnen
te stralen met een nieuwe innerlijke vreugde, ze worden helder.

Fysieke schoonheid en lelijkheid zijn niet zo belangrijk. Waar het echt om gaat is het innerlijke. 1k
kan je leren hoe je mooi kunt zijn van binnenuit, en dat is echte schoonheid. Als het er eenmaal is,
maakt je fysieke vorm niet veel meer uit. Je ogen zullen gaan stralen van vreugde; je gezicht zal een
glans hebben, een glorie. De vorm wordt onbelangrijk. Wanneer er iets vanuit je binnenste begint
te stromen, een soort gratie, dan wordt de uiterlijke vorm gewoon opzij gezet. Verhoudingsgewijs
verliest het alle betekenis: wees er niet bezorgd over.

En wat ik ook gezegd heb, het was maar een grapje. Word geen politicus, want als je politicus
wordt, word je nog lelijker. Het werkt twee kanten op: lelijke mensen worden politici en politici
worden lelijker. Het zal onmogelijk voor je zijn om niet lelijker te worden, want de hele wereld van
de politiek is er een van voortdurende ruzie, voortdurend geweld, voortdurende concurrentie. Het
zal je meer gespannen maken, het zal je minder gracieus maken, het zal je meer en meer
smakeloos en saai maken. Want alleen saaie mensen kunnen slagen in de wereld van de politiek.
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Ik zou de onderzoekers van de London Polytechnic willen voorstellen dat dit slechts de helft van
het verhaal is: ga alsjeblieft ook op zoek naar de andere helft. Dit is de helft die vaststelt dat
politiek succes meer mogelijk is voor lelijke en onintelligent uitziende mensen. De andere helft is
dat degenen die politicus worden, steeds lelijker worden en er steeds minder intelligent uitzien. Ze
moeten wel, want alles wat je succesvol maakt, dat moet je meer gaan beoefenen - dat spreekt
vanzelf, natuurlijk. Alles wat je helpt om succesvol te zijn, het zal je eigen levensstijl worden. Dat is
de andere helft van het verhaal, dat politici lelijk worden.

Mediteer, heb lief, dans, zing, vier hier met mij, en de lelijkheid zal verdwijnen. Breng iets hogers in
jezelf en het lagere zal vergeten worden, want het is allemaal vergelijkend, het is allemaal relatief.
Als je iets hogers in jezelf kunt brengen... Het is alsof er een klein kaarsje in de kamer brandt: breng
een groter licht in de kamer en het kleine kaarsje verliest gewoon alle betekenis.

Breng de schoonheid van het binnenste, dat is gemakkelijker. Voor die andere schoonheid kan ik
niet veel betekenen; ik ben geen plastisch chirurg. Je kunt wel een plastisch chirurg vinden die je
kan helpen, maar daar schiet je op geen enkele manier mee op. Je kunt een iets langere neus
krijgen, beter gevormd, maar daar schiet je niet veel mee op. Als je van binnen hetzelfde blijft, zal
je uiterlijke schoonheid gewoon je innerlijke lelijkheid laten zien; het zal een contrast worden.
Breng wat innerlijke schoonheid. Dat is wat we hier doen. Sannyas is de wetenschap van het
brengen van innerlijke schoonheid, innerlijke schoonheid, innerlijke zegen. Laat God over je heen
stromen en het lichaam wordt helemaal vergeten. Het lichaam wordt compost en je hele leven
wordt een tuin waar grote bloemen, gouden bloemen, in jou gaan bloeien.

Osho: Unio Mystica Vol. 1 #4 deel 3
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