Van seksualiteit naar liefde

De tweede vraag:
Geliefde meester, vertel me de weg van seksualiteit naar liefde.

Amit Prem, seks is mooi, seksualiteit lelijk. En het verschil moet begrepen worden. Seks is iets
natuurlijks; seksualiteit is onnatuurlijk, abnormaal en pathologisch. Wanneer seks cerebraal wordt,
wanneer seks je hoofd binnendringt, wordt het seksualiteit.

Het hoofd is niet het centrum voor seks. Dat raakt in verwarring, het gaat op zijn kop staan, het
raakt ontspoord. Seks is niet de functie van het hoofd. Maar wanneer seks via het hoofd
binnenkomt, wordt het seksualiteit. Dan denk je over seks, dan fantaseer je over seks. En hoe meer
je denkt, hoe meer je erover fantaseert, hoe meer je in de problemen komt. Dan zal niets echts je
ooit bevredigen, want er zijn geen limieten aan fantasie, en de werkelijkheid is gelimiteerd.

F

Als je bijvoorbeeld te veel aan seks gaat denken, kun je mooie vrouwen creéren, vrouwen die
alleen in je fantasie bestaan; je zult ze nooit ergens in de wereld tegenkomen. Of mannen: die zul
je nooit tegenkomen. Geen enkele echte vrouw of man zal je ooit bevredigen, vanwege de
fantasie. Geen enkele echte man of vrouw kan aan de verwachtingen van je fantasie voldoen.
Fantasie is fantasie; het is een droom.

Je kunt een vrouw fantaseren die niet transpireert, wiens lichaam geen lichaamsgeur heeft. Je kunt
een vrouw fantaseren die altijd zoet is en nooit bitter. Je kunt een vrouw fantaseren die altijd
liefdevol en warm en gastvrij is en die nooit zeurt en nooit boos is, nooit kussens naar je gooit.

Je kunt fantaseren over een vrouw die nooit ouder wordt, die altijd blijft steken op haar achttiende
- die altijd fris is, altijd jong, altijd mooi, nooit ziek wordt, nooit eisen aan je stelt, je nooit verraadt,
nooit met verlangen naar een andere man kijkt.
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Je kunt eindeloos fantaseren, maar je zult deze vrouw nergens vinden. Nu heb je een probleem
gecreéerd: je bent van nature niet meer afgestemd op je seks. De natuur is perfect in staat om
vervuld te worden, maar de fantasie kan niet vervuld worden. Je kunt je vrouw vinden in
meisjesachtige tijdschriften, in pornografische boeken, maar je zult haar in werkelijkheid niet
vinden. En wie je wel in werkelijkheid vindt, zal tekortschieten.

Dat is het probleem waar het Westen mee kampt; het heeft teveel gefantaseerd over seks. Het
Westen is seksueel geworden door fantasie, het Oosten is seksueel geworden door onderdrukking.
Beiden zijn seksueel geworden en beiden hebben het natuurlijke vermogen om van seks te
genieten verloren. Ze zijn allebei pathologisch geworden, langs verschillende wegen. Het Westen is
pathologisch geworden door seks als het ultieme doel van het leven te fantaseren en het Oosten is
pathologisch geworden door te denken dat seks de ultieme barriere is tussen God en de mens.

Seks is geen van beide. Het is noch het ultieme doel noch de ultieme barriere. Seks is iets simpels
zoals honger of dorst; meer is het niet. Het is niet wat de Oosterse mind ervan gedacht heeft. De
oosterse mind is heel erg bang voor seks. Uit angst is seks het hoofd binnengedrongen; door de
deur van de angst is het het hoofd binnengedrongen. Dus fantaseren de Oosterse zogenaamde
heiligen gewoon over seks, omdat ze het onderdrukt hebben.

En dat wat je onderdrukt komt steeds weer naar boven. Het kan niet vernietigd worden; niets kan
ooit vernietigd worden door onderdrukking. Onderdrukking maakt van seks pathologische
seksualiteit. Dit is het ene uiterste.

Het Westen is naar het andere uiterste gegaan. Er over fantaseren is het andere uiterste. Seks is
alles, al het andere is secundair, heb dus zoveel seks als je kunt. Je kunt niet echt heel veel seks
hebben, het lichaam heeft zijn beperkingen. Maar je kunt zoveel fantaseren als je wilt, dat heeft
geen beperkingen.

Dus heb je pornografie, heb je pornofilms en -tijdschriften. En mensen worden gevoed met deze
illusoire luchtspiegelingen. Dan zal geen enkele echte vrouw, geen enkele echte man, je ooit
bevredigen.

Dit zijn allebei pathologische toestanden. Seksualiteit is pathologisch, het doet er niet toe of je er
nu toe komt door angst of door hebzucht. Het Oosten is ziek geworden door angst, het Westen is
ziek geworden door hebzucht. Hebzucht en angst zijn twee kanten van dezelfde medaille. Aan de
oppervlakte ziet het er dus heel anders uit, alsof het Oosten en het Westen tegengestelde polen
zijn. Dat zijn ze niet. Zij die weten, zij die kunnen zien, kunnen zien dat het dezelfde dwaasheid is,
dezelfde stupiditeit. Ze zijn dezelfde stupiditeit weliswaar via een andere deur binnengegaan, maar
ze zijn dezelfde plaats binnengegaan. En ze moeten allebei wakker geschud worden, en ze moeten
allebei meer geinformeerd worden over seks.

Maak niet zoveel ophef over seks in beide richtingen. Dat is het eerste wat fundamenteel is. Als je
wilt dat seks liefde wordt, is het eerste fundament: accepteer seks als een iets volkomen
natuurlijks. Haal je metafysica er niet bij, haal je religie er niet bij. Het heeft niets te maken met
religie of metafysica, het is een simpel feit van het leven. Het is een manier waarop het leven
zichzelf voortplant. Het is net zo simpel als de bomen die bloemen en vruchten brengen: je
veroordeelt de bloemen niet. Bloemen zijn seksuele energie; via de bloemen stuurt de boom zijn
zaden uit, zijn vermogen om andere bomen te reproduceren.

Wanneer een pauw danst, veroordeel je hem niet. Maar de dans is seks; het is om het vrouwtje
aan te trekken. Wanneer de koekoek roept veroordeel je dat niet; het is seks. De koekoek laat
gewoon weten: 'lk ben er klaar voor.' De koekoek roept gewoon het vrouwtje op. Het geluid, het
prachtige geluid, is gewoon verleiding; het is hofmakerij.
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Als je naar het leven kijkt, zul je verrast zijn. Het hele leven verloopt via seks. Het leven
reproduceert zichzelf door seks, het is iets natuurlijks. Sleep er geen onnodige rationalisaties bij.
Dit is het eerste wat je moet begrijpen als je ooit een transformatie van seksuele energie wilt. Het
eerste is: ontken het niet, wijs het niet af, onderdruk het niet. Wees er niet te hebberig over, denk
niet dat dit alles is - dat is het niet. Er is veel meer in het leven. En seks is prachtig, maar er is nog
veel meer in het leven. Seks is alleen maar de fundering, het is niet de hele tempel.

Onderdrukt wordt het seksualiteit. Gefantaseerd wordt het seksualiteit. De ene is een Oosterse
manier om seks in pathologie te veranderen, de andere is een Westerse manier. Maar niemand,
noch in het Oosten noch in het Westen, accepteert dat seks een eenvoudig natuurlijk fenomeen is.
Noch de heiligen, noch de zondaars, niemand accepteert dat seks een simpel natuurlijk fenomeen
is. Beiden zijn erdoor geobsedeerd, vandaar dat ik zeg dat ze niet verschillen van elkaar.

Seks geaccepteerd, gerespecteerd, beleefd, wordt liefde. Zoals ik laatst tegen je zei, als er verdriet
is, accepteer het dan: jij bent het. Zeg niet: 'lk ben verdrietig.' Zeg: 'lk ben verdriet.' Zeg niet: 'lk
heb verdriet.' Dat is alsof je afgescheiden bent en verdriet iets is dat je hebt. Zeg gewoon: 'lk ben
verdriet.' Op dat moment is er geen scheiding tussen jou en wat je verdriet noemt. Op dat moment
ben je verdriet. Het volgende moment kun je vrede zijn en het volgende moment weer vreugde.
Het leven is verandering. Het leven kent maar één ding als blijvend, en dat is verandering. Alleen
verandering is onveranderlijk; al het andere verandert behalve verandering. Dat betekent dat
alleen verandering eeuwigheid heeft. Het is een continulim; je bent niet iets vasts. En het is goed
dat je niet gefixeerd bent, anders zou je een ding zijn, een handelswaar op de markt. Je bent een
niets. Je bent niet iets vasts; je bent een voortdurend openen, je bent verandering.

Het ene moment is er verdriet en neemt de rivier een bocht. Op een ander moment is er vreugde,
en de rivier neemt nog een bocht en er is vrede. En het gaat maar door. Het moment moet in zijn
totaliteit geaccepteerd worden: jij bent het. Wanneer er seks is, is er seks: jij bent het. Zeg niet: 'lk
heb een seksueel verlangen.' Dat is een manier om jezelf op te delen, een manier om een
tweedeling te creéren.

Als je een seksueel verlangen hebt, heb je twee mogelijkheden. Als je er tegen bent, onderdruk je
het: dat is de oosterse manier om gek, krankzinnig en pathologisch te worden. De andere manier
is: 'lk heb een seksueel verlangen: hoe kan ik het versterken? Hoe kan ik het intenser maken? Hoe
kan ik er optimaal van genieten?' Dat is de weg van de hebzucht, de Westerse weg. Maar
uiteindelijk is het hetzelfde, het eindproduct is hetzelfde: ze raken er allebei door geobsedeerd.
Laat het gewoon zijn, wat het ook is. Jij bent het. Je hebt geen seksverlangen. Als je een
seksverlangen hebt, kan er iets aan het seksverlangen gedaan worden. Als je het bent, kan er niets
aan gedaan worden, want er is niemand anders die er iets aan kan doen: jij bent het.

Dit moet de meditatie worden van al mijn sannyasins: je bent het, er is geen verdeeldheid. Zie
gewoon de schoonheid ervan. Wanneer er geen verdeeldheid is, is er geen conflict. Wanneer er
geen verdeeldheid is, is er geen angst, geen hebzucht. Het is verdeeldheid die angst en hebzucht
meebrengt. Hebzucht en angst zijn jouw interpretaties van de verdeeldheid, maar de verdeeldheid
is er eerst en dan komen jouw interpretaties.

Het verlangen naar seks is er, je neemt het als iets aparts dat met jou gebeurt. Het is als iets in je
handen: nu moet je beslissen of je er meer of minder van wilt, alsof het iets is waarvan je meer of
minder kunt hebben. Het is zoals het is; er is niet meer, niet minder.

Leef het gewoon, wees het, heb het lief. Dit is jouw moment, dit is de waarheid van het moment.
En vergelijk nooit, want een moment geleden was het er nog niet. Begin dus niet te vergelijken,
want vergelijken geeft weer een splitsing. Het volgende moment kan het weer weg zijn. Vergelijk
niet. Leven is verandering.
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Dat is wat Boeddha zei: Leven is verandering. Dat is wat Heraclitus zei: Je kunt niet twee keer in
dezelfde rivier stappen. Het leven, de rivier, is voortdurend in beweging.

Diep van binnen wil je dat het leven statisch is. Waarom? Omdat je met een statisch en sluimerend
leven veiliger en zekerder bent. Maar het leven is niet sluimerend, alleen de dood is sluimerend.
Het leven is dynamisch, stromend - hoe meer het stroomt, hoe levendiger je bent. Het leven is
geen stilstaande poel, het is een rivier. Het is de Ganges, die uit de Himalaya komt en naar de
oceaan gaat, die uit de hoogte komt en naar de diepte gaat. En opnieuw zal de Ganges vanuit de
oceaan verdampen naar de hoogten, en opnieuw zullen de wolken zich verzamelen op de
Himalaya en opnieuw zal de rivier geboren worden. Het is een prachtige perfecte cirkel.

Zo beweeg je. Elk moment moet geaccepteerd worden zoals het is, zonder veroordeling, zonder
evaluatie. En wanneer je seks als natuurlijk kunt accepteren, houdt het op cerebraal te zijn. Het
valt uit het hoofd, het gaat naar het sekscentrum waar het thuishoort. Als seks in het sekscentrum
blijft, is het mooi. Als het naar het hoofd gaat is het lelijk.

Eten is mooi. Je hebt honger en je eet en dat is nodig; het is voeding. Maar dan zijn er twee
soorten mensen. Sommige eten te veel: te veel eten betekent dat het hoofd erin is gegaan.
Wanneer je eet, is het lichaam altijd gezond. Het lichaam zegt altijd tegen je: 'Nu ophouden.’
Het geeft je onmiddellijk een aanwijzing, een signaal: 'Het is genoeg, nu ophouden! Meer is niet
nodig, mijn behoeften zijn vervuld.'

Maar het hoofd zegt: 'Het is zo lekker, het is zo heerlijk - neem nog een bord.'

Dat is het hoofd, niet het lichaam. Het lichaam deinst terug, het lichaam zegt: 'Nee!'

Het lichaam is altijd verstandig.

En dit is een van de grondbeginselen waarover ik het met jullie wil hebben. Door de eeuwen heen
hebben jullie zogenaamde heiligen jullie verteld dat het lichaam je vijand is. Dat is het niet; het
lichaam is altijd je vriend. Als er al een vijand is, dan is het het hoofd, nooit het lichaam. Het
lichaam is altijd gezond.

Let wel, ik praat geen filosofie, ik stel gewoon een feit vast. Kijk zelf maar: als je ziek bent zegt het
lichaam: 'Niet eten.' Maar het hoofd zegt: 'Als je niet eet, word je zwak. Al die vitamines zijn
absoluut nodig; anders word je bleek, zul je niet sterk zijn.' Dit is het hoofd. Het lichaam zegt: 'Je
bent ziek en eten zal het systeem onnodig belasten. Het systeem heeft rust nodig; het is beter om
niet te eten.'

En dat is wat dieren doen. Geen enkel dier zal eten als hij ziek is; hij houdt gewoon op met eten.
Dat is wat kinderen doen, geen enkel kind wil eten. Maar volwassenen zullen hen dwingen: ze
zullen zeggen: 'Eet, anders word je ziek, word je zwakker. Je hebt het nodig.' Ze gaan hen dwingen.
Je ziet kleine kinderen huilen en hun moeders dwingen: 'Eet nog wat meer.' Het is het hoofd dat de
problemen maakt.

En dan heb je mensen die vasten terwijl dat niet nodig is. Het lichaam heeft honger, maar als je
een jaina bent en de parushana, je religieuze dagen, zijn aangebroken, moet je vasten. Het lichaam
heeft honger en wil eten, maar je kan niet eten omdat je helaas een jaina bent en de religieuze
dagen er zijn en als je eet zal je in het hellevuur gegooid worden.

Het is het hoofd dat zich ermee bemoeit. Het lichaam zegt 'eet’, maar helaas ben je een
mohammedaan en is het de maand ramadan en moet je vasten. Dit is het hoofd dat zich ermee
bemoeit.

Het hoofd grijpt op twee manieren in: of het maakt je toegeeflijk of het maakt je repressief.
Nogmaals, de ene is de Oosterse manier, de andere is de Westerse manier. Meer eten dan nodig is:
dat is toegeeflijkheid. Eet niet wanneer het lichaam voedsel nodig heeft: dat is vasten, dat is
onderdrukking.
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Het is altijd het hoofd dat zich ermee bemoeit. Het bemoeit zich met je eten, het bemoeit zich met
je seks, het bemoeit zich met je slaap, het blijft zich met alles bemoeien!

Weet je nog de zen meester, de grote zen meester, Bokuju. lemand vroeg aan hem: 'Wat is uw
discipline?'

Hij zei: 'Helemaal geen discipline. Als ik honger heb eet ik, en als ik slaperig ben slaap ik. En verder
geen discipline.’

De man zei: '"Maar dit is wat we allemaal doen.'

En Bokuju zei: 'Nee. Het is maar heel zelden om iemand te vinden die dit doet, omdat iemand die
het doet een Boeddha wordt. Alleen een Boeddha kan het echt doen.'

Je eet niet volgens de behoeften van het lichaam, je slaapt niet volgens de behoeften van het
lichaam. Je blijft je hoofdbehoeften aan het lichaam opdringen. Die inmenging maakt alles
pathologisch.

Zo wordt seks verstoord en wordt het seksualiteit. Als seks wordt geaccepteerd, gerespecteerd,
beleefd, wordt het liefde.

Amit Prem, je vraagt: vertel me de weg van seksualiteit naar liefde.

De weg is: eerst moet seksualiteit terug naar seks. Rechtstreeks, er is geen weg, geen route. Van
seksualiteit naar liefde is er geen route. Er is gewoon geen route, daar kan je niets aan doen. Er is
geen weg van seksualiteit naar liefde, want seksualiteit zit in het hoofd en liefde is iets van het
hart. Ga van seksualiteit terug naar het sekscentrum. Van seks naar liefde is er een directe route;
ze zijn met een brug verbonden.

In feite hoef je niets te doen. Leef je seksmomenten gewoon met volkomen vreugde, stilte,
vredigheid, feestelijk. Leef je seksmomenten meditatief, en meditatie transformeert seks in liefde.
Seks wordt niet alleen liefde: op een dag wordt het gebed, verering. Het gaat hoger en hoger. De
hoogste vorm is gebed, de laagste vorm is seks. Tussen beide is er liefde, liefde is de brug.

En seksualiteit is abnormaal, het is pathologisch, het is ziek. Dus het maakt niets uit of je nu een
pad hebt gekozen om pathologisch te zijn zoals Oosterse mensen of zoals Westerse mensen.
Accepteer je leven zoals het is, en laat de acceptatie zo totaal mogelijk zijn. Als je niet met jezelf
vecht, komt je energie in een subtiele harmonie terecht. En die harmonie brengt je liefde. En
wanneer de harmonie steeds verfijnder wordt, brengt het je tot gebed.

En vergeet niet, het doel is niet bereikt als seks geen gebed is geworden.

Osho: Unio Mystica Vol. 1 #4 deel 2.
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