
Stranden	op	de	brug


MAAR	IK	BEN	BANG	 
DAT	JE	ONWETENDHEID	EN	DOMHEID	 
JE	OP	DE	BRUG	DOEN	STRANDEN.


Zegt	Sanai:	Maar	onthoud	één	ding...	Elke	meester	heeft	het	gezegd,	want	het	probleem	is	er	op	
beide	paden.	Het	probleem	is	dat	je	op	de	brug	kunt	stranden.	De	mediteerder	kan	zo	verslaafd	
raken	aan	meditatie	dat	hij	op	de	brug	kan	stranden.	De	minnaar	kan	te	veel	verslaafd	raken	aan	de	
liefde,	dan	strandt	hij	op	de	brug.	Liefde	is	een	brug,	meditatie	is	een	brug.	En	je	moet	voorbij	de	
brug	gaan. 
In	de	ultieme	staat	moet	de	mediteerder	zijn	meditatie	laten	vallen	en	moet	de	minnaar	al	zijn	
liefde	vergeten.	Anders	zal	je	gewoon	dicht	bij	de	deur	staan	maar	niet	in	staat	zijn	om	de	tempel	
binnen	te	gaan.	Je	moet	de	methode	vergeten.


Boeddha	heeft	gezegd	dat	elke	methode	is	als	een	vlot,	als	een	boot:	gebruik	het	om	naar	de	
overkant	te	gaan,	maar	laat	het	daar	dan	achter	en	vergeet	alles	en	vervolg	je	weg.	Het	is	niet	
nodig	om	het	vlot	op	je	hoofd	mee	te	dragen.	Als	je	het	vlot	op	je	hoofd	meedraagt,	ben	je	gewoon	
dom. 
Maar	dit	is	wat	er	gebeurt:	miljoenen	mensen	raken	teveel	verslaafd	aan	hun	methode.	En	de	
methode	kan	verslavend	zijn	omdat	het	zulke	mooie	ervaringen	geeft.	De	laatste	barrière	is	de	
methode,	de	laatste	barrière	is	de	brug. 
Zie	het	gewoon	in	-	het	is	heel	paradoxaal.	De	brug	brengt	je	naar	de	andere	oever:	het	is	zeker	een	
hulp	en	je	zou	er	dankbaar	voor	moeten	zijn.	Maar	het	kan	ook	een	probleem	worden. 
Je	kunt	verliefd	worden	op	de	brug	en	je	kunt	je	huis	op	de	brug	gaan	bouwen.	En	als	je	op	de	brug	
gaat	wonen,	ben	je	noch	van	deze	oever	noch	van	die	oever;	je	zit	in	een	soort	limbo.	En	veel	
zogenaamde	religieuze	beoefenaars	leven	in	een	soort	limbo	-	ze	zijn	noch	van	de	ene	wereld	noch	
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van	de	andere.	Ze	zijn	verslaafd	geraakt	aan	de	brug. 
En	de	brug	is	prachtig!	Vandaar	die	angst	van	Sanai.	Sanai	zegt:	Ik	ben	bang...


IK	BEN	BANG	 
DAT	JE	ONWETENDHEID	EN	DOMHEID	 
JE	OP	DE	BRUG	DOEN	STRANDEN.


Elke	leerling	moet	dit	in	het	begin	te	horen	krijgen:	'Op	een	dag	moet	de	methode	die	je	tot	nu	toe	
heeft	geholpen	worden	losgelaten.'	 
Wanneer	zijn	werk	gedaan	is,	draag	hem	dan	niet	meer	mee,	zelfs	voor	geen	moment	langer.	
Wanneer	je	ziekte	verdwenen	is,	moet	je	het	medicijn	laten	vallen.	Als	je	doorgaat	met	het	
medicijn,	zal	het	je	ziekte	worden. 
Alle	methoden	zijn	methoden,	alle	middelen	zijn	middelen.	En	als	je	het	einde	wilt	bereiken,	moet	
je	alle	middelen	en	alle	methoden	laten	vallen.	Dat	is	de	enige	manier	om	het	uiteindelijke	te	
bereiken.	De	minnaar	zal	alles	over	liefde	moeten	vergeten,	en	de	mediteerder	zal	alles	over	
meditatie	moeten	vergeten.	Ja,	er	komt	een	moment	dat	de	mediteerder	niet	mediteert,	omdat	hij	
zelf	meditatie	is	geworden;	nu	is	meditatie	geen	afzonderlijke	activiteit	meer.	En	er	komt	een	
moment	dat	de	minnaar	niet	liefheeft,	omdat	hij	zelf	liefde	is.	Er	is	niemand	anders	los	van	liefde,	
liefde	is	zijn	wezen	geworden	-	hij	is	alles	erover	vergeten.


Een	grote	Indiase	soefi,	Kabir,	zegt: 
Sinds	de	dag	dat	ik	mijn	Heer	ontmoette,	 
is	er	geen	einde	gekomen	aan	de	sport	van	onze	liefde... 
Ik	zie	met	open	ogen	en	glimlach,	 
en	zie	overal	zijn	schoonheid. 
Ik	spreek	zijn	naam	uit,	en	wat	ik	ook	zie,	 
het	doet	me	aan	hem	denken. 
Wat	ik	ook	doe,	het	wordt	zijn	aanbidding... 
Waar	ik	ook	ga,	ik	beweeg	me	om	hem	heen,	 
alles	wat	ik	bereik	is	zijn	dienst. 
Als	ik	ga	liggen,	lig	ik	neergebogen	aan	zijn	voeten... 
Of	ik	nu	opsta	of	ga	zitten,	ik	kan	hem	nooit	vergeten,	 
want	het	ritme	van	zijn	muziek	klinkt	in	mijn	oren.


Langzaam,	langzaam,	geleidelijk	aan,	wordt	alles	wat	je	doet	je	gebed,	je	aanbidding.	Alles	wat	je	
bent	wordt	je	meditatie.


Kabir	zegt:	 
Ik	zie	met	open	ogen	en	glimlach,	 
en	zie	overal	zijn	schoonheid. 
Ik	spreek	zijn	naam	uit,	en	wat	ik	ook	zie, 
	het	doet	me	aan	hem	denken. 
Wat	ik	ook	doe,	het	wordt	zijn	aanbidding... 
Waar	ik	ook	ga,	ik	beweeg	me	om	hem	heen,	 
alles	wat	ik	bereik	is	zijn	dienst.


Elke	handeling	van	de	toegewijde	of	mediteerder	wordt	doordrenkt	van	zijn	meditatie	of	liefde.	
Langzaamaan	is	er	geen	doener	meer	over.	Net	zoals	bomen	onbewust	bloeien,	is	de	mediteerder	
onbewust	van	zichzelf	in	meditatie	en	is	de	minnaar	onbewust	van	zichzelf	in	liefde. 
Maar	de	domheid	van	de	mens	kan	voor	problemen	zorgen.	De	soefimeester	Najmaini	ontsloeg	
een	student	met	deze	woorden:	'Je	trouw	is	getest.	Ik	vind	het	zo	onwankelbaar	dat	je	moet	gaan.' 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De	student	zei:	'Ik	zal	gaan,	maar	ik	kan	er	niet	bij	hoe	trouw	een	reden	voor	ontslag	kan	zijn'. 
Najmaini	zei:	'Drie	jaar	lang	hebben	we	je	trouw	getest.	Je	trouw	aan	nutteloze	kennis	en	
oppervlakkige	oordelen	is	volledig.	Daarom	moet	je	gaan.'


Trouw	aan	het	nutteloze	is	domheid.	Trouw	is	niet	altijd	goed,	niet	onvoorwaardelijk	goed.	Trouw	
aan	het	nutteloze	is	gevaarlijk.	En	er	zijn	mensen	die	erg	trouw	zijn	aan	hun	domheid,	die	erg	
trouw	zijn	aan	hun	vooroordelen,	die	enorm	geloven	in	hun	onwetendheid,	die	erg	gehecht	zijn	
aan	alles	wat	ze	verzameld	hebben.	Het	is	nutteloos.	Het	kan	zelfs	schadelijk	zijn,	het	kan	giftig	zijn.	
Maar	wat	mensen	ook	hebben,	ze	klampen	zich	eraan	vast;	ze	kunnen	het	niet	loslaten. 
Dus	wat	te	zeggen	van	mooie	ervaringen,	spirituele	ervaringen?	Mensen	zijn	zelfs	verslaafd	aan	
hun	ellende,	ze	kunnen	zelfs	hun	ellende	niet	laten	vallen.	Dus	wat	te	zeggen	van	extatische	
ervaringen	van	meditatie	en	liefde?	Het	gevaar	is	daar.


Als	je	zo	gehecht	kan	raken	aan	pijn,	kan	je	gemakkelijk	gehecht	raken	aan	die	aangename,	uiterst	
aangename	ervaringen	die	zich	voordoen	op	het	pad	van	meditatie	en	liefde.	Je	kunt	stranden	op	
de	brug:	onthoud	dat!	Geen	enkele	methode	is	zo	waardevol	dat	je	je	eraan	vast	moet	klampen.	
Gebruik	het,	maar	gebruik	het	verstandig.	Gebruik	het	wanneer	het	behulpzaam	is,	gebruik	het	
wanneer	het	je	groei	helpt.	Stop	ermee	op	het	moment	dat	je	ziet	dat	je	het	nu	genoeg	gebruikt	
hebt	en	het	je	groei	niet	meer	helpt.	Dan	moet	je	het	laten	vallen. 
Een	meester	heb	je	voor	veel	dingen	nodig.	Dit	is	ook	iets	wat	de	discipel	nodig	heeft,	iets	heel	
essentieels	-	op	het	juiste	moment	te	horen	krijgen:	'Stop	nu,	het	is	genoeg.	Je	hebt	deze	methode	
gebruikt,	ze	heeft	je	enorm	geholpen,	maar	het	zal	schadelijk	worden	om	ze	nog	langer	toe	te	
passen.


Mensen	leven	met	zo'n	enorme	domheid	dat	je	ervan	verbaasd	zult	staan	als	je	naar	hun	leven	
kijkt.	Hoe	krijgen	ze	het	voor	elkaar?	Hoe	kunnen	ze	zichzelf	voor	de	gek	blijven	houden?


Ik	heb	eens	gehoord:	Twee	Ierse	katholieke	arbeiders	waren	de	ondergrondse	kabels	aan	het	
repareren	in	de	straat	tegenover	een	bekend	bordeel.	Hoewel	ze	het	voordeel	hadden	dat	ze	de	
straat	konden	zien,	konden	ze	niet	geobserveerd	worden. 
Er	kwam	een	rabbijn	langs	die	voorzichtig	alle	kanten	uit	keek	om	er	zeker	van	te	zijn	dat	hij	niet	
geobserveerd	werd	en	snel	het	huis	in	dook.	Pat	wendde	zich	tot	Mike:	'Zie	die	vuile,	waardeloze	
Jood	nou	eens	dat	verdorven	huis	binnengaan! 
Even	later	zagen	ze	de	dominee	voorzichtig	om	zich	heen	kijken	voordat	ook	hij	het	huis	
binnenging.	Opnieuw	wendde	Pat	zich	tot	Mike:	'Zie	die	heidense	bastaard	nou	eens	dat	verdorven	
huis	binnensluipen.' 
En	ongeveer	een	uur	later,	wie	anders	dan	de	pastoor	die	ook	voorzichtig	in	beide	richtingen	kijkt	
voordat	hij	het	huis	binnenging.	Pat	wendde	zich	tot	Mike:	'Arme	pater	O'Toole,	ik	vraag	me	af	wie	
daar	toch	ziek	kan	zijn?'


Nu	is	het	een	ander	verhaal.	Nu	is	het	je	eigen	priester,	de	hele	interpretatie	is	veranderd.	Dit	is	
domheid.	Niet	in	staat	om	om	je	vooroordelen,	vastklampen,	gehechtheden	en	verslavingen	te	
zien,	is	domheid.	En	de	mens	is	echt	heel	dom. 
De	EST	mensen	illustreren	dit	met	een	kleine	parabel.	De	parabel	vertelt	dat	als	je	een	rat	loslaat	in	
een	kooi	die	vele	kamers	heeft,	en	in	kamer	nummer	zeven	leg	je	altijd	een	klein	stukje	kaas,	dan	
zal	de	rat	rondgaan,	hij	zal	in	alle	kamers	zoeken	en	in	kamer	nummer	zeven	de	kaas	vinden.	Als	je	
het	eenmaal,	tweemaal,	driemaal	doet,	dan	gaat	de	rat	onmiddellijk	naar	kamer	nummer	zeven.	
Hij	weet	waar	de	kaas	is. 
Als	hij	gewend	raakt	om	naar	kamer	zeven	te	gaan,	verander	je	het:	je	legt	de	kaas	in	kamer	drie.	
Hij	zal	zich	naar	kamer	zeven	haasten,	rondkijken,	het	niet	vinden,	een	beetje	verbaasd	zijn,	door	
het	huis	rennen	en	in	andere	richtingen	gaan	zoeken.	Een	of	twee	keer	gaat	hij	naar	kamer	zeven,	
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weer	hopend.	Maar	vroeg	of	laat	vindt	hij	de	kaas	in	kamer	drie	en	gaat	hij	niet	meer	naar	kamer	
zeven.


Dat	geldt	niet	voor	de	mens.	Hij	zal	zijn	hele	leven	naar	kamer	zeven	blijven	gaan!	Zelfs	als	daar	
geen	kaas	meer	te	vinden	is,	dat	is	niet	het	punt.	Zijn	trouw,	zijn	toewijding	aan	kamer	nummer	
zeven,	zijn	consistentie:	hoe	kan	hij	nou	veranderen? 
De	christen	gaat	naar	de	kerk,	of	je	daar	nou	kaas	kunt	krijgen	of	niet.	De	hindoe	gaat	naar	de	
hindoetempel	-	de	kaas	is	al	duizenden	jaren	geleden	weg.	De	boeddhist	blijft	de	Boeddha	maar	
aanbidden	-	ja,	er	was	kaas,	maar	er	zijn	sindsdien	vijfentwintig	eeuwen	verstreken.	Nu	is	de	kaas	
hier!


Zo	is	de	mens.	De	mens	is	het	domste	dier	op	aarde.	Geen	enkel	ander	dier	is	zo	dom;	alle	dieren	
zijn	slim	op	deze	manier,	intelligent	op	die	manier.	Je	kunt	niet	van	de	rat	verwachten	dat	hij	
eeuwig	doorgaat,	of	er	nu	kaas	is	of	niet.	Hij	is	tenminste	alert	-	als	er	geen	kaas	is,	klaar! 
Waarom	zou	je	de	Koran	blijven	reciteren	als	je	er	geen	kaas	vindt?	Maar	omdat	jullie	vaders	het	
deden...	en	zij	vonden	ook	geen	kaas,	maar	zij	reciteerden	het	omdat	hun	vaders	het	deden. 
Kijk	nou	eens:	niet	alleen	jullie	zullen	naar	kamer	nummer	zeven	gaan,	jullie	kinderen	zullen	er	ook	
heen	gaan,	en	de	kinderen	van	jullie	kinderen,	en	dat	gaat	zo	maar	door.	Dit	is	domheid!


Een	rondzwervende	derwisj	rende	naar	de	plek	waar	een	soefimeester	diep	in	contemplatie	zat	en	
zei:	'Snel!	We	moeten	iets	doen.	Een	aap	heeft	zojuist	een	mes	opgepakt.' 
'Maak	je	maar	niet	druk,'	zei	de	meester.	'Zolang	het	maar	geen	mens	was.' 
Toen	de	derwisj	de	aap	weer	zag,	zag	hij	dat	hij	het	mes	had	weggegooid.


Dieren	hebben	een	heel	eigen	wezenlijke	intelligentie.	Geen	enkel	dier	is	zo	dom	als	de	mens.	En	
de	reden	daarvoor	is	dat	geen	enkel	dier	door	het	hoofd	leeft.	Dieren	leven	door	hun	ervaring,	jij	
leeft	door	je	hoofd.	Je	maakt	een	kant-en-klaar	programma	voor	je	leven	en	je	volgt	de	blauwdruk.	
En	als	je	het	niet	volgt,	voel	je	je	schuldig.	Als	je	niet	naar	de	kerk	gaat,	voel	je	je	schuldig. 
Veel	mensen	komen	naar	me	toe	en	zeggen:	'We	bidden,	we	mediteren.'	 
En	ik	vraag	hen:	'Ben	je	erdoor	gegroeid?	 
Dan	zeggen	ze:	'Er	gebeurt	niets.	Maar	als	we	niet	bidden,	voelen	we	ons	schuldig.' 
Denk	je	dat	de	rat	zich	schuldig	zal	voelen	omdat	hij	deze	keer	niet	naar	kamer	nummer	zeven	is	
gegaan?	Wat	kan	hem	kamer	nummer	zeven	schelen?	Het	enige	waar	hij	om	geeft	is	kaas.	Je	blijft	
bidden	-	je	begint	je	schuldig	te	voelen	omdat	je	vader	zei	dat	je	moest	bidden,	je	moeder	zei	dat	je	
moest	bidden	en	als	je	niet	bidt,	voel	je	je	alsof	je	je	vader	en	moeder	verraadt. 
Je	verraadt	je	eigen	intelligentie!	En	dat	is	het	enige	verraad	waar	je	je	druk	over	moet	maken.	
Verraad	je	intelligentie	nooit.	Blijf	alert	dat	je	je	intelligentie	niet	verraadt,	anders	zul	je	ergens	
stranden	-	op	de	brug.	Want	de	brug	is	immens	mooi:	zoiets	heb	je	nog	niet	gekend.	Als	je	je	in	de	
wereld	van	meditatie	begeeft,	zul	je	prachtige	psychedelische	ervaringen	tegenkomen,	zo	
volkomen	mysterieus	dat	je	er	wel	door	gegrepen	zult	worden.


Op	een	dag	merk	je	bijvoorbeeld	dat	er	een	geweldige	energie	in	je	ruggengraat	omhoog	komt	en	
dat	voelt	zo	verkoelend.	Plotseling	voel	je	je	getransporteerd	naar	een	andere	wereld.	Je	voelt	je	zo	
levend,	tintelend	van	leven,	en	terwijl	de	energie	hoger	en	hoger	in	de	ruggengraat	beweegt,	
beweeg	je	je	hoger	en	hoger.	Je	bent	niet	meer	hier	op	aarde,	je	bent	ergens	anders	heen	verhuisd.	
En	het	is	zo	mooi,	zo	bevredigend,	zo	aangenaam,	dat	duizend	seksuele	orgasmes	er	niets	bij	zijn.	
Slechts	een	enkele	penetratie	van	de	energie	door	de	ruggengraat	naar	het	hoofd,	en	duizend	
seksuele	orgasmes	zijn	nergens.	Dan	zit	je	er	elke	dag	op	te	wachten,	ervoor	te	bidden	en	ervoor	te	
werken.	Je	probeert	op	de	een	of	andere	manier	de	energie	te	helpen	om	in	beweging	te	komen.
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Weet	je	hoe	Indiase	yogi's	op	hun	hoofd	zijn	gaan	staan?	Door	deze	ervaring.	Mm?	Het	is	een	
natuurlijke	conclusie	dat	het	gemakkelijker	zal	zijn	voor	de	energie	om	naar	het	hoofd	te	bewegen	
als	je	op	je	hoofd	staat.	Natuurlijk	-	de	zwaartekracht	zal	werken,	hij	zal	je	energie	omhoog	trekken.	
Als	je	rechtop	zit,	vindt	de	energie	het	moeilijk	om	omhoog	te	gaan,	omdat	het	helemaal	omhoog	
gepompt	moet	worden,	helemaal	omhoog	getrokken	moet	worden,	tegen	de	zwaartekracht	in.	
Waarom	ga	je	niet	op	je	hoofd	staan?	Dan	gaat	het	gewoon	zonder	enige	moeite	stromen. 
En	soms	gebeurt	het,	als	je	op	je	hoofd	staat	gaat	het	makkelijker.	Maar	dan	ben	je	gevangen,	
gestrand.	Want	de	ervaring	is	zo	mooi,	zo	buitenaards,	zo	prachtig,	en	zo	onafhankelijk	-	nu	ben	je	
niet	afhankelijk	van	een	vrouw	of	een	man.	Je	bent	volkomen	onafhankelijk,	je	bent	vrij	en	je	
geniet	van	alles	wat	geen	enkele	liefdesrelatie	je	ooit	kan	geven.	Je	bent	gestrand.


Zo	raken	mensen	verslaafd	aan	drugs.	Dit	zijn	innerlijke	drugs.	Ze	maken	ook	deel	uit	van	je	
lichaamschemie.	Er	zit	niets	spiritueels	in	kundalini,	het	is	net	zo	fysiologisch	als	je	bloed.	Het	is	
echt	de	elektriciteit	van	je	lichaam,	die	zich	verzamelt	onderaan	je	ruggengraat.	Als	er	daar	echt	
teveel	van	is,	begint	het	in	de	ruggengraat	omhoog	te	stijgen	en	alleen	al	de	beweging	van	de	
elektriciteit	maakt	je	stoned.	Maar	dit	is	eigenlijk	niet	anders	-	of	je	nu	LSD	neemt	of	een	of	andere	
yogahouding	probeert	om	die	innerlijke	drug	te	creëren,	het	is	hetzelfde!	Het	kan	door	te	vasten	
gebeuren.	Het	kan	door	bepaalde	ademhalingsoefeningen	gebeuren,	want	als	je	op	een	bepaalde	
manier	oefent,	verandert	de	chemie	van	je	lichaam.	Bepaalde	klieren	worden	ingedrukt	en	het	
verandert	je	innerlijke	chemie.	Als	je	op	een	bepaalde	manier	ademt,	met	een	bepaald	proces,	
gaat	er	meer	zuurstof	naar	binnen	en	meer	kooldioxide	naar	buiten	en	verandert	de	balans	binnen	
in	jezelf.


En	ik	zeg	niet	dat	je	niet	van	deze	dingen	moet	genieten	-	onthoud	alleen	dat	dit	prachtige	
ervaringen	zijn,	maar	dat	je	er	niet	moet	stranden.	De	brug	is	enorm	psychedelisch	en	naarmate	je	
dichter	bij	de	andere	oever	komt,	zullen	de	ervaringen	steeds	extatischer	en	bizarder	worden.	Pas	
op	-	want	hoe	extatischer	ze	zijn,	hoe	meer	je	kunt	gaan	denken:	'Ik	ben	er.'
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