
DE	ZUIVERE	MAN	VERENIGT	TWEE	IN	ÉÉN. 
DE	MINNAAR	VERENIGT	DRIE	IN	ÉÉN.


MAAR	IK	BEN	BANG	 
DAT	JOUW	ONWETENDHEID	EN	DOMHEID	 
JE	OP	DE	BRUG	DOEN	STRANDEN.


HIJ	IS	DE	VERSCHAFFER	 
VAN	ZOWEL	GELOOF	ALS	WERELDSE	GOEDEREN. 
HIJ	IS	NIEMAND	ANDERS	 
DAN	DE	BESCHIKKER	VAN	ONS	LEVEN.


HIJ	IS	GEEN	TIRAN:	 
VOOR	ALLES	WAT	HIJ	NEEMT,	 
GEEFT	HIJ	HET	ZEVENTIGVOUDIGE	TERUG. 
EN	ALS	HIJ	ÉÉN	DEUR	SLUIT,	 
OPENT	HIJ	TIEN	ANDERE	VOOR	JE.


HIJ	HOUDT	MEER	VAN	JOU	 
DAN	JIJ	VAN	JEZELF.


STA	OP,	HEB	GENOEG	VAN	SPROOKJES. 
LAAT	JE	ONEDELE	PASSIES	ACHTER	EN	KOM	TOT	MIJ.


JE	MOET	BESEFFEN	DAT	HET	ZIJN	LEIDING	IS	 
DIE	JE	OP	HET	PAD	HOUDT,	 
EN	NIET	JE	EIGEN	KRACHT.


Het	leven	bestaat	door	dualiteit.	Het	levensproces	zelf	is	afhankelijk	van	tegenpolen.	Het	leven	is	
als	een	rivier:	om	de	rivier	te	laten	bestaan	zijn	er	twee	oevers	nodig.	De	rivier	kan	niet	bestaan	
zonder	twee	oevers	om	haar	te	ondersteunen,	net	zoals	de	vogel	niet	kan	vliegen	zonder	twee	
vleugels	en	jij	niet	kunt	lopen	zonder	twee	benen. 
Het	leven	heeft	dualiteit	nodig.	Overal	zul	je	het	vinden,	totdat	het	ultieme	arriveert.	Het	ultieme,	
het	absolute,	of	noem	het	God,	overstijgt	dualiteit.	Maar	dan	verdwijnt	het	leven.	Dan	word	je	
onzichtbaar.	Dan	heb	je	geen	vorm,	geen	naam;	dan	ben	je	er	bovenuit	gegaan.	Dat	is	nirvana.


Deze	twee	dingen	je	moet	begrijpen:	het	leven	kan	niet	bestaan	zonder	tegenpolen.	Het	leven	is	
een	dialectisch	proces	-	tussen	man	en	vrouw,	tussen	duisternis	en	licht,	tussen	leven	en	dood,	
tussen	goed	en	slecht.	Het	leven	kan	niet	bestaan	zonder	deze	dualiteit;	manifestatie	is	niet	
mogelijk	zonder	dualiteit. 
Daarom	wordt	er	een	andere	visie	mogelijk	die	je	kunt	begrijpen:	als	dualiteit	verdwijnt,	verdwijnt	
het	leven	zoals	je	het	kent.	Het	leven	in	tijd	en	ruimte	verdwijnt.	Dan	gaat	er	een	andere	deur	
open.	Je	beweegt	je	naar	een	ander	vlak:	het	vlak	van	het	onzichtbare,	het	vlak	van	het	
mysterieuze,	het	vlak	waar	er	geen	vorm	is,	geen	naam.	Alles	blijft,	maar	ongemanifesteerd.	Dat	
heet	nirvana,	moksha:	de	ultieme	staat	van	samadhi	waar	alles	verdwijnt.


Als	dualiteit	de	manier	van	leven	is,	dan	is	non-dualiteit	de	manier	van	religie	-	want	religie	is	niets	
anders	dan	de	kunst	om	de	gemanifesteerde	vorm	te	overstijgen	en	het	ongemanifesteerde	binnen	



te	gaan,	naar	de	oorspronkelijke	bron	te	gaan	waar	we	vandaan	komen	en	waar	we	naar	verlangen.	
Omdat	we	daar	thuishoren.	Waar	we	ook	zijn,	we	voelen	ons	niet	thuis;	iets	blijft	onvervuld.	We	
blijven	de	oorspronkelijke	bron	missen,	want	alleen	in	de	bron	is	er	rust. 
De	sutra's	van	vandaag	zijn	van	immense	waarde.	Mediteer	over	elk	woord:


DE	ZUIVERE	MAN	VERENIGT	TWEE	IN	ÉÉN. 
DE	MINNAAR	VERENIGT	DRIE	IN	ÉÉN.


De	gnostische	traditie	zegt	dat	er	twee	paden	zijn	om	dualiteit	te	overstijgen,	om	veelheid	te	
overstijgen,	om	dit	constante	conflict	tussen	leven	en	dood	te	overstijgen.	Het	eerste	pad	wordt	
door	de	gnostici	via	purgativa	genoemd:	'door	zuiverheid'.	En	het	tweede	pad	wordt	via	unitiva	
genoemd:'door	eenheid'.	De	eerste	is	de	weg	van	meditatie,	de	tweede	de	weg	van	liefde.	Het	
eerste	is	zen,	het	tweede	is	soefisme.


Op	het	pad	van	meditatie	moet	je	elimineren,	je	moet	jezelf	helemaal	leegmaken.	Op	het	pad	van	
de	liefde	moet	precies	het	omgekeerde	proces	gevolgd	worden:	je	moet	steeds	voller	worden.	Je	
moet	zo	vol	worden	dat	je	over	begint	te	lopen. 
Op	het	pad	van	meditatie	moet	je	zo	leeg	worden	dat	er	niets	meer	overblijft,	je	bent	gewoon	een	
puur	niets.	Daarom	zegt	Boeddha	dat	er	geen	ziel	is.	Hij	zegt	dat	in	de	ultieme	ervaring	niets	wordt	
gevonden;	er	wordt	alleen	maar	niets	gevonden.	Het	is	volstrekte	leegte,	toestand	van	niet-zelf:	
anatta.	Vandaar	dat	hij	het	nirvana	heeft	genoemd.	Nirvana	betekent	'een	kaars	doven'	-	het	ego	
verdwijnt	gewoon	alsof	je	een	kaars	hebt	gedoofd.	Er	blijft	niets	over. 
Alleen	als	er	niets	overblijft	is	er	zuiverheid.	Als	er	iets	is,	is	dat	onzuiverheid.	Als	er	niets	op	de	
spiegel	is,	dan	is	de	spiegel	zuiver:	geen	reflectie,	geen	stof,	geen	inhoud	in	het	bewustzijn. 
Niets	blijft	over	om	gekend	te	worden	-	dan	is	men	zuiver.	Dit	is	via	purgativa:	doorgaan	met	
elimineren.




De	Upanishads	zeggen	neti	net:	dit	is	niet	dat,	ook	dat	is	niet	dat,	noch	dit	noch	dat.	Ga	door	met	
ontkennen,	ga	door	met	ongedaan	maken,	ga	door	met	elimineren,	totdat	er	niets	meer	overblijft.	
En	wanneer	je	die	volkomen	leegte	hebt	bereikt,	dat	is	het	doel.	Dan	is	alles	vrede,	alles	is	stilte.	
Dan	ben	je	voorbij	de	dualiteit	gegaan,	voorbij	de	veelheid. 
In	deze	staat	wordt	de	waarnemer	het	waargenomene.	Er	is	geen	onderscheid	tussen	de	
waarnemer	en	het	waargenomene.	Vandaar	de	beroemde	uitspraak	van	J.	Krishnamurti	'de	
waarnemer	is	het	waargenomene':	het	is	de	essentie	van	meditatie.	Dan	zijn	er	geen	twee	-	noch	
de	kenner,	noch	het	gekende,	geen	subject,	geen	object.	Er	is	er	maar	één.	Maar	je	kunt	het	niet	
eens	één	noemen,	want	er	is	niemand	om	het	één	te	noemen. 
Eén	is	er,	maar	volkomen	stil	en	kalm.	Je	bent	er,	maar	er	is	niemand	om	het	te	verkondigen.	Je	
bent	er,	maar	alsof	alles	afwezig	is,	niet	aanwezig.


Dit	is	wat	Hakim	Sanai	zegt:


DE	ZUIVERE	MAN	VERENIGT	TWEE	IN	ÉÉN...


De	waarnemer	en	het	waargenomene.	'De	zuivere	man'	betekent	de	man	van	meditatie.	'De	
zuivere	man'	betekent	iemand	die	het	pad	van	via	purgativa	heeft	geprobeerd	-	die	zichzelf	
eenvoudigweg	heeft	geleegd	van	alles	wat	vreemd	is	en	die	doorgaat	met	het	elimineren	van	alles	
wat	niet	zijn	essentiële	zelf	is.	En	dan	blijft	er	niets	in	de	hand	over. 
Dat	is	wat	zen	mensen	zeggen,	dat	de	mens	als	een	ui	is:	je	blijft	pellen,	laag	na	laag,	je	blijft	pellen,	
en	uiteindelijk	blijft	er	niets	over.	Maar	dat	is	wat	de	zoektocht	is.	Wanneer	de	handen	leeg	zijn,	er	
niets	meer	over	is,	ben	je	er.	Nu	kan	er	geen	ellende	zijn,	want	er	is	niemand	om	ellendig	te	zijn.


Nu	kan	er	geen	pijn	zijn,	want	er	is	niemand	om	pijn	te	voelen.	Nu	is	er	noch	kennis	noch	
onwetendheid,	want	er	is	geen	kenner.	Nu	is	er	noch	gebondenheid	noch	bevrijding,	want	er	is	
niemand	om	gebonden	of	bevrijd	te	worden.	Alles	is	weg,	alles	is	verdwenen.	Je	bent	terug	in	de	
bron	gevallen. 
Het	manifeste	is	er	niet	meer;	je	bent	ongemanifesteerd	geworden.	In	deze	staat	ben	je	noch	man	
noch	vrouw,	in	deze	staat	ben	je	noch	gelukkig	noch	ongelukkig,	want	dat	zijn	allemaal	onderdelen	
van	de	duale	wereld:	gelukkig/ongelukkig,	man/vrouw,	mooi/lelijk,	goed/slecht.	Dat	is	allemaal	
weg.	Je	bent	noch	goed	noch	slecht.	Er	is	nu	geen	duivel	en	geen	god	-	dat	maakt	deel	uit	van	
dualiteit,	dezelfde	dualiteit.	En	in	dualiteit	is	er	altijd	spanning,	in	dualiteit	is	er	altijd	conflict.	In	
dualiteit	is	er	altijd	de	ander. 
En	de	zen	mensen	zullen	het	eens	zijn	met	Jean-Paul	Sartre	als	hij	zegt:	'De	ander	is	de	hel'.	De	zen	
mensen	zullen	ook	zeggen:	'Ja,	de	ander	is	de	hel,	de	ander	moet	verdwijnen.	Maar	de	ander	kan	
alleen	verdwijnen	als	jij	ook	verdwijnt.	'Ik'	en	'gij'	bestaan	als	twee	kanten	van	dezelfde	medaille.	
Als	'gij'	verdwijnt,	verdwijnt	'ik',	als	'ik'	verdwijnt,	verdwijnt	'gij'.	Ze	kunnen	niet	afzonderlijk	
bestaan;	ze	maken	deel	uit	van	één	fenomeen.	Er	is	dus	noch	'ik'	noch	'gij'.


Daarom	zegt	Boeddha	niets	over	de	ziel	of	over	god.	Het	zuiverste	pad	van	meditatie	is	die	van	
hem.	En	dit	is	heel	verwarrend	geweest	voor	anderen	die	het	pad	van	zuiverheid	niet	begrijpen.	
Boeddha	noemde	het	visuddhi	marga.	Dat	heeft	precies	dezelfde	betekenis	als	via	purgativa:	het	
pad	van	zuiverheid. 
Christenen,	hindoes	en	mohammedanen	kunnen	niet	begrijpen	wat	Boeddha	probeert	te	zeggen.	
Geen	God,	geen	ziel	-	wat	is	religie	dan?	En	Boeddha	zegt	dat	deze	toestand	van	geen	god	en	geen	
ziel	religie	is.	Christenen,	mohammedanen	of	hindoes	kunnen	zich	niet	voorstellen	over	wat	voor	
soort	religie	hij	het	heeft,	omdat	zij	denken	dat	religie	iets	is	dat	gecentreerd	is	rond	het	idee	van	
God.	Hoe	kan	er	religie	zijn	zonder	god?




Maar	er	is	een	religie,	het	jaïnisme,	die	zonder	god	is.	Jaina's	zijn	het	tot	zover	eens	met	Boeddha,	
dat	er	geen	god	is.	Maar	wanneer	Boeddha	zegt	dat	er	geen	ziel	is,	zijn	zelfs	de	jaina's	het	daar	niet	
mee	eens.	Ze	zeggen:	'Zonder	ziel,	hoe	kan	er	dan	een	religie	zijn?	Christenen,	hindoes	en	
mohammedanen	zeggen:	'Zonder	god	en	de	ziel	kan	er	geen	religie	zijn;	die	twee	zijn	essentieel.'	
En	Boeddha	zegt:	'Als	je	die	twee	niet	laat	vallen,	kom	je	de	wereld	van	religie	niet	binnen.	Die	
twee	zijn	de	barrières.' 
Jainas	zeggen:	'God	kun	je	laten	vallen,	het	is	een	onnodige	hypothese.	Zuiver	jezelf	gewoon,	dat	is	
alles.	Er	is	geen	behoefte	aan	god,	er	is	geen	behoefte	aan	gebeden,	enkel	meditatie	volstaat.	Je	
gaat	door	met	zuiveren.'	Ze	zijn	het	half	met	Boeddha	eens.	En	ze	zijn	het	ook	half	eens	met	
hindoes	en	mohammedanen	en	christenen. 
Dat	is	de	reden	waarom	in	India,	hoewel	het	boeddhisme	en	het	jaïnisme	in	dezelfde	tijd	geboren	
werden,	de	hindoes	het	boeddhisme	volledig	vernietigd	hebben.	Ze	hebben	het	jaïnisme	niet	
vernietigd,	ze	hebben	het	naast	hen	laten	bestaan.	Omdat	het	jaïnisme	het	op	zijn	minst	eens	lijkt	
te	zijn	met	één	basisingrediënt:	de	ziel.	Boeddha	gaat	te	ver	in	hindoeïstische	ogen,	in	die	zin	dat	
hij	beide	ontkent.


Maar	daar	heeft	hij	wel	een	punt:	als	god	er	niet	is,	dan	kan	de	ziel	er	ook	niet	zijn.	'Ik'	en	'gij'	
kunnen	alleen	deel	uitmaken	van	een	paar.	Ze	bestaan	als	een	koppel,	ze	kunnen	niet	gescheiden	
worden.	Wat	betekent	het	woord	'ik'	als	er	geen	'gij'	is?	Het	heeft	niets	te	betekenen.	Het	zal	
betekenisloos	zijn;	de	betekenis	wordt	alleen	gegeven	door	de	ander. 
Wat	heeft	het	licht	te	betekenen	als	er	geen	duisternis	is?	En	wat	zal	het	leven	betekenen	als	er	
geen	dood	is?	Zie	gewoon	de	dualiteit	van	taal.	Alle	taal	is	duaal;	de	betekenis	komt	van	het	
tegenovergestelde	woord.	Het	lijkt	heel	vreemd	dat	de	betekenis	van	een	woord	van	het	
tegenovergestelde	woord	komt. 
Licht	heeft	alleen	betekenis	door	duisternis,	liefde	heeft	alleen	betekenis	door	haat,	mededogen	
heeft	alleen	betekenis	door	woede,	en	de	heilige	heeft	alleen	betekenis	door	de	zondaar.	Het	
klooster	heeft	betekenis	vanwege	de	maatschappij.	Dit	is	vreemd,	maar	zo	is	het	nu	eenmaal.	
Woorden	zijn	afhankelijk	van	hun	tegengestelden.


Als	je	in	het	woordenboek	van	de	filosofen	kijkt	en	vraagt	'wat	is	materie',	dan	vind	je	het	
antwoord	'niet	mind'.	En	als	je	vraagt	'wat	is	mind?'	vind	je	het	antwoord	'niet	materie'.	Dit	is	heel	
absurd.	Je	definieert	materie	door	te	zeggen	'niet	mind'	en	je	definieert	geest	door	te	zeggen	'niet	
materie'. 
En	het	lijkt	erop	dat	je	niet	weet	wat	materie	is	of	wat	mind	is.	Niemand	weet	het. 
Taal	is	afhankelijk	van	dualiteit,	zoals	het	hele	leven	afhankelijk	is	van	dualiteit.	Taal	komt	voort	uit	
levenservaringen;	het	is	volkomen	geworteld	in	levenservaringen.	Daarom	is	waarheid	
onuitsprekelijk. 
En	Lao	Tzu	heeft	gelijk	als	hij	zegt:	'Zodra	je	de	waarheid	uitspreekt,	wordt	het	een	leugen.	Zeg	het,	
en	je	hebt	het	vervalst.	De	tao	die	gezegd	kan	worden	is	niet	de	ware	tao.	De	waarheid	die	kan	
worden	uitgedrukt	is	niet	langer	de	waarheid,	de	god	die	kan	worden	geformuleerd	en	
gedefinieerd	is	niet	langer	god.' 
Wat	hij	zegt	is	dat	taal	geworteld	is	in	dualiteit	en	dat	waarheid	boven	dualiteit	staat	-	er	kan	niets	
over	gezegd	worden.


Daarom	zegt	Boeddha	niets	over	de	waarheid,	zelfs	geen	ja	of	nee.	Hij	knikt	zelfs	niet	met	zijn	
hoofd,	op	een	of	andere	manier.	Als	je	naar	de	waarheid	vraagt,	blijft	hij	staan	als	een	stenen	
standbeeld.	Er	komt	geen	antwoord	van	hem	-	geen	antwoord,	negatief	of	positief,	alsof	hij	niet	
heeft	gehoord	wat	je	hebt	gevraagd.	Hij	heeft	het	wel	gehoord,	maar	het	zal	verkeerd	zijn	om	iets	
te	zeggen.	alles	zal	verkeerd	zijn.	Het	zal	zelfs	verkeerd	zijn	om	te	zeggen	dat	er	niets	over	gezegd	
kan	worden,	want	je	hebt	al	iets	gezegd.	'Niets	kan	gezegd	worden	over	de	waarheid'	is	al	een	
uitspraak	die	het	definieert,	een	uitdrukking	die	het	betekenis	geeft. 



Boeddha	is	de	meest	onbegrepen	man	ter	wereld.	En	de	reden?	Hij	heeft	het	pad	van	het	
negatieve	gekozen,	het	pad	van	het	zich	leegmaken,	het	pad	van	eliminatie.	Hij	is	de	zuiverste	vorm	
van	meditatie,	waar	twee	één	worden.	En	wanneer	twee	één	worden,	kan	er	niets	gezegd	worden.	
Hij	kan	zelfs	niet	dansen,	want	dat	zou	een	statement	zijn.	Hij	kan	zelfs	niet	zingen,	want	dat	zal	
een	statement	zijn. 
Hij	kan	je	zelfs	geen	indirecte	aanwijzing	geven,	zelfs	geen	gebaar.	Hij	is	volkomen	stil.	Hij	is	
gewoon	pure	stilte.	Als	je	de	ogen	hebt	om	te	zien,	zul	je	in	staat	zijn	om	het	te	zien.	Als	je	het	hart	
hebt	om	te	begrijpen,	zul	je	het	begrijpen.	Maar	hij	is	volkomen	onbeschikbaar	voor	de	wereld	van	
taal	en	communicatie.


Hakim	Sanai	zegt: 
DE	ZUIVERE	MAN	VERENIGT	TWEE	IN	ÉÉN. 
DE	MINNAAR	VERENIGT	DRIE	IN	ÉÉN.


Hij	zegt:	Maar	hoe	zit	het	met	de	minnaar?	Zijn	eenheid	is	veel	rijker,	want	hij	verenigt	er	drie	in	
één:	de	minnaar,	de	geliefde	en	de	liefde.	Zijn	eenheid	is	een	soort	drie-eenheid.	Dat	is	het	tweede	
pad	-	het	pad	van	de	toegewijde,	de	bhakta,	de	soefi,	de	minnaar.	En	Sanai	zegt	dat	het	veel	rijker	
is	dan	het	pad	van	zuiverheid.	Door	de	eenheid	van	drie	is	het	rijker	en	veel	sappiger.	En	omdat	het	
een	pad	van	liefde	is,	ontkent	het	niet,	het	bevestigt. 
Het	pad	van	de	mediteerder	zegt	neti	net:	noch	dit	noch	dat.	Het	pad	van	de	liefde	zegt	iti	it:	ook	
dit,	ook	dat.	Het	accepteert,	het	bevestigt.	het	verwelkomt,	het	is	positief.	Het	maakt	je	niet	leeg,	
maar	vult	je	met	de	Geliefde.	Het	nodigt	God	uit,	het	wordt	een	gastheer	voor	God.	En	er	ontstaat	
een	eenheid	die	geen	eenheid	is	van	het	verdwijnen	van	de	waarnemer	in	het	waargenomene	of	
het	waargenomene	in	de	waarnemer.	Het	is	geen	eenheid	van	verdwijning:	het	is	een	orgastische	
eenheid.	Het	is	zoals	wanneer	twee	geliefden	naar	het	hoogtepunt	van	hun	passie	gaan	-	wanneer	
ze	in	elkaar	oplossen,	maar	ze	zijn	er,	en	veel	meer	dan	ze	ooit	geweest	zijn.


Heb	je	het	wel	eens	waargenomen?	Als	iemand	je	hand	heel	liefdevol	in	zijn	hand	neemt	en	erop	
drukt	met	warmte	en	liefde	en	zorgzaamheid,	dan	komt	je	hand	plotseling	tot	leven.	Ze	pulseert	
met	nieuwe	vreugde.	Even	daarvoor	was	je	je	misschien	niet	eens	bewust	van	je	hand.	Nu	leeft	de	
hand,	levendiger	dan	welk	ander	deel	van	je	lichaam	ook.	De	hand	valt	op;	zij	wordt	warmer	en	
warmer.	Zij	voelt	de	vreugde	van	de	ander	die	jou	begroet,	zij	voelt	de	liefde	van	de	ander	die	in	je	
stroomt;	zij	begint	te	reageren.	Zij	trilt,	zij	pulseert,	zij	stroomt. 
Psychologen	zeggen	dat	een	kind	dat	niet	door	de	ouders	is	geknuffeld	op	de	een	of	andere	manier	
dood	blijft.	Zijn	lichaam	komt	nooit	tot	leven.	Het	kind	moet	geknuffeld	worden.	Het	kind	moet	
steeds	opnieuw	geknuffeld,	gestreeld	en	gekust	worden.	Anders	zal	het	kind	nooit	het	leven	
kennen	dat	in	zijn	lichaam	pulseert. 
Het	zal	letterlijk	koud	blijven,	want	hij	zal	nooit	warmte	in	zich	voelen	stromen.	En	als	er	geen	
warmte	in	hem	stroomt,	kan	hij	niet	reageren	met	zijn	eigen	warmte.	Zijn	warmte	moet	
uitgedaagd,	geprovoceerd,	verleid	worden.


Maar	onze	wereld	is	steeds	minder	liefdevol,	strelend,	knuffelend	geworden.	Mensen	houden	zich	
afzijdig,	mensen	leven	op	afstand.	Zelfs	als	ze	zij	aan	zij	in	een	trein	staan	en	elkaars	lichaam	
aanraken,	dan	nog	houden	ze	zich	afstandelijk	en	afzijdig.	Die	aanraking	moet	koud	blijven,	want	
als	de	aanraking	warm	wordt,	kan	de	ander	zich	beledigd	voelen.	Je	hebt	gezondigd,	je	hebt	zijn	
territorium	betreden	-	en	hoe	durf	je!	De	lichamen	mogen	elkaar	wel	aanraken,	maar	de	zielen	
mogen	elkaar	niet	aanraken.	De	lichamen	mogen	elkaar	wel	aanraken,	maar	ze	moeten	elkaar	
aanraken	zoals	lijken	elkaar	aanraken;	ze	mogen	niet	warm	worden,	ze	mogen	niet	reageren.	Dit	
heeft	een	hele	ingekapselde	mens	gecreëerd	die	in	een	soort	graf	leeft,	die	in	een	koude	wereld	
leeft,	donker	en	koud.




Wanneer	iemand	je	knuffelt	en	de	knuffel	is	niet	zomaar	iets	leegs,	een	leeg	gebaar,	wanneer	de	
omhelzing	echt	en	authentiek	is	en	hij	zijn	liefde	in	je	uitgiet,	dan	komt	je	liefdesenergie	in	het	
geweer.	Je	lichaam	komt	tot	leven,	je	voelt	een	heel	ander	soort	leven.	Je	begint	je	te	bewegen	in	
de	richting	van	het	optimum.	Anders	leven	mensen	op	het	minimum.	Ze	leven	een	saai	leven,	hun	
leven	heeft	geen	scherpte	-	dat	kan	het	niet	hebben	zonder	liefde. 
Ik	zeg	dat	je	je	lichaam	moet	observeren	wanneer	je	iemand	liefdevol	vasthoudt	-	wat	gebeurt	er?	
Het	deel	van	het	lichaam	dat	in	contact	is	met	de	liefde	van	de	ander	en	de	liefde	van	de	ander	
voelt,	wordt	levendiger.	Liefde	geeft	een	leven	zoals	niets	anders	dat	kan	geven.


De	mediteerder	is	koud.	Het	is	geen	toeval	dat	Boeddha	de	eerste	man	is	van	wie	marmeren	
beelden	zijn	gemaakt.	Hij	is	de	eerste	en	het	marmer	past	perfect	bij	hem.	Hij	is	koud	als	marmer,	
en	natuurlijk	zo	stil	als	marmer.	Maar	hij	is	meer	een	standbeeld	dan	een	man. 
Je	kunt	geen	standbeeld	van	een	soefi	maken,	want	het	standbeeld	zal	geen	uitdrukking	geven	aan	
zijn	dans,	het	standbeeld	zal		geen	uitdrukking	geven	aan	zijn	lied,	het	standbeeld	zal		geen	
uitdrukking	geven	aan	zijn	liefde,	zijn	gebed,	zijn	dankbaarheid.	Een	standbeeld	zal	geen	
uitdrukking	geven	aan	zijn	extatische	waanzin.	Alleen	van	een	mediteerder	kunnen	standbeelden	
gemaakt	worden.	De	mediteerder	is	een	standbeeld	-	koud,	stil,	leeg.	Leegte	heeft	een	zuiverheid,	
dat	is	waar,	maar	er	ontbreekt	iets	aan.	Er	ontbreekt	rijkdom	aan,	er	ontbreekt	leven	aan,	er	
ontbreekt	orgastische	vreugde	aan.


En	dat	is	wat	er	gebeurt	met	de	mensen	die	het	pad	van	via	unitiva	bewandelen:	hun	pad	is	van	
orgastische	eenheid.	Net	zoals	twee	geliefden	elkaar	omhelzen,	elkaar	penetreren	-	niet	alleen	
fysiek	maar	ook	spiritueel	-	opgelost	raken	en	er	een	soort	eenheid	ontstaat...	Twee	individuen	
worden	één.	En	wanneer	deze	twee	individuen	één	worden,	zijn	er	in	feite	drie	dingen	die	één	
worden:	de	minnaar,	de	geliefde	en	de	liefde. 
Liefde	is	iets	wat	heel	vast	is	voor	de	geliefden.	Vergeleken	met	de	realiteit	van	de	liefde	zijn	de	
minnaar	en	de	geliefde	in	feite	niets.	De	liefde	is	veel	werkelijker	dan	hun	bestaan	los	van	elkaar.	
Dus	wanneer	geliefden	elkaar	ontmoeten,	ontmoeten	drie	dingen	elkaar.


Om	dit	te	symboliseren	hebben	we	in	India	een	prachtige	heilige	plaats	gecreëerd,	Preyag,	waar	
drie	rivieren	samenkomen.	Twee	zijn	zichtbaar,	de	derde	is	onzichtbaar.	De	ene	is	de	Ganges	-heel	
zichtbaar-	de	andere	is	de	Yamuna	-heel	zichtbaar-	en	de	derde	is	de	Saraswati	-	die	niemand	kan	
zien.	Ze	is	er,	maar	je	moet	erin	geloven;	ze	is	onzichtbaar. 
Voor	de	wetenschappelijke	mind	ziet	het	er	absurd	uit.	Hoe	kan	er	een	onzichtbare	rivier	zijn?	
Niemand	heeft	haar	ooit	gezien,	maar	Hindoes	blijven	zeggen	dat	er	drie	rivieren	samenkomen:	
twee	zijn	van	deze	wereld	en	de	derde	is	van	de	andere.	Twee	behoren	tot	de	aarde	en	de	derde	
behoort	tot	het	hiernamaals. 
Dit	is	echt	een	metafoor	van	de	liefde.	Wanneer	twee	geliefden	elkaar	ontmoeten,	ontmoeten	drie	
dingen	elkaar,	drie	energieën	elkaar:	twee	zijn	van	deze	aarde,	één	is	van	gene	zijde.	Twee	zijn	
zichtbaar,	je	kunt	de	minnaar	en	de	geliefde	zien	-	maar	je	zult	niet	in	staat	zijn	om	de	liefde	te	
zien,	die	veel	waardevoller	is	dan	beide.	In	feite	is	het	vanwege	de	derde	dat	de	twee	elkaar	
ontmoeten,	het	is	in	de	derde	dat	de	twee	oplossen.	En	wanneer	de	twee	oplossen,	lost	de	derde	
ook	op	-	maar	nogmaals,	het	is	een	totaal	ander	fenomeen.


Bahauddin	is	totaal	anders	dan	Boeddha,	Hakim	Sanai	is	totaal	anders	dan	Sosan.	En	het	verschil	is:	
Boeddha	zal	volkomen	leeg	zijn,	Bahauddin	zal	volkomen	vol	zijn.	Boeddha	zal	koel	en	koud	zijn,	
afstandelijk,	onthecht	en	stil.	Bahauddin	zal	in	enorme	extase	dansen.	Boeddha	zal	alleen	maar	
vrede	zijn.	Bahauddin	zal	ook	gelukzaligheid	zijn	-	vrede	zal	secundair	zijn,	gelukzaligheid	primair.	In	
Boeddha	zal	vrede	primair	zijn,	gelukzaligheid	secundair.	In	Boeddha	zal	vrede	zichtbaar	zijn,	
gelukzaligheid	zal	onzichtbaar	blijven.	In	Bahauddin	zal	gelukzaligheid	er	dansend	zijn	-	heel	
zichtbaar,	tastbaar,	je	kunt	het	bijna	aanraken	-	maar	vrede	zal	verborgen	blijven,	vrede	zal	slechts	



een	schaduw	zijn.	Je	kunt	het	alleen	maar	afleiden;	je	kunt	ernaar	raden,	maar	je	kunt	het	niet	
aanraken. 
In	Sosan	zul	je	zuiverheid	vinden	maar	leegte.	En	in	Sanai	zul	je	vervulling	vinden,	volkomen	
vervulling,	overvloeiing. 
Dit	zijn	twee	manieren	om	gene	zijde	te	ontmoeten:	ofwel	volledig	te	verdwijnen	zoals	Boeddha,	
ofwel	totaal	te	worden	zoals	een	soefi	of	een	bhakta.


DE	ZUIVERE	MENS	VERENIGT	TWEE	IN	ÉÉN. 
DE	MINNAAR	VERENIGT	DRIE	IN	ÉÉN.


Daarom	noemt	Sanai	zijn	pad	'het	pad	van	de	tuin'.	Het	pad	van	de	mediteerder	is	een	soort	
woestijn.	De	woestijn	heeft	zijn	eigen	schoonheid:	als	je	's	nachts	in	de	woestijn	bent	geweest,	
heeft	het	een	koelte	die	je	nergens	anders	zult	vinden,	en	het	heeft	een	immense	stilte,	een	enorm	
grote	stilte,	en	het	heeft	oneindigheid.	Het	heeft	een	smaak	van	zichzelf.	Als	je	onder	de	
sterrenhemel	alleen	in	een	woestijn	bent	geweest,	zul	je	die	eenzaamheid	nergens	anders	vinden. 
Geen	enkele	plek	op	aarde	is	zo	vol	eenzaamheid	als	een	woestijn.	En	er	is	geen	verscheidenheid,	
dus	je	kunt	niet	afgeleid	worden.	Het	is	mijlenver	hetzelfde	-	zo	ver	je	kunt	kijken	tot	aan	de	
horizon	is	het	hetzelfde.	Er	is	niets	te	zien;	als	je	één	woestijn	hebt	gezien,	heb	je	ze	allemaal	
gezien.	Het	is	hetzelfde:	hetzelfde	tafereel	blijft	zich	steeds	verder	uitstrekken.	Er	is	geen	afleiding.


Daarom	zijn	veel	mediteerders	naar	de	woestijn	getrokken.	Door	de	eeuwen	heen	zijn	veel	mensen	
naar	de	woestijn	getrokken.	Aangetrokken	door	de	stilte	en	de	schoonheid	van	een	situatie	zonder	
afleiding.	Niets	leidt	af,	niets	beweegt,	alles	is	volkomen	stil.	De	dood	kan	alleen	maar	zo	stil	zijn	als	
de	woestijn.	Het	heeft	een	schoonheid	van	zichzelf	-	maar	het	mist	rijkdom	en	afwisseling. 
De	tuin	heeft	afwisseling:	veel	bomen,	veel	groen	gebladerte,	veel	bloemen,	veel	kleuren,	vogels	
die	zingen,	beekjes	die	voorbij	stromen,	het	geluid	van	stromend	water	en	de	wind	die	door	de	
dennenbomen	waait.	En	er	gebeuren	duizend	en	één	dingen	tegelijk.	De	tuin	is	vol,	de	woestijn	is	
leeg. 
Het	innerlijk	van	een	mediteerder	wordt	als	een	woestijn	en	het	innerlijk	van	een	minnaar	wordt	
als	een	tuin.	Daarom	heeft	Sanai	deze	sutra's	de	Hadiqa	genoemd:	de	tuin.


Toch	hangt	het	van	jezelf	af.	Misschien	houdt	iemand	meer	van	de	woestijn	dan	van	de	tuin,	dan	is	
dat	zijn	pad.	Er	is	niets	verkeerd	aan,	je	zou	dat	pad	moeten	volgen.	Je	moet	in	jezelf	naar	binnen	
kijken	om	je	potentieel,	je	mogelijkheden	en	je	voorkeuren	te	zien. 
Het	is	mogelijk	dat	de	woestijn	een	tuin	voor	je	is	of	dat	de	tuin	een	woestijn	voor	je	is,	want	wat	
voedsel	is	voor	de	een	is	vergif	voor	de	ander.	Het	is	Sanai	die	zegt	dat	de	wereld	van	de	minnaar	
veel	rijker	is	-	het	is	een	minnaar	die	over	zijn	wereld	praat,	onthoud	dat.
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