
The Transmission of the Lamp #1

The animals must all be laughing.

26 May 1986 PM in Punta Del Este, Uruguay.  "

vraag 1

GELIEFDE OSHO,

MET MIJN VRIEND MEDITATIE REINIG IK DE SKELETTEN UIT DE KAST.

MET MIJN VRIEND VERTROUWEN BEGEEF IK ME IN DE DONKERE KELDER, EN VEEG 
HET EEUWENOUDE STOF WEG.

MET MIJN VRIEND HET HART OPEN IK ALLE RAMEN EN LAAT EEN FRISSE WIND 
BINNEN.

MET MIJN VRIEND BEWUSTZIJN STEEK IK IN ELKE KAMER KAARSEN AAN.

IN DE KEUKEN MAAKT MIJN VRIEND GEDULD DE THEE.

IN DE TUIN ZIT IK MET MIJN VRIEND DE MEESTER, EN WACHT STIL, WANT IK WEET 
DAT DE GAST WELDRA KOMEN ZAL.

OSHO, ALS DE DEURBEL RINKELT, ZAL IK ER ZIJN OM OPEN TE DOEN? "

De gast komt altijd; de komst is zeker. De bel rinkelt ook. De deur is zonder aflaten 
altijd geopend. Maar het moment dat je de deur opent, ben jij er niet. Het bestaan is, zijn is, 
maar jij bent er niet. Hoe je jezelf altijd heb gekend, is er niet meer, en wat er wel is kan niet 
worden benoemd, kan niet worden gedefinieerd. Het is alles en alles.... het is de hele 
essentie van het bestaan. Je zult er niet zo zijn zoals je jezelf kent. Als jij er bent, kan de gast 
niet binnenkomen.

Eigenlijk kan de gast alleen dan komen, als het zeker wordt dat jij bereid bent te

verdwijnen. Jou verdwijnen is de komst van datgene  waar je al die tijd naar opzoek bent 
geweest. Dit is een paradox: als datgene wat gezocht is, is

gevonden is de zoeker verdwenen.


Er zijn woorden van Jezus -- op een bepaalde manier significant, maar op een meer diepere 
manier niet goed. Hij zegt, “Zoek, en u zult vinden”-- enkel maar een klein zinnetje, “Zoek, en 
u zult vinden” -- en elk woord ervan is verkeerd, want als het zoeken doorgaat, is er een 
wens, een verlangen. Zoeken moet stoppen, moet verdwijnen. “Zoek, en u zult vinden.” Jij 
kunt het niet vinden; het zal worden gevonden, maar jij zal niet de vinder zijn. En het is 
hetzelfde met de andere zinnen die volgen. Het zijn mooie zinnen, heel poëtisch ‘ Vraag, en 
het zal u worden gegeven ”-- maar elk woord ervan is fout. Tenzij je stopt met vragen, kan 
niks je worden gegeven. Vraag, en je zult blijven missen; stop met vragen en het is er. Het is 
er altijd al geweest -- je kon het alleen niet zien omdat je ogen zo vol met vragen was. 
“Vraag, en het zal jou worden gegeven ” --  wederom, naar JOU? Naar jou is niks mogelijk; jij 
bent de barrière, jij bent het obstakel. Jij zult in het geheel moeten oplossen, net zoals een 
dauwdruppeltje in de oceaan verdwijnt.  En de derde zin is ook zo mooi: “Klop, en de deur 
zal voor je opengaan.” Maar al die woorden zijn verkeerd. Je moet niet kloppen; zelfs die 
moeite van jou kant, zal je niet toestaan om totaal ontspannen te zijn. En de deur zit niet op 
slot, dus kloppen is niet nodig. Als jij klopt, zal het voor een muur zijn, niet voor een deur. De 
deur van het Goddelijke is altijd open; je bent alleen maar hier en daar aan het kloppen. 
“Klop, en de deur zal voor je opengaan.” Wie is er om open te doen? Er is geen God; de 
aanwezigheid van een God, is waarschijnlijk het idee achter die zin van Jezus.


Maar er is niemand om open te doen -- en helemaal voor jou. Als jij er niet bent, zul je

je plotseling bij de deur aantreffen. En de deur is open; het is altijd open

geweest, zodat je het niet gesloten zal aantreffen. Het bestaan heeft oneindig

veel compassie. Die deuren kunnen niet gesloten worden; je bent altijd welkom. Maar

onthoud, dat hoe dichter je bij de deur komt , je je schoenen uitdoet, en met

die schoenen je idee van jezelf. Ga als een onschuldig, pasgeboren baby, zonder

enige naam. Die drie zinnen zijn prachtig, de beste van het hele nieuwe testament. Maar 
gezien vanuit de ervaring van verlichting, is het niet poëzie waar het om gaat; het

moet een realiteit zijn. Alles  klopt dus, alleen zit jij verkeerd. De hele poging is er om je in 
een staat van zijn te brengen waarin je kan zeggen, “Ik ben niet” want wie is er om te 



ontkennen? Maar je kunt het existentieel begrijpen. Er zijn momenten waarin je niet bent, en 
toch wel. Een mooie zonsondergang, een hemel vol sterren.... fris, nieuw, herboren. "
"
Vraag 2

GELIEFDE OSHO,

IK BEN MIJZELF CONSTANT AAN HET BEKRITISEREN EN ANDERE MENSEN AAN HET 
VEROORDELEN. HET MAAKT ME VERDEELD EN GESPANNEN, EN IK KAN GEEN 
NORMAAL CONTACT MET MENSEN OF DE NATUUR OPBOUWEN. IK WIL MIJN HART 
OPENEN, EN IK WEET NIET HOE IK DAT MOET DOEN.

KUNT U ALSTUBLIEFT HIER IETS OVER ZEGGEN?  


Ons hele onderwijs is zo lelijk, onze hele opvoeding is zo verkeerd, dat het iedere

mogelijkheid van je innerlijke groei wegneemt, en je stomme ideeën geeft die

wat vreugde, begrijpen en je volwassenheid  betreft totaal geen relevantie geven.

Ieder kind wordt op duizenden manieren verteld om zichzelf te bekritiseren, dit is dus niet 
alleen maar jouw probleem. Er wordt altijd tegen hem gezegd dat hij met alles fout zit. 
Langzaamaan vat hij de ziekte van het zichzelf bekritiseren. Iemand die zichzelf bekritiseerd 
kan anderen niet vergeven. Hoe kan hij vergeven? -- om dezelfde redenen bekritiseerd hij

anderen. Zijn hele leven wordt alleen maar veroordelen -- veroordeel jezelf, veroordeel 
anderen. Liefde wordt dan onmogelijk, en lijdt hij alleen maar. En wat hij bekritiseerd is zo 
absurd.


Een jonge knaap kwam al rennend het huis binnen, liep gelijk naar de keuken,en zei tegen

zijn moeder “Oh mijn God! Het moet de genade van God zijn, dat ik gespaard ben gebleven. 
Een leeuw is mij van school tot aan thuis gevolgd. Hij staat buiten.” De moeder zei, “Hoeveel 
miljoenen keren heb ik je gezegd niet zo te overdrijven?” 

Ze zegt, “Hoeveel miljoenen keren heb ik je gezegd niet zo te

overdrijven?” Waar vindt je nou een leeuw in de stad?” De jongen zei, “Vanuit

mijn angst zag hij er misschien groot uit. Maar het is zeker een gevaarlijke

hond.”

 De moeder zei, “ Nu kom je bij je zinnen. Als het gevaarlijk was,

zou je hier niet zijn.”

”Dat is waar, zei hij. Het is eigenlijk maar een klein hondje. ”Maar het kind zei, Ik

overdreef, en dat is niet ok. Maar jij dan? Jij zei, ‘Hoeveel miljoenen keren

heb je gezegd ....’ “


Ik verbleef in een vriend's huis in Calcutta, waar ik een conferentie  zou bijwonen. Ik

zat met hem in de auto , en we waren op zijn vrouw aan het wachten. Hij

toeterde. Heel boos kwam ze bij het raampje en zei, “Ik heb je duizend keer

gezegd dat ik zo kom!” Ik zei tegen mijn vriend, “Dat is wat -- een wonder. Ze heeft je 
duizend keer gezegd dat ze zo komt. Eigenlijk, kan men het niet

duizend keer in een minuut zeggen. En weg is ze weer in de badkamer.” 

De man zei, “Je hebt geen idee hoe ze overdrijft. En de ziekte is ook in mij geslopen. Zo

nu en dan, wordt ik mij ervan bewust dat ik overdrijf, en het is alleen maar

mijn vrouw....”

Ouders doen alles waar ze de kinderen van bekritiseren. En hij let op--  zijn kijken

is veel helderder. Zijn intelligentie is groeiende; hij kan zien dat dezelfde

dingen waar hij fout is, de ouders goed zijn. Zij kijken heel laat nog televisie

-- is goed -- en hij moet voor negen uur gaan slapen. Langzaamaan raakt hij aan

deze dingen gewend, en begint te voelen dat “Op de één of andere manier ben ik

fout. Alles wat ik doe is verkeerd.”Op een keer vroeg ik mijn vader; “ Zou je mij ooit eens, al 
is het maar één keer willen zeggen ‘wat je doet is goed’? Kun je niet zien dat het onmogelijk 
is om alles vierentwintig uur per dag, driehonderdvijfenzestig dagen per jaar fout te

doen.... alles fout? Als dat waar is dan ben ik wel iets wonderlijks aan het

verwezenlijken. Maak eens een uitzondering -- zeg maar eens één keer ‘wat je

doet is goed’ tegen mij.” Hij was geshockeerd, omdat hij begreep wat ik ermee




wilde zeggen, dat het gewoon onmogelijk voor mij is, om alles altijd maar

verkeerd te doen. Maar ouders genieten van dat idee, omdat het heel vervullend

is: het is de lust naar macht. 


Elke keer als je “Nee”zegt tegen iemand, elke keer als je tegen

iemand zegt “jij bent fout” zul je je machtig voelen. Het voedt jouw ego, het

voedt het ego van iedereen -- de leraren, de buren. Waar het kind ook heen

gaat, iedereen geniet van de lust naar macht, en het kind is verpletterd. En

als er zoveel mensen tegen hem zeggen dat hij fout is, zal hij het uiteindelijk

wel moeten geloven. 

Maar onthou, als reactie zal hij anderen gaan veroordelen. Als iedereen hem veroordeeld, 
zal er geen reden zijn waarom hij niet anderen zou veroordelen. 

Je leert hem te veroordelen, iedereen te veroordelen -- en zoveel mogelijk negatief te

veroordelen. Dus hij begint anderen te veroordelen dat ze fout zijn. En dit is

onze wereld -- waarin iedereen zichzelf als fout veroordeeld, en anderen als

fout veroordeeld. Hoe kan je liefdevol zijn, vriendelijk, vertrouwend? Hoe kan

je je hart openen? Je zult geïsoleerd zijn, je zult helemaal gesloten zijn, je

zult in een wereld leven waarin jij oordeelt, en de wereld jouw veroordeeld.


Het is geen mooie situatie, maar je moet begrijpen: als je mij vraagt,

“Hoe moet ik mijn hart openen?” dat dat niet de echte vraag is. De echte vraag is, hoe heb

je het dicht gekregen. Stop met oordelen. Wat je ook doet, als je ervan geniet, doe het. Er is 
geen sprake van veroordelen; niemand heeft het recht om tegen je te zeggen dat wat je doet 
verkeerd is Als jij ervan geniet, doe je er niemand kwaad mee , je verstoord niemand .... 
maar het is een vreemde wereld. Van kinds af aan heb ik het altijd heerlijk gevonden om stil 
in een hoekje te zitten. 

Iedereen die langsliep zei, “Wat ben je aan het doen?” “Niks”zei ik. En allemaal zeiden ze, 
“Dat is niet goed.”


Ik zei, “Dat is raar: Ik doe helemaal niks, doe niemand kwaad --

alleen maar stil in deze hoek zitten -- en jij zegt, ‘Dit is niet goed.’ Het

lijkt wel of het alleen maar je gewoonte is geworden om te veroordelen, te

bekritiseren. Maar ik vind het fijn om hier te zitten, en helemaal niets te

doen, en ga er ondanks jou veroordelen gewoon mee door. Ik heb je geen advies

gevraagd, en om ongevraagd advies te geven is niet wijs.” 

Langzaamaan zal men zich moeten laten gelden, om een punt te maken. Tenzij ik inbreuk 
maak op de rechten van iemand anders -- als ik iets doe waar ik van geniet, en ik

het op geen enkele manier als schadelijk zie -- zal ik niemand anders toestaan

mij te veroordelen, want het gaat niet alleen maar om deze actie, het gaat om

mijn hele leven. Je bent aan mij een hele subtiele ziekte van veroordelen aan

het leren. En als ik mijzelf veroordeel, hoe kan ik dan een ander vrij van

oordelen laten?


Het verhaal gaat dat als Mulla Nasruddin thuis kwam, en er elke dag

problemen waren. Zijn vrouw was wantrouwig -- zoals alle vrouwen zijn -- dat

hij een verhouding met een andere vrouw zou hebben, omdat als hij uit huis

ging, er zo gelukkig uitzag en zo snel vertrokken was; en als hij thuiskwam hij

er zo verdrietig uit zag. Natuurlijk was er iets buitenshuis was wat hem

aantrok. Dus als hij zijn jas ophing, zocht ze op zijn jas, op zijn shirt om te

zien of er haren op zaten die zouden bewijzen dat hij bij een andere vrouw was

geweest Op een dag -- zeven dagen lang had ze gezocht, zonder ook maar één haar te 
vinden -- op de zevende dag, barstte ze in huilen uit, schreeuwend, “Dit is teveel. Nou ben je

ook met kale vrouwen aan het gaan!”  Het is heel moeilijk om een kale

vrouw te vinden -- bijna onmogelijk. Ik heb maar één vrouw gezien die semi kaal

is, niet kaal. Maar zeven dagen lang geen haar? De conclusie is duidelijk, dat

hij zo laag gevallen is, dat hij nou met kale vrouwen is. “Kan je geen vrouw

met haar vinden?”Als een man in stilte zit, is de vrouw boos; ze zal de krant




weg grijpen en zeggen, Ik zit hier, en jij bent de krant aan het lezen alsof ik

niet besta.”


Iedereen is zo miserabel dat hij ergens de één of andere reden wilt vinden, wat hem zou

verklaren  waarom hij zo miserabel is, waarom zij zo miserabel is. En de

maatschappij heeft je een goede strategie gegeven: veroordeel. Allereerst,

veroordeel je jezelf op elke manier. Niemand is perfect, niemand kan ooit

perfect zijn --  perfectie bestaat niet -- veroordelen is dus heel

makkelijk. Je bent imperfect, er zijn dus dingen die je imperfectie laten zien.

En dan ben je boos, boos met jezelf, boos met de hele wereld: “Waarom ben ik

niet perfect?” Dan kijk je met maar één idee -- om in iedereen imperfecties te vinden. En dan 
zou je je hart willen openen -- vanzelfsprekend, want tenzij je je hart opent, zal er geen feest 
in je leven zijn; je leven is bijna dood. Maar je kunt het niet rechtstreeks doen; je zult

al die conditioneringen van de wortels af aan moeten vernietigen. Het eerste is

dus, stop met het jezelf te  veroordelen. In plaats van veroordelen, begin

jezelf met al je tekortkomingen, al je zwakheden, al je fouten, al je falen te

accepteren zoals je bent. Vraag niet van jezelf om perfect te zijn. Dat is

gewoon om  iets onmogelijks vragen, en dan zul je je gefrustreerd voelen. Je bent tenslotte 
een mens. 


Kijk alleen maar naar de dieren, naar de vogels; niemand maakt zich zorgen, niemand is 
verdrietig, niemand is gefrustreerd. Je zult een buffel niet zien uitfreaken. Hij

voelt zich helemaal tevreden om elke dag hetzelfde gras te kauwen Hij is bijna

verlicht. Er is geen spanning; er is een enorme harmonie met de natuur, met

hemzelf, met alles zoals het is. Buffels maken geen partijen om de wereld te

veranderen , om buffels in super buffels te veranderen, om buffels religieus

te maken, virtueus. Geen één dier houd zich met menselijke ideeen bezig. Ze

zullen allemaal wel moeten lachen: ”Wat is er met jou gebeurt? Waarom kun je

niet gewoon jezelf zijn zoals je bent? Wat is de noodzaak iemand anders te

zijn?” Het eerste is dus een diepe acceptatie van jezelf. 


Door mijn leraren werd ik steeds gevraagd, heb je nooit het gevoel dat je ondeugend bent”? 

Ik zei,  Ik ben helemaal tevreden. Zo ben ik, en ik wil niemand anders zijn. Ze zeiden, “Dat is 
vreemd want de dingen die je doet zullen je wel een schuldgevoel moeten geven.”Ik zei, 
“Waarvoor?” Eén van mijn leraren was altijd over onbevreesdheid aan het praten -- dat hij 
een man zonder angst was, dat hij in het diepst van de nacht in een  donker bos durfde te

lopen. Steeds weer naar hem luisterend zei ik, 

Ik vraag het mij af -- omdat je zoveel over je onbevreesdheid aan het

praten ben. En wat voor onbevreesdheid is het, in het diepst van de nacht in

een donker bos gaan? Dat is geen grote moed. Mijn gevoel is dat je een grote

lafaard bent.”Hij was heel boos; hij zei, Dat zul je moeten bewijzen.”

Ik zei, “Ik zal het bewijzen. Als ik het zeg, betekent het dat ik het zal bewijzen.” Ik kon gelijk 
zien dat hij begon te transpireren. Die nacht bewees ik het. Hij woonde in een klein huisje 
met modder tegels erop -- ik wist waar hij altijd sliep -- dus ik klom op het huis, verwijderde 
een tegel, en liet een rubber nep slang aan een touw zakken totdat het zijn gezicht 
aanraakte.


Een paar keer gooide hij het van zich af, en steeds kwam de slang weer terug. Toen opende 
hij zijn ogen, nog half slapend midden in de nacht.... een lange slang, en het

gezicht maar.... en hij schreeuwde. Ik heb nog nooit zo’n schreeuw gehoord; dat was een 
oerschreeuw. Ik moest mijn slang weer pakken en weg rennen. De volgende

dag kwam hij weer het schoollokaal binnen, maar zijn benen waren nog steeds aan het 
bibberen; de angst van een slang die zijn gezicht aanraakte....Hij begon

met lesgeven en ik zei, “Eerst het belangrijkste.”Hij zei, “Hoezo, eerst het belangrijkste?” Ik 
zei, “Over vannacht? Je wilde iets bewezen hebben.” Hij zei, “Dus

jij zat daarachter?” Ik zei “Ik zat er niet achter, ik was alleen maar aan het kijken wat de slang 
met je deed.”Hij zei, “Jij was er?”




Ik zei “Ik ken het hele verhaal; je kunt het niet verbergen. Ik

weet zelfs van je geschreeuw, wat de hele buurt wakker maakte; iedereen weet het.”

“Maar,”zei hij, “je zegt het met zo’n zekerheid -- omdat ze een schreeuw gehoord moeten 
hebben; maar toen ze allemaal binnen kwamen, was de slang weg. We zagen dat er één 
tegel weg was, de slang moest dus ontsnapt zijn.”

Ik zei, “Je hebt gelijk: daar ging hij naar binnen, en ging hij naar buiten. En als je echt bewijs 
wilt hebben....”

Ik haalde de slang uit mijn tas en liet hem zien.  “Je bent zo'n onbevreesde man, en dit is 
alleen maar een rubberen slang. En het raakte je gezicht maar twee of drie keer aan, niet zo 
heel veel -- en zo'n schreeuw wat uit je kwam. Ik had nooit gedacht dat het zo'n angst in je 
zou creëren.” Hij schaamde zich zo erg, dat hij diezelfde avond nog ontslag vroeg, en de 
stad uit vluchtte, omdat iedereen hem vroeg, “Wat gebeurde er met de slang? Was het echt? 
-- want iemand had gezegd dat het alleen maar een rubberen slang was, en dat de één of 
andere jongen uit je klas je uitdaging aan ging .”De hele stad praatte, het werd zo moeilijk 
voor hem dat hij vluchtte.


Tien jaar later op een treinstation. Probeerde hij mij niet te herkennen. Ik zei, “Je hoeft niet je 
best te doen om mij niet te herkennen, omdat ik nog steeds de slang in mijn tas heb. Ik heb 
je tien jaar lang gezocht. Ik heb het altijd bij mij gehouden. Waar ben je al die jaren geweest?

Hij zei, “Zachtjes praten. Niet zo hard, omdat ik in deze kleine gemeenschap leraar ben 
geworden, en ik niet hetzelfde verhaal hier rond wil hebben gaan. En waarom ben je hier 
gekomen?”

Ik zei, Ik ben hier niet gekomen, Ik kom alleen maar langs met de trein, die trein is op een 
andere trein aan het wachten om te passeren. Toen ik jou zag stapte ik uit. Maar hoe zit het 
met je onbevreesdheid?”

 Hij zei, “Dat idee heb ik gedropt. Eén goed ding wat je deed, was me bevrijden van het foute 
idee dat ik onbevreesd ben. Jij maakte mij duidelijk dat het mijn angst is wat ik onderdruk 
met het idee van onbevreesdheid. Ik was kwaad op je, maar voel me nu dankbaar. Je hebt 
het goed gedaan.”

Ik zei, “Ik heb er genoeg van genoten. Ik heb geen enkele dankbaarheid,geen Ook vroeg hij, 
Heb je nooit eens het gevoel dat je dingen doet die niet goed zijn?”

Ik zei, “Dat heb ik nooit gevoeld. Ik doe gewoon dingen waar ik van hou. In dit korte leven, 
wie gaat zich druk maken en tijd verspillen, met zich afvragen of het goed of niet zal zijn. Ik 
doe alleen niemand kwaad. Ik heb jou geen kwaad gedaan. Die schreeuw die uit je 
ontsnapte, was goed voor je; het zal je hele wezen hebben gereinigd. Het zal veel rommel 
die je meedraagt weg hebben genomen.”


Ik heb nooit geoordeeld, dus ik weet niet precies wat dat is. Als je zegt dat je jezelf 
veroordeeld, is dat geleend. Mensen hebben jou veroordeeld, en je hebt hun idee zonder 
onderzoek aangenomen. Je lijdt onder oordelen van allerlei mensen, en je gooit die oordelen 
op andere mensen. En dit spelletje is uit proportie gegroeid; de hele mensheid lijdt eronder. 
Als je eruit wilt komen, is als eerste: veroordeel jezelf niet.

Accepteer nederig je imperfecties, je falen, je fouten, je fragiliteiten. Het is niet nodig je 
anders voor te doen. Wees alleen maar jezelf: “Dit ben ik, vol met angst. Ik kan niet in een 
donkere nacht gaan, Ik kan niet in een donker bos gaan. “Wat is er verkeerd in? -- het is 
alleen maar menselijk. Als je eenmaal jezelf hebt geaccepteerd, zul je in staat zijn anderen te 
accepteren, omdat je duidelijk ziet, dat ze aan dezelfde ziekte lijden. En jouw acceptatie zal 
hen helpen zichzelf te accepteren.


We kunnen het hele proces omkeren: accepteer jezelf. Dat zal je in staat stellen anderen te 
accepteren. En omdat iemand hen accepteert, leren ze voor de eerste keer de schoonheid 
van acceptatie -- hoe vredig het voelt -- en zij zullen anderen beginnen te accepteren . Als de 
hele mensheid op het punt komt waarin iedereen wordt geaccepteerd  zoals hij is, zal bijna 
negentig procent van de ellende gewoonweg verdwijnen -- het heeft geen fundering -- en 
jullie harten zullen vanzelf openen en jullie liefde zal stromen. Op dit moment, hoe kun je 
liefhebben? Als je zoveel fouten ziet, zoveel zwakheden, hoe kun je liefhebben? Je wilt een 
iemand perfect . Niemand is perfect, je zult dus een liefdeloze staat van zijn moeten 



accepteren, of accepteren dat het niet uitmaakt of iemand imperfect is. Liefde kan gedeeld 
worden, met allerlei soorten mensen gedeeld worden. Stel geen eisen. 


Oordelen is lelijk; het doet mensen pijn. Aan de ene kant blijf je ze pijn doen, ze verwonden, 
en aan de andere kant wil je hun liefde, hun respect. Het is onmogelijk. Hou van ze, 
respecteer ze, misschien zal jouw liefde en respect ze kunnen helpen veel van hun 
zwakheden, veel van  hun falen te veranderen --  omdat liefde hun een nieuwe energie zal 
geven, een nieuwe betekenis, een nieuwe kracht. Liefde zal hen nieuwe wortels geven, 
bestand tegen sterke windstoten, een hete zon, zware regenval.  Als slechts één persoon 
maar van je houd, zal het je zo sterk maken dat je het nauwelijks kan geloven. Maar als 
niemand  in de hele wereld van je houd, ben je alleen maar geïsoleerd; dan zul je denken dat 
je vrij bent, maar leef je in een isolatiecel, in een gevangenis. Alleen is de isolatiecel 
onzichtbaar; je draagt het binnenin je.  Het hart gaat uit zichzelf open. Maak je geen zorgen 
om het hart. Doe enkel maar het primaire graafwerk.



