
The Goose is Out #3 
Geen pieken, geen dalen. 
3 maart 1981 ochtend in de Boeddha Hall, Poona. 

De eerste vraag: 

Vraag 1. 
OSHO, U ROEPT VANAF DE PIEK. IK BEN VERDWAALD IN DE ECHOENDE DALEN. 
HOE KAN IK BIJ U KOMEN? 

Swami Deva Rahaman, er zijn geen pieken, geen dalen, het hele idee is gefabriceerd. Er is 
geen hoger, geen lager, er is helemaal geen hiërarchie in het bestaan. Het is gewoon een 
kosmisch geheel, het is een organische eenheid. 
Maar de egoïst heeft altijd geprobeerd mensen te verdelen in verschillende categorieën: de 
onwetenden, de verlichten; de zondaars, de heiligen; de; de criminelen, de deugdzamen; de 
onopvallenden, de beroemden; de stervelingen, de onsterfelijken. Het spel is hetzelfde: 
verdeel mensen en probeer dan bij de hogere categorie te behoren zodat je kunt spelen dat 
je bent:  “heiliger dan gij”  
Dus wil ik dat je het je steeds weer herinnerd dat er geen pieken en dalen zijn; we horen 
allemaal bij een oceanisch geheel. Het kleinste grassprietje is even belangrijk als de grootste 
ster. Ze spelen allemaal mee in hetzelfde kosmische spel, ze dragen allemaal bij aan haar 
schoonheid, aan de vreugde, aan het lied, aan het feest ervan. Het bestaan zal minder zijn 
als er maar een klein grassprietje mist; er zal iets ontbreken, er zal een leegte zijn. 
Mijn benadering van het leven is on-verdeeldheid. Mijn sannyasins zijn niet mijn volgelingen, 
ze zijn er niet om mij te imiteren, ze zijn er niet om mij te worden. 
Dus, Deva Rahaman, gebruik zulke taal niet, gebruik zulke concepten niet. 
Zeg niet: 

OSHO, U ROEPT VAN DE PIEK. IK BEN VERDWAALD IN DE ECHOENDE DALEN.  

De pieken en de dalen, zijn deel van een geheel: de pieken kunnen niet bestaan zonder de 
dalen, de dalen kunnen niet zonder de pieken bestaan. Wat is er zo belangrijk? Beide zijn 
onderling afhankelijk. Leven is noch afhankelijk noch onafhankelijk, leven is een continuüm 
van onderlinge afhankelijkheid. Het is prachtig waar je maar bent, het is heerlijk te zijn wat je 
maar bent. 
Het verlangen op de pieken te zijn is een verkeerd verlangen – al zulke verlangens zijn 
verkeerd, en religieuze verlangens zijn nog verkeerder dan elk ander verlangen om de 
eenvoudige reden dat andere verlangens vervuld kunnen worden. Natuurlijk, door vervulling 
ervan zul je niet voorbij frustratie gaan; vervuld of niet vervuld, frustratie is onvermijdelijk. Als 
je verlangen vervuld is zul je gefrustreerd zijn – in feite, meer nog, omdat je dan zult zien dat 
je een schaduw najoeg; je hebt het en er zit niets in. Als je verlangen niet vervuld is zul je 
gefrustreerd zijn, omdat je hele leven verspild is en je niet eens een enkel verlangen hebt 
kunnen vervullen. Alles wat je hoopte valt in duigen. 
Alle hoop is gedoemd in duigen te vallen. Hopen is hunkeren naar hopeloosheid, te 
verlangen is frustratie kweken. Maar in de aardse dingen zit in ieder geval nog de 
mogelijkheid tot succes, falen, verwerven, niet verwerven. Maar is spirituele zaken kun je 
helemaal niets verwerven omdat de gans vrij is! Er kan niets aan gedaan worden, het is er al 
uit. Op het moment dat je gaat genieten van het dal ben je op de piek – er is geen andere 
piek! 

Op een dag besloot ik opeens: genoeg is genoeg. Ik liet het idee van de piek vallen en 
begon te genieten van het dal, en het wonder dat ik zag: het dal verdween. In feite, was er 
vanaf het eerste begin geen dal geweest, ik was altijd op de piek, maar omdat ik naar een 
piek zocht kon ik niet zien waar ik was. 
Je ogen zijn gericht op de verte, dus ontgaat je het voor de hand liggende. Het is hier, en je 
gedachten zijn daar, op de blauwe hemel gericht. En de realiteit omgeeft je; het is dichterbij 
dan je eigen hartslag, het is dichterbij dan je ademhaling, het is dichterbij dan je 



bloedsomloop, het is dichterbij dan je eigenste merg, het is dichterbij dan je eigenste 
bewustzijn. Het is je eigenste kern, je eigenste wezen! 
Rahaman, vraag niet om de piek, anders ontgaat het je steeds weer. En hoe meer het je 
ontgaat hoe meer je in een vicieuze cirkel zit, want hoe meer je ontgaat hoe meer je probeert 
te bereiken, hoe meer je ontgaat hoe groter de inspanning, hoe meer je mist hoe meer je een 
Amerikaan wordt: “Probeer het nog eens, doe beter je best.” Een eenvoudige conclusie: als 
het je ontgaat bewijst dat, dat je niet genoeg je best doet, dus stop jij je hele energie erin. En 
je zult het nog steeds missen; het zal je niet lukken. Je probeert het onmogelijke en het 
onmogelijke gaat niet gebeuren; het kan niet gebeuren, het is nog nooit gebeurd – het is niet 
in de natuur der dingen. 
Boeddha zegt keer op keer: AIS DHAMMO SANANTANO – dit IS de natuur der dingen. 
Luister naar de natuur der dingen en je zult nooit ongelukkig zijn; probeer het te verbeteren 
en je zult in de hel leven. Hel is onze schepping, en we scheppen de hel door het 
onmogelijke te proberen. Hemel is onze natuur, het is onze spontaniteit, het is waar we altijd 
zijn. 

Je hebt het Bijbelse verhaal gehoord dat God Adam en Eva uit zijn koninkrijk gooide, de Hof 
van Eden. Dit is fundamenteel verkeerd; om twee redenen is het verkeerd. Allereerst is de 
reden waarom hij hen eruit gooide heel despotisch – ze hadden hem niet gehoorzaamd. Hij 
schijnt een heel gewone pappie te zijn, te gewoon, fanatisch! Een klein, kinderlijk opstandje, 
wat onderdeel van de natuur is, deel van groei… We zouden Adam en Eva immens 
dankbaar moeten zijn omdat ze ongehoorzaam waren. Dat is het begin van de mensheid, 
het is het begin van de revolutie, dat is het begin van groei, van volwassenheid, van vrijheid, 
van een gevoel van waardigheid. Ze verzetten zich er tegen dieren te zijn. Alle andere dieren 
waren hele goede Katholieken, allen gingen naar de kerk op zondag, lazen de Bijbel, 
volgden de geboden, volgden elke opdracht zonder ooit maar vragen te stellen. Ze doen nog 
steeds hetzelfde, dus honden zijn honden gebleven, adelaars zijn adelaars gebleven, buffels 
zijn buffels gebleven, ezels, hoewel ze er zalig en heilig uitzien, zijn ezels gebleven. Alleen 
de mens is gegroeid; zijn groei begon met de opstand. 

De opstand was eenvoudig – ieder kind moet er doorheen gaan. Er komt een moment dat 
het kind nee moet zeggen, hij moet het nee volhouden. In feite, zonder dat een kind nee leert  
zeggen zal hij nooit in staat zijn ja te zeggen, zijn ja zal krachteloos zijn zonder de 
achtergrond van nee. Een fundamenteel nee is nodig als een schoolbord; alleen op dat 
fundamentele schoolbord van nee kan hij een prachtig ja schrijven. 
God ontnam de mens zijn fundamentele recht om nee te zeggen; en in die hele ontkenning 
ontnam hij de mens de uiteindelijke groei om ja te zeggen. Het hele verhaal is fanatistisch, 
lelijk. 
Ten tweede: waar kun je de mens naartoe jagen? Het hele bestaan is een Hof van Eden! Er 
is geen andere plaats; er is geen andere ruimte; er is geen andere tijd. Het hele universum is 
goddelijk, dus waar je ook bent je bent in de Hof van Eden. Het enige wat KAN zijn is: het 
idee is in de mens geplant dat je de Hof van Eden moet bereiken. Je bent in de Hof, en het 
idee, dat je uit de Hof bent gegooid en terug moet naar de Hof, heeft je probleem geschapen; 
je hele misère; je hele angst. Niet herkennend waar je bent, hunker je naar iets wat niet 
mogelijk is; want dit is de plek. 

DIT HELE LICHAAM DE BOEDHA. 
EN DEZE HELE PLEK HET LOTUS PARADIJS. 

Er is geen ander Boedhaschap en er is geen ander Lotus Paradijs. Het woord ‘paradijs” komt 
van de Perzen FIRDAUS; FIRDAUS betekent tuin – hetzelfde verhaal; de Hof van Eden. 
Iedereen zoekt naar een paradijs. Je kunt het verschillende namen geven – NIRVANA, 
verlichting, SAMADHI, koninkrijk van God, ultieme waarheid – je kunt doorgaan met het 
verschillende namen te geven, maar het zal je steeds ontgaan – het missen, niet omdat je uit 
de Hof bent gegooid, maar het ontgaat je omdat je in de Hof en je bent in een diepe 
droomachtige staat gevallen. Je droom bestaat uit het verlangen iets anders te bereiken, 
naar de pieken. 



Ik blijf erop hameren dat je er allang bent. Zit gewoon stil en kijk om je heen, zit stil en kijk in 
jezelf. Je bent nooit ergens anders geweest! AIS DHAMMO SANANTANO – dit IS de natuur 
der dingen – je kunt niet ergens anders zijn. 
Een roos is een roos is een roos – er is geen andere mogelijkheid – maar je kunt een roos 
gek maken. Je kunt het idee in de geest van een roos planten: “Je moet een roos zijn. Wat 
ben je hier aan het doen? Tijd verspillen, een grote kans verspillen? God heeft je de kans 
gegeven een roos te zijn. Wat ben je hier aan het doen?  Zwaaien in de wind; dansen in de 
zon; het leven als een lolletje nemen? Wees serieus, wees somber; wordt heilig! Lees de 
Koran; de Gita; de Bijbel,” en je hebt de roos gek gemaakt. 
Het is goed dat rozen jullie taal niet begrijpen. Het is goed dat ze zich er geen sier van 
aantrekken wat jullie zeggen. Het is goed dat ze doorgaan met hun bezigheid zonder zich 
wat aan te trekken van jullie politici; jullie priesters; jullie professoren. Daarom zijn ze zo 
mooi; zo onschuldig. Jullie priesters kunnen niet zo mooi; ze kunnen niet zo onschuldig zijn; 
zij zijn gedwongen om sluw te zijn. 

Nadat hij in een groot motel was ingeschreven; las de evangelist enige uren op zijn kamer; 
toen ging hij naar de bar waar hij met de knappe garderobe juffrouw in gesprek verwikkeld 
raakte. Toen ze klaar was met werken dronken ze samen een paar glazen waarna ze zich op 
zijn kamer terugtrokken. Maar toen de evangelist haar blouse begon uit te trekken kreeg ze 
twijfels. “Weet je zeker dat dit goed is?” vroeg ze. “Ik bedoel, je bent een man van God.” 
“Mijn liefste,”antwoordde hij: “het staat geschreven in de Bijbel.” 
Ze geloofde hem op zijn woord; en de twee hadden een heerlijke nacht samen. De volgende 
morgen echter, toen het meisje zich klaarmaakte om te gaan, zei ze: “Weet je, ik herinner me 
het gedeelte van de Bijbel wat je gisteravond noemde niet. Zou je het me willen laten zien?” 
Als antwoord nam de evangelist de Gideon Bijbel van het nachtkastje, opende het kaft en 
wees op de achterflap waarop iemand had geschreven, “De garderobe juffrouw neukt.” 

Dit zijn jullie priesters, jullie evangelisten, jullie grote spirituele leiders! Ze zijn neurotisch en 
ze maken de hele mensheid neurotisch. Vermijdt alle spirituele onzin – en spirituele onzin is 
ECHTE onzin, alle andere onzin is heel gewoon, heel werelds. In feite, kun je met wereldse 
zaken niet te onzinnig omgaan – realiteit zal je ervan weerhouden – maar bij religieuze onzin 
is er geen garantie. Er is geen realiteit, geen criterium, je kunt het niet beoordelen, dus je 
kunt je verliezen in allerlei soorten van esoterische bullshit. 
En jullie priesters verspreiden deze bullshit, en eeuwenlang hebben ze deze bullshit op je 
geladen! Jullie zwemmen in heilige koeienmest! Het is tijd om eruit te komen. 
Deva Rahaman, zoals je bent is de enige manier waarop je kunt zijn. Accepteer het – 
accepteer het niet alleen maar verheug je erin, houd ervan, en de piek gaat zich openen in je 
eigen hart, en opeens vind je jezelf wakker terug in de Hof van Eden, meteen. Het is niet een 
kwestie van ergens naar toe gaan, alleen van hier zijn. 

Je vraagt me: 

HOE KAN IK BIJ U KOMEN? 

Het is niet nodig. Je moet bij JOUZELF komen, niet bij mij. Ik ben hier niet om een nieuwe 
vorm van neurose te creëren. Er zijn genoeg alternatieven beschikbaar, Christendom, 
Hindoeïsme, Mohammedanisme, Jainisme, Boeddhisme… driehonderd religies in de wereld. 
Je kunt je eigen vorm van neurose kiezen; ze komen in alle vormen voor, in alle maten. Je 
kunt gemakkelijk iedere vorm van fanatisme kiezen, neurose, en die zal je het hele leven 
bezig houden – maar alleen maar bezig. Het zal je geen tijd of ruimte geven te dansen, te 
zingen, feest te vieren. 
Alle soorten doelen creëren fundamenteel diep in jou een gespletenheid, een hypocrisie. Je 
bent wat je bent en je begint te proberen dat te zijn wat je niet bent. In het begin is het alleen 
een poging om te zijn wat je niet bent, langzaam maar zeker begin je te doen alsof je wordt 
wat je niet bent, omdat het erg vernederend is steeds je mislukking onder ogen te zien. In 
ieder geval kun je tegen anderen doen alsof, je kunt maskers op zetten, je kunt een zekere 
rol creëren, een persoonlijkheid, een verpakking; een façade optrekken, en je kunt beginnen 
om achter die façade te leven. En mensen zullen alleen maar naar je masker kijken en zullen 



het geloven en als ze het eenmaal beginnen te geloven.—zul jij beginnen het te geloven – 
omdat zij geloven dat jij heilig bent, dat jij zalig bent, dat je dit bent en dat je dat bent. 
Het is een erg vreemd spel: je begint ermee, en binnen de kortste keren zit je gevangen in 
jezelf – in je eigen leugen! En als je eenmaal gevangen zit in je eigen leugen zul je de 
waarheid proberen te verbergen, de waarheid te verhullen, de waarheid te onderdrukken; je 
zult meer en meer in je leugen investeren. Je mag een goudsbloem zijn en je kunt je hele 
leven investeren om een roos te zijn. Je mag een roos zijn en je kunt je hele leven investeren 
om een diamant te zijn – wat je niet kunt zijn. Dit is de pure stompzinnigheid waarmee de 
menselijke ervaring voor eeuwen heeft geleefd. 
Dus wat ik zeg doet pijn. Het is niet een vraag van kleine dimensies, het is een vraag van 
enorme dimensies. Duizenden jaren lang heeft de mens een hypocriet leven geleid, 
helemaal vals, schijn, om nu zijn hele investering op te schudden, zijn hele geest door elkaar 
te schudden, doet zeker pijn. Dus gaat iedereen zich tegen mij keren behalve maar een paar 
mensen die intelligent genoeg zijn om wakker te worden. 

“Mijn zo genaamde liberale moeder is zo preuts,” zei de HAVO majorette verdrietig tegen 
haar buurvrouw. “Ze zei dat ik alleen met mijn vriendjes mocht knuffelen als ze me niet onder 
mijn middel aanraakten.” 
“Oh, wat vervelend,” droeg haar schoolvriendin bij. “Wat ben je van plan eraan te doen?” 
“Nou,” giechelde de majorette, “Het eerste wat ik ga doen is op mijn hoofd te leren staan.” 

Dat is wat jullie religieuze mensen hebben gedaan: SIRSHASANA – de kunst, de yoga van 
op de kop staan. Het bevredigt in ieder geval iets; het ego. Altijd waneer je iets onnatuurlijks 
kunt doen of op zijn minst doet alsof je het doet, bevredig je het ego. De natuur kan het ego 
niet bevredigen. Als je eet en ervan geniet te eten, wat is er dan om over op te scheppen? 
Als je de liefde bedrijft en er van geniet, wat is er dan om over op te scheppen? Maar als je 
celibatair wordt dan is er iets om over op te scheppen, als je vast heb je iets wat niemand 
anders heeft. Dan kun je je superieur voelen, hoger, groter, meer, uitverkoren. Het 
onnatuurlijke heeft een aantrekkingskracht, ook al vernietigd het je hele leven, maar de 
aantrekkingskracht is in het ego. En als we niet het hele spel van het ego laten vallen, kan 
hypocrisie niet van deze wereld verdwijnen. 

Rabbi Goldstein was net verhuisd naar een appartement en besloot te gaan kennismaken 
met de overbuur van de gang. Toen de deur openging werd hij prettig verrast door de 
confrontatie met een jonge vrouw welbeschouwd meer dan beeldschoon en welbeschouwd 
minder dan geheel gekleed. 
Hoewel totaal van zijn stuk gebracht door deze glimlachende verschijning lukte het de rabbi 
de enig gepaste opmerking te maken in deze situatie: “Hallo, ik ben je nieuwe suiker van de 
overkant – mag ik een kopje buurman lenen?” 

Je kunt proberen onnatuurlijk te zijn, je ware aard zal zich kenbaar maken op duizend en een 
manieren, het zal keer op keer boven komen. Je zult het tot zwijgen moeten brengen, je zult 
het moeten onderdrukken. 

Het was 8 uur ’s ochtends in een Las Vegas gokpaleis en twee eenzame gokkers stonden 
nog steeds bij een dobbel tafel te wachten op een nieuw spel, toen een welig geschapen 
brunette verscheen wulps gekleed. 
“Hoewel het nog vroeg dag is,” maakte ze bekend, “Voel ik mijn geluk vanmorgen. Ik heb zin 
om met die dobbelstenen te smijten voor twintig duizend dollar. Willen jullie twee er voor 
zorgen mijn stand op te nemen?” 
“Natuurlijk mevrouw,” antwoordde een van de mannen, “Wij nemen uw stand op.” 
“Ik hoop dat de heren er geen bezwaar tegen hebben” zei ze daarna, “maar ik kan alleen 
gelukkig werpen als ik mijn slipje uit heb.” 
Zo gezegd ging het listige liefje verder met het uittrekken van haar muiltjes en haar slipje  Al 
schreeuwend: “Mamma heeft een nieuwe slip nodig!” wierp ze de dobbelstenen, kirde van 
geluk en riep uit: “Ik heb gewonnen!” Ze pakte het geld, de muiltjes en haar ondergoed en 
verliet haastig de kamer. 



De mannen wisselden een paar blikken tot een van hem uitbracht, “He, wat gooide ze 
eigenlijk?” 
“Hoe moet ik dat nou weten?” beet de ander hem toe, “Ik dacht dat JIJ op de dobbelstenen 
lette!” 

We hebben zo’n vreemde mensheid gemaakt, en het hele rationele van deze hele  gekke 
wereld, deze gekke mensheid: is religieus, spiritueel. Zoek naar de waarheid, zoek naar 
God, zoek naar de pieken, dan heb je jezelf verloren in zoeken. 
Er is maar een zoektocht – jezelf vinden – en daarvoor hoef je nergens anders heen te gaan. 
Daarvoor moet je je terugtrekken van al je verlangens, je ambities, je doelen. Je moet weer 
thuis komen. 
Rahaman, jij zult niet mij worden. Ik ben niet je vijand – ik kan je niet opdragen mij te worden. 
Als je probeert mij te worden zul je alleen een doorslag kopie van me zijn, een hypocriet, je 
zult alleen een imitatie zijn. 
Zij die zich om mij verzameld hebben zijn niet mijn volgelingen, niet mijn navolgers – slechts 
mede werkers, mede vierders, danspartners. Het bestaan is een carnaval voor mij, het is 
alleen maar een festival. Het is voor zij die kunnen dansen. En de dans hoeft niet tot morgen 
te wachten – morgen komt nooit – de dans moet nu zijn, hier, dit ene moment. Deze ene 
stilte moet de dans worden! 
Hunker dus niet naar welke piek dan ook, wees alleen totaal waar je bent, helemaal, en de 
gans is vrij! Hunker naar de pieken, en de gans zit in de fles. Die pieken zijn de fles, die 
doelen zijn de fles. Zij houden je ingekapseld, zij houden je gevangen. De toekomst zijn je 
ketenen en het nu is je vrijheid. 
Hierin verschil ik totaal van Jezus, van Boeddha, van Krishna, van Mahavira, van alle 
anderen. Wetend, onwetend, hebben ze een patroon van imitatie voor de mensheid 
geschapen. Ik wil dit hele patroon vernietigen, deze hele bestaande toestand. Ik wil dat je 
alleen jezelf bent. Wat je ook bent, je bent prachtig zoals je bent; je hoeft niet iemand anders 
te zijn om prachtig te zijn. 
Dat is de enige manier om te genieten, maar de keus is aan jou. Als je wilt lijden – en er zijn 
mensen die dol op lijden zijn, ze kunnen niet leven zonder te lijden: hun enige genot is te 
lijden en meer te lijden. Hoe meer ze lijden hoe meer ze voelen dat ze iets groots aan het 
doen zijn. Dan is het jou keus, maak er dan geen kabaal over, ga dan naar de pieken. Maar 
de pieken zullen je niet bevredigen omdat je vanaf die pieken weer ver voor je zult uitkijken 
naar andere pieken. 

De hoofdjuffrouw van een meisjeskostschool werd plotseling op een nachts gewekt door een 
een van haar studentes, een behoorlijk volwassen uitziende zestien jarige. “Mevrouw Faber,” 
huilde ze, “Ik ben net verkracht!” 
Nou, wees stil, Melissa, “ sprak de hoofdjuffrouw streng. “Het eerste wat je moet doen is naar 
de koelkast gaan en een halve citroen eten.” 
“Een halve citroen?” vroeg de verbaasde studente. “Verhinderd dat, dat ik zwanger wordt?” 
“Nee,” gaf de hoofdjuffrouw toe, “maar het haalt WEL die domme grijns van je gezicht.” 

Dat is wat religieuze mensen hebben gedaan: jullie glimlachen verwijderd, gezorgd dat jullie 
er zo verdrietig mogelijk uitzagen, met een zo lang mogelijk gezicht. 

Christenen zeggen dat Jezus nooit lachte. Als dit waar is, dan is alles wat hij zei verkeerd. 
Als wat hij gezegd heeft waar is dan kan dit niet waar zijn want de man herhaalt steeds: 
“Verheug! Ik zeg het keer op keer: Verheug!” En christenen zeggen dat hij nooit lachte! 
Lachen schijnt voor hen mondain te zijn, lachen schijnt werelds te zijn, het is niet goed voor 
heilige mensen. Heilige mensen moeten constant triest zijn, dus hebben ze een lange traditie 
gecreëerd van trieste, zieke, beschadigde, pathologische mensen die ze aanbidden.  
Hoe pathologischer je eruit ziet hoe meer je aanbeden zult worden. Hoe meer je een sadist 
en een masochist bent hoe meer je aanbeden zult worden. Martel jezelf en leer anderen zich 
te martelen – dat noemen ze ascetisch – wordt een monnik, verzaak de wereld… 
Het woord “monnik” betekent iemand die alleen woont, van de mensen ontsnapt. En In feite, 
is  het de relatie die de mogelijkheid tot groei biedt, het is de liefde die groei uitdaagt, het is 



de vriendschap die je tot je echte aroma brengt. Het is het leven in al zijn avontuur, 
uitdagingen, dat je helpt om volwassen te worden, geïntegreerd. 
Monniken blijven achterlijk, ze blijven dom. Ze moeten wel dom blijven – ze zijn uit de 
voedingsbodem van het leven genomen. Op zijn meest zijn het kasplanten, zet ze in de 
wereld en ze zullen meteen verschrompelen en sterven. Het zijn erg bange mensen, steeds 
trillend, bang voor de hel, die niet bestaat, hebzuchtig naar de hemel, die niet bestaat – en 
tussen hel en hemel ontgaat ze alles wat wel bestaat. 

De onervaren jonge man had gehoord dat een goede manier, om seksuele opwinding in een 
meisje op te wekken dat ongevoelig was gebleken voor de gewonere versier technieken, 
was om haar hand nadrukkelijk op zijn orgaan te plaatsen. Nadat hij een uur had geparkeerd 
met een date in het plaatselijke vrijerslaantje met niet meer als beloning dan een paar 
zusterlijke kussen, besloot hij de nieuwe techniek te proberen. De reactie kwam onmiddellijk: 
het meisje bestookte hem met de langste stroom onderstellingen die hij ooit gehoord had. 
Met stomheid geslagen probeerde hij te antwoorden, maar zij weigerde te luisteren, in plaats 
daarvan stond zij erop dat hij haar direct naar huis bracht. 
Toen hij voor haar huis afremde, begon ze weer onvertogen te schreeuwen. Uiteindelijk 
achter adem, vroeg ze, “Heb je nog iets te zeggen over je gedrag?” 
“Ja, heb ik wel,” was zijn pijnlijke antwoord. “Laat alsjeblieft los.” 

De tweede vraag 

Vraag 2 
OSHO, IK BEN EEN HOMOSEKSUELE KATHOLIEK EN LIJD ERNSTIG AAN STOTTEREN. 
KUNT U MIJ UIT DEZE ZOOI HELPEN? 

Gyaneshwar, het eerste waar je uit moet komen is je Katholicisme; dat is de echte zooi. 
Homoseksualiteit is niet zo’n groot probleem, het is helemaal geen probleem, in feite,. Het is 
een deel van menselijke vrijheid. Er is niets verkeerd als twee personen een zekere vorm 
van seksuele relatie kiezen; het zou niemand wat aan moeten gaan. Maar de priesters en de 
politici steken hun neuzen overal in! Ze creëren schuld in je – absoluut onnodig. 
Als twee mannen verliefd zijn, wat is daar verkeerd aan? Wat schaden ze daar anderen 
mee? In feite, zien ze er gelukkiger uit dan heteroseksuelen, daarom worden ze “gay’” 
genoemd. Dit is vreemd: Ik zie nooit lesbiennes die er gay uitzien – ze kijken triest, ze kijken 
erg serieus – maar homoseksuelen kijken altijd erg gay, erg lief, werkelijk zoet. 
Ik heb me afgevraagd wat er aan de hand is, waarom zijn lesbiennes niet zo gelukkig? 
Misschien kunnen ze niet van het zeuren genieten, wat een eeuwig genot voor de vrouwen is 
geweest. In feite, zonder hun gezeur denk ik niet dat er iemand ooit religieus geworden was. 
Al jullie heiligen zijn bijproducten van gezeur. Alle heiligen zouden vrouwen immens 
dankbaar moeten zijn; zij hebben hen tot spiritualiteit gedreven! Zij lieten geen andere 
mogelijkheid voor hen IN de wereld; ze moesten vluchten in de kloosters. Ze zeggen dat ze 
God gaan zoeken, in feite, gaan ze alleen maar weg van de vrouw. Het waren lafaards. 
Lesbiennes zien er niet erg gelukkig uit. Er mist iets en dat iets wat er mist schijnt te zijn dat 
ze elkaar niet kunnen martelen. Ze begrijpen elkaar helemaal, en omdat ze elkaar zo goed 
begrijpen is er geen mysterie overgebleven. 

De man leeft in het hoofd, de vrouw leeft in het hart. Het hart kan alleen opleven als er iets 
erg mysterieus is, iets zoals een koan: de gans in de fles. Noch hoeft de fles gebroken te 
worden, noch de gans gedood, en toch moet hij eruit genomen worden. Het hart geniet van 
het mysterieuze, het hoofd is niet in het mysterie geïnteresseerd, het is geïnteresseerd in het  
puzzelen, in het raden. Een raadsel, een puzzel, en het hoofd is geïnteresseerd. De 
benadering van het hoofd is logisch. 
Voor de man is de vrouw mysterieus, om verbinding met de vrouw te maken moet hij naar 
zijn hart gaan, en hij leeft in het hoofd. Dus blijft de vrouw altijd in moeilijkheden... Hij kan 
haar niet begrijpen, hij kan niet uitleggen wat er gebeurd is, hij kan het ook niet weg 
verklaren. Hij moet met een mysterie leven, en dat is een constante last op zijn schouders; 
het is buiten zijn bevattingsvermogen. 



Maar met een man zijn de zaken eenvoudig, beiden zijn logisch. Ze begrijpen de taal, ze 
begrijpen de logica, ze begrijpen de wiskunde, berekening. Op zijn meest is de man een 
nieuwe vraag die opgelost moet worden – geen mysterie om te leven maar een vraag om op 
te lossen; een probleem wat opgelost kan worden, wat niet onmogelijk is om op te lossen. 
Dat houdt hun belangstelling vast, dat houdt hen geïntrigeerd. Dus zie ik homoseksuelen er 
vrolijk uitzien. Lesbiennes zien er erg verdrietig uit. 
En er gebeurd nog iets: homoseksuelen worden steeds vrouwelijker en ze krijgen een zekere 
schoonheid, een zekere “aardigheid” over zich, een zekere rondheid, een gratie. De 
lesbienne wordt mannig, ze verliest haar vrouwelijke gratie, ze wordt mannelijker, agressief, 
hard. Dus, Gyaneshwar, als je een vrouw was geweest zou het een probleem geweest zijn 
en zou ik je geholpen hebben er uit te komen. Maar je bent een man. Waarom zou je je druk 
maken? Waarom zou je van een mug een olifant maken? Als je geniet van de relatie met een 
man, geniet ervan! 

De Christelijke God schijnt zelf homoseksueel te zijn – de hele drie-eenheid bestaat uit drie 
mannen. Hoe ze het klaar spelen weet niemand – geen enkele vrouw! Alleen de Heilige 
Geest is een beetje verdacht – misschien is de Heilige Geest biseksueel? Geesten kunnen 
allerlei dingen doen! Anders, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest – wat is dat voor drie-
eenheid? Het is heel homoseksueel! Ze hebben er niet een enkele vrouw toegelaten, alleen 
om de problemen buiten de deur te houden. Een vrouw zou de hele drie-eenheid vernietigd 
hebben, het zou een echte driehoek geworden zijn! Dus homoseksualiteit is geen probleem. 
We moeten gaan kijken naar echte problemen en ons niet bezig houden met onechte 
problemen. Er zijn echte problemen om op te lossen. En dit is een truc van de menselijke 
geest: om onechte problemen te scheppen om je mee bezig te houden terwijl de echte 
problemen doorgaan met groeien. En dit is een oude strategie: politici, priesters, zo 
genaamde religieuze leiders gaan door je schijn problemen te geven om op te lossen zodat 
je door de schijn in beslag genomen wordt. 
Het probleem zelf is onbetekenend, het probleem is helemaal geen probleem, maar hoeveel 
kabaal is er in alle eeuwen gemaakt over homoseksualiteit! Er zijn landen waar mensen nog 
steeds om het leven gebracht worden voor homoseksuele daden, vermoord, veroordeeld tot 
gevangenisstraf, hun leven lang. Rare wereld! Dit is een twintigste eeuwse wereld!  

Homoseksualiteit is helemaal geen probleem,.er zijn duizenden echte problemen om op te 
lossen. Maar de mensheid moet bezig gehouden worden met speelgoed. 
Mijn inspanning is erop gericht om al jullie aandacht af te leiden van speelgoed zodat jij je 
blik op echte problemen van het leven kunt richten; en als jij je blik op de echte problemen 
van het leven richt kunnen ze opgelost worden. Nu, ik zie niet hoe homoseksualiteit een 
probleem wordt. Hoe wordt het een probleem? Waarom zou het iemands zaak zijn? Een 
liefdesrelatie is de privé zaak van twee individuen; het is HUN intimiteit, het is geen sociaal 
fenomeen. 
In feite, zal het de wereldbevolking helpen als meer mensen homoseksueel werden. Het zal 
goed zijn, erg goed voor de wereld: er zullen minder mensen geboren worden, de aarde zal 
minder belast worden, er zal minder armoede zijn. Natuurlijk minder wezen en minder 
Moeder Theresa’s. Er zal minder behoefte aan anticonceptie zijn, geboortebeperkende 
maatregelen, sterilisatie, en natuurlijk het hele bedrijf van de Poolse Paus zal hem door de 
vingers glippen. Dat is zijn hele bedrijf! Een jaar lang heeft hij zich alleen maar uitgesproken 
tegen anticonceptie, tegen geboortebeperking, sterilisatie, abortus. Homoseksualiteit kan 
deze problemen eenvoudig oplossen! 
Dus zie ik er geen groot probleem in. Het enige probleem is je Katholicisme. 

Rodney, de oudste zoon van een gerespecteerde Bostonse familie, maakte zijn geschokte 
vader bekend dat hij van plan was met zijn frivole vriendje op Beacon Hill te gaan wonen. 
“Verdomme Rodney,” antwoordde de ouder, “onze familie kwam hier samen met John 
Wintrop en we hebben nog nooit zo’n schandaal gehad.” 
“Ik kan er niets aan doen, vader, ik houd van hem.” 
“Maar in Godsnaam, zoon, hij is Katholiek!” 



Dat is het echte probleem! Kom uit je Katholicisme. En als ik zeg: kom uit je Katholicisme 
dan bedoel ik: kom uit alle vormen van stomme ideologieën en ga leven alsof je Adam en 
Eva bent – de eerste man op aarde, de eerste vrouw op aarde. Begin opnieuw, fris vanaf de 
start. 

En voor zover wat je stotteren betreft; wat is daar mis mee? Het kan misschien zijn dat je 
zo’n probleem van je homoseksualiteit hebt gemaakt dat je bent gaan stotteren. Stotteren – 
ik heb het bij veel mensen gezien – komt als je gestrest bent, spanning. 
Toen ik een student aan de universiteit was, mijn buurman… een jonge man, prachtige man, 
gezond, op alle manieren intelligent, en ik heb hem nooit zien stotteren. Op een keer kwam 
zijn vader op bezoek en hij begon meteen te stotteren – voor de vader. Ik kon het niet 
geloven wat er gebeurde. Direct toen de vader vertrokken was, was hij helemaal in orde. Ik 
vroeg het hem. Hij zei:”Dit is een probleem. Als ik naar huis ga, kan ik het stotteren niet 
vermijden voor mijn vader en moeder. Het gebeurt... hoe meer ik het probeer te vermijden 
hoe meer het gebeurt. Zelfs als er een brief van mijn vader komt en ik begin die te lezen, 
voel ik opeens een trilling. Ik kan mijn vaders brieven niet lezen zonder te stotteren. Voor de 
rest gaat alles goed.” 
Dus zei ik tegen hem:”Het is dus geen kwestie van stotteren; er is enige stress, enige 
spanning. Je vader drukt zwaar op je en hij brengt je terug naar je kindertijd. Terug naar je 
oude angsten, en die angsten beginnen je intelligentie te overheersen.” 
Ik zei tegen hem:”Doe een ding: de volgende keer als je vader komt, probeer je bij ieder 
woord te stotteren!” 
Hij zei:”Hoe gaat dat helpen?” 
Ik zei:”Probeer het. Probeer niet: niet te stotteren, maar probeer daarentegen te stotteren. 
Doe je best zodat er geen enkel woord zonder stotteren uit je mond komt.”  
Hij zei:”Wat stel je voor? Ik heb juist het omgekeerde gedaan en ik heb ernstig gefaald, en 
met jou manier ben ik genoodzaakt nog meer moeilijkheden voor mezelf te maken!” 
Ik zei:”Probeer het nou maar. 
En de vader kwam, en ik was erbij, en hij probeerde het – en hij kon niet stotteren! 
Er zijn een paar dingen die alleen gebeuren als je het probeert; er zijn een paar dingen die 
alleen gebeuren als je het NIET probeert, omdat de hele inspanning vanuit angst komt en als 
angst de oorzaak is kan de inspanning niet helpen. 

Hypnotherapeuten noemen dat:”De wet van omgekeerd effect.” 
Als je leert fietsen en je rijdt op een honderd meter brede weg, helemaal leeg, niemand op 
de weg, en dan zie je een kilometerpaaltje aan de kant van de weg, en opeens begint je fiets 
richting dat kilometerpaaltje te bewegen zonder enige reden. Je begint bang te worden, je 
probeert het kilometerpaaltje te ontwijken. Nu, op een honderd meter brede weg heeft zelfs 
een blinde weinig kans een kilometerpaaltje te raken, maar jij doet je best, en hoe meer jij je 
best doet hoe meer jij je erop richt. Nu verdwijnt de hele weg, er is alleen maar dat 
kilometerpaaltje wat daar staat als Hanumanji, de aapgod, giechelend naar je, trekt gekke 
bekken naar je, trekt je aan als een magnetische kracht. En jij doet er alles aan wat je kunt 
doen om het te vermijden, maar je gaat... je weet dat je gaat. Het is onvermijdelijk! Hoe meer 
je voelt dat het onvermijdelijk is, hoe meer energie je erin stopt. Je wordt gespannen. De 
hele wereld is gekrompen tot Hanumanji… en de botsing! 
Dit is een van de basis wetten van het leven. Homoseksualiteit mag de oorzaak zijn, maar 
het is niet echt homoseksualiteit maar je houding er tegenover, je benadering ervan. Je 
maakt er een probleem van, dan komen er moeilijkheden. 
Mijn voorstel, Gyaneshwar is: stotter prachtig – maak stotter liedjes! Je zult er van genieten, 
anderen zullen ervan genieten, en dat is waarvoor we hier zijn. 

“Heb vertrouwen en gij zult genezen worden!” Benadrukte de evangelist op de 
wederopstandings bijeenkomst. Een vrouw op krukken en een man kwamen naar voren. De 
evangelist vroeg:”Wat is je naam, mijn goede vrouw?”  
“Ik ben mevrouw Smid,” antwoordde ze,”En ik kan al twintig jaar niet meer zonder krukken 
lopen.” 
“Wel, mevrouw Smid,” zei hij:”Ga achter dat scherm en bidt.” 
Zich naar de man wendend, vroeg hij “Wat is uw naam?” 



“Mijn naam ig Gamuelg,” antwoordde hij, “en ik heb altijg gegroken met een gigg.” 
“Goed meneer Samuels,” zei de evangelist:”Ga achter het scherm bij mevrouw Smid en 
bidt.” 
Nadat een paar minuten verstreken waren, maakte de wederopstander bekend:”Ik denk dat 
de tijd gekomen is. Aanschouw deze wonderen. Mevrouw Smid, gooi uw linker kruk over het 
scherm.” De aanwezigen hielden hun adem in toen hij over het scherm zeilde. “Mevrouw 
Smid, gooi uw rechter kruk over het scherm.” De massa applaudisseerde toen de tweede 
kruk verscheen. 
Aangemoedigd, beval de evangelist:”Meneer Samuels, zeg iets met luide, heldere stem, 
zodat wij allen u kunnen horen.” 
Samuels antwoordde:”Megrouw Gmidg giel geg og gaar gag!” 

Dus wat is er mis? Het is een veel groter wonder! Dus maak je niet druk om onnodige 
dingen. Stotter vrolijk, geniet ervan, en er is een mogelijkheid dat je ophoudt met stotteren – 
pas maar op! Als je niet wilt stoppen luister dan niet naar mij, ga dan door met ophouden met 
stotteren. 
Mijn suggestie is stotter, en wees geen mietje. Vul de hele ruimte met gestotter! Wie je ook 
tegen komt, stotter – laat je geen mogelijkheid ontgaan. Ook de woorden die je wel goed uit 
kunt spreken, stotter ze, stotter! En het kan je verrassen dat waneer je ontspant, zodra je 
ervan gaat genieten, zodra je de spanning loslaat, het stotteren kan verdwijnen. Als het 
verdwijnt, goed; als het niet verdwijnt, wat kan het je schelen. Het is onschuldig! 
Neem het leven zo gemakkelijk als mogelijk. Maar mensen begrijpen me niet. Ik zeg ze: ”
Leven is een mysterie. Niet om op te lossen maar om te beleven.” En iemand heeft me 
gevraagd:”Osho, toen U dat zei, hoorde ik: ”Leven is een MISERE niet om op te lossen maar 
om te beleven.” Dat is jou keus. Voor mij is het een mysterie, niet om op te lossen maar om 
te beleven, maar je kunt het als misère verstaan.” 
Maak geen onnodige problemen voor jezelf, zodat je hele energie gericht kan worden op het 
essentiële probleem. En het essentiële probleem is er maar een: Ken Uzelve. 

De laatste vraag. 

Vraag 3 
OSHO, IK BEN ER IMMENS IN GEINTERESSEERD OM NAAR DE MAAN TE GAAN. DIT 
VERLANGEN HEEFT ME ACHTERVOLGD ZOLANG IK ME HERINNER. KUNT U ME EEN 
OF TWEE MOPPEN OVER DE MAAN VERTELLEN? 

Gandharva, misschien is dit waarom je bij me gekomen bent – mijn naam betekent de maan. 
Je bent maanziek, dat betekent dat je een lunatic bent! “Lunatic” betekent eenvoudig 
getroffen door de maan... en dit is een bijeenkomst van gekke mensen. Je bent naar de 
maan gegaan! Je lang gekoesterde verlangen is vervuld... de gans is vrij! 
Maar ik heb twee moppen voor je: 

Kort nadat zijn ruimteschip op de maan geland was, stapte de astronaut uit en begon het 
vreemde nieuwe terrein te onderzoeken. Hij liep slechts vijftien minuten rond toen hij een 
lieflijk jong maanmeisje tegen kwam die druk bezig was in een pan te roeren met een stok. 
“Hoi,” zei hij om zichzelf voor te stellen:”Ik ben een astronaut die hier dingen over de maan 
komt ontdekken.” 
Het maanmeisje stopte lang genoeg met roeren om hem een liefdevolle glimlach toe te 
werpen. “Wat leuk dat jullie er netzo gevormd uitzien als onze maanmannen,” observeerde 
ze. Terwijl ze haar kleren uitgooide vroeg ze:”En ben ik gevormd als de Aard vrouwen zijn?” 
“Ja, net zo,” antwoordde de nu opgewonden astronaut. “Maar vertel me, waarom roer je in 
die pan?” 
“Ik maak een kind,” zei ze. En, zeker als waar, verscheen er een paar minuten later een baby 
in de pan. 
“Wil je misschien ook zien hoe we baby’s op aarde maken?” vroeg de astronaut. Het meisje 
stemde in en de astronaut voltrok zijn gepassioneerde demonstratie. 
“Dat was leuk,” zei ze na die tijd, “Maar waar is de baby?” 
“Oh, dat duurt negen maanden,” verklaarde de astronaut. 



“Negen maanden?” vroeg ze. “Waarom hield je dan op met roeren?” 

Een kleine groep wetenschappers had een verhelderende week doorgebracht op de maan 
om het leven daar met het onze te vergelijken. 
“Vertel eens,” vroeg een Aarde wetenschapper aan zijn maan confrère, “Hoe precies 
vermenigvuldigen de soorten zich hier op deze planeet?” 
“Het doet me genoegen u dat te tonen,” antwoordde de leider van de maan groep, en riep er 
een rondborstige maan schoonheid bij met drie hoofden. Daarna brachten zij hun tentakels 
voor enkele ogenblikken tezamen, en vrijwel direct ontstond er een kleine bult op de rug van 
de vrouw; het groeide, en binnen een enkele minuut ging het open als een bloeiende bloem, 
en een klein maankind viel op de grond, net zo ontwikkeld als de volwassenen maar veel 
kleiner, en kroop de ruimte rond. 
Toen de Aard wetenschappers bijgekomen waren van deze onverwachte ervaring 
probeerden ze uit te leggen hoe de voortplanting verschilt in onze wereld. De Maanianen 
stonden erop dat het hun werd getoond, na onsuccesvolle pogingen het hen af te raden, 
stemde de hoofd wetenschapper er tenslotte mee in. Ze kozen een onaanzienlijke 
wetenschappelijke assistent van de groep, hij nam haar mee naar een nis in de hoek van de 
ruimte en voltrok het liefdesspel met haar op de manier waarop we er op Aarde het meest 
aan gewend zijn. 
De Maanianen onderzochten het stel vanuit iedere hoek, en toen ze klaar waren, sprak hun 
leider:”Dat was zeker ongewoon en, dat moet ik zeggen, interessant, maar waar is de baby – 
of was de demonstratie een mislukking?” 
“Het is moeilijk te zeggen,” antwoordde de Aarde wetenschapper. “Dat kunnen we niet direct 
zeggen. Maar als het contact succesvol was, zal de baby in ongeveer negen maanden 
arriveren.”  
“Negen maanden!” riep de Maaniaan uit. “Verbazingwekkend! Maar vertel ons, dokter, als het 
Aarde kind pas over negen maanden geboren wordt, waarom hadden ze dan zo’n haast op 
het einde?” 

Genoeg voor vandaag. 


