
OSHO®	Born	Again 
Een	meditatieve	therapie	met	Prabuddha	en	Daya. 
2-8	juli,	19.00-21.00.	€	195. 
De	Meditatietuin,	Amstelpark,	Amsterdam. 
Info	en	aanmelding:	dayakrajenbrink@hotmail.com	


Prabuddha	en	ik	zijn	allebei	heel	enthousiast	over	de	Born	Again	en	hebben	het	allebei	meermalen	
gedaan	en	zijn	allebei	getraind	om	dit	proces	te	faciliteren.

Ik	ben	getraind	door	Leela	die	dit	proces	van	Osho	heeft	gekregen	en	ook	met	hem	sprak	over	haar	
ervaringen	met	de	groep.	Sindsdien	heb	ik	verschillende	Born	Again	meditaties	gefaciliteerd.


Voor	mij	is	het	een	avontuurlijke	reis	naar	wie	je	bent	zonder	je	conditioneringen.


Elk	kind	komt	open	en	vol	verwondering	en	vertrouwen	op	deze	wereld,	weet	niet	zijn	naam,	
geslacht,	godsdienst,	is	totaal	in	contact	met	zijn	lichaam	en	met	zijn	gevoel. 
'Every	child	is	born	ecstatic.'	Osho.


mailto:dayakrajenbrink@hotmail.com


Langzamerhand	vindt	conditionering	plaats.	Het	kind	leert	dat	het	om	liefde	te	krijgen,	aan	
verwachtingen	moet	voldoen	en	zich	moet	aanpassen	aan	wat	anderen	van	hem	willen.	Het	kind	
wordt	in	zijn	eigen	energie	gestopt:	niet	zo	schreeuwen,	niet	zo	huilen,	niet	zo	lachen.

'The	day	that	you	become	a	good	boy	or	a	good	girl	is	the	day	of	catastrophy.'	Osho.




De	Born	Again	is	een	energetisch	proces:	In	het	eerste	uur	ga	je	je	kindertijd	in	voordat	de	
conditionering	plaats	vond.

Het	tweede	uur	zit	je	stil	met	gesloten	ogen	en	wordt	een	quote	van	Osho	gespeeld	waarin	hij	over	
de	kwaliteiten	van	het	kind	en	over	de	conditionering	spreekt.


Een	klein	kind	is	hulpeloos	en	onbewust.	

Wij	zijn	onafhankelijk	en	bewust	en	met	deze	vrijheid	kunnen	wij	in	dit	proces	gaan.




Zie	ook	op	Facebook:

https://m.facebook.com/events/383718506971155
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