OSHO ALS LERAAR

Tussen een leraar en zijn studenten gonst het altijd van de
informatie. Interessant, gevoelig, waar of niet waar?

Tussen een Meester en zijn discipel? Geen info. Niets. Of iets dat je al
wist maar vergeten was. Saai?

Soms, onverwacht gaat er toch een licht bij je op. Dan gloeit er een
moment van helderheid. Transformerend.

Een Meester verkondigt geen troostende boekenwijsheid uit de oude
doos, levert geen podcast met info voor thuis of onderweg, opent
geen deur naar een grote bibliotheek.

Hij leert je kijken naar de babbelbox in je hoofd. Afstand daarvan
maakt het hele leven anders. Meer een feest? Samen met zoveel
anderen, vrienden en vriendinnen, medezoekers, toegewijden?

Hij wijst je een poort die je zelf door kunt gaan. Heb je de moed de
sprong te wagen, je belandt in een licht weerkaatsende spiegelzaal.
Zet je door dan ontdek je jezelf, wie je werkelijk bent.

Nu, al bijna 50 jaar Osho’s discipel, sta ik nog steeds verbaasd over
nieuwe ontdekkingen in het leven. Elke dag is nieuw. Hoe erover iets
zinnigs vertellen? Elke poging tot nu toe mislukte.

Maar nu ik toch de zoveelste poging waag begint het met: Stilte is de
poort naar levenskracht. Hier en nu is er Leven, liefde, vrijheid,
vreugde. We leven in een onbeschrijfelijke Leegte vol potentie en
energie. Er is veerkracht, harmonie, een Eenheid die
ondoorgrondelijk is.....
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