Leg al die lampenkapjes af

'Holisme brengt je terug bij jezelf’, was de titel in Happinez jl. van de essentie in het leven van Marjolein
Berendsen, oprichter van het Opleidingsinstituut voor Reiki- en Holistische Therapeuten.

Zij zegt over holisme het volgende:

‘Dat je volledig in balans bent op alle niveaus; fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch en spiritueel. Het
komt van het woord ‘holos’ wat staat voor ‘geheel’

Al bij de oude Grieken en Romeinen werd gekeken naar de mensen als geheel, maar door de komst van de
westerse wetenschap vielen een paar niveaus weg. Energetisch en spiritueel werden een ondergeschoven
kindje. Wij leven in een burn-outland en veel mensen gaan weer op zoek naar balans, liefst op een
holistische manier, dus op alle 5 niveaus.

Als mens zijn we van nature al dichtbij onze kern, of ziel , hoe je het noemen wilt. Ik zie het als een soort
lampje dat aangaat als je geboren wordt, en er zit nog niks omheen. Naarmate je ouder wordt, maak je
dingen mee, die lastig zijn, pijn doen, en dan plaats je a.h.w. lampenkapjes die zich vastzetten op alle
niveaus. Met een burn-out heb je bijvoorbeeld fysiek last van je rug, bent emotioneel overprikkeld, hebt
mentaal moeite met concentreren en energetisch loop je constant leeg en spiritueel ben je van het pad
geraakt.

Holistisch leven gaat over de weg terug naar jezelf, terug naar het lampje en weer leven vanuit je kern. Al
die lampenkapjes leg je af, je gaat onderzoeken wat die blokkades zijn, wat je los kunt laten, en hoe je
vanbinnen de mooiste versie van jezelf kunt zijn. Je gaat leren hoe je holistisch jezelf kunt voeden. We zijn
bezig met sporten, gezond eten, goed slapen; dat is voeden op fysiek niveau. Ook op andere niveaus kun je
goed voor jezelf zorgen. Met opdrachten, oefeningen en geleide meditaties, ga je die niveaus langs. Waar
krijg je energie van? Waar ligt je hart? Waar word je blij van? Soms leef je al heel bewust, maar heb je toch
een of twee niveaus die een zwakke schakel zijn.

Je kunt niet altijd invloed hebt op wat het leven je brengt. Maar je kunt dan wel thuis zijn bij jezelf. Dat is
wat ik bedoel met ‘Holistisch Leven, Moeiteloos Gelukkig Zijn’, de titel van mijn boek. Want als je thuis bent
bij jezelf, heb je eigenlijk alles al.

Osho over holisme, over heel-zijn

‘Ja, mijn benadering van het leven is holistisch, want voor mij is heel zijn, heilig zijn. Liefde is het vrouwelijk
deel in je en gewaar-zijn het mannelijk deel. En beide moeten elkaar ontmoeten en in elkaar versmelten. En
half zijn, is in ellende verkeren. Vandaar dat de zogenaamde wereldse mens in ellende verkeert en ook de
mens die in kloosters leeft. Er is maar één gelukzaligheid in de wereld en dat ontstaat bij het heel worden,



het meest fundamentele. Je man zijn en vrouw zijn vanbinnen moeten in liefde opgaan en in elkaar
verdwijnen. Dan ben je geintegreerd, en één is één. Anders ben je velen, ben je poly-psychisch en dat is
neurotisch. Het betekent dan dat je vele minds hebt, je een menigte bent — duizend en één stemmen en
iedere trekt je dan in zijn eigen richting. Je leven blijft dan een voortdurende strijd . . . zonder enig doel. Je
rent de ene kant op en dan weer de andere. Dit blijft maar doorgaan en vervolgens val je in het graf.
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Je vliegt van de wieg naar het graf, haast je te veel, maar bereikt niets. Eén worden is arriveren. En het is
gemakkelijker één van de twee te kiezen. De wereldse mensen hebben voor liefde gekozen, en de
bovenwereldse mensen hebben voor gewaar-zijn gekozen. Het is gemakkelijk, het lijkt eenvoudig, minder
gecompliceerd, maar dan blijft je wezen ook armoedig. Je hoeft niet bang te zijn voor complexiteit; je moet
alleen maar bang zijn voor een menigte. Complexiteit is volkomen juist indien gecentreerd in eenheid, als
het een harmonie is. Als je naar het hart van mensen luistert, zijn ze als afzonderlijke klanken, die hetzelfde
herhalen. Heel zelden kom je een mens tegen die een orkest is.

Ik leer het individuele, het unieke individuele. Respecteer jezelf, houd van jezelf, want er was nooit een
mens zoals jij en zal er nooit meer zijn. Je bent volkomen uniek, onvergelijkbaar. Je hoeft niet als een ander
te zijn, je hoeft geen imitatie te zijn. Je moet authentiek jezelf zijn, je eigen wezen, je moet je eigen ding
doen. Zodra je jezelf gaat accepteren en respecteren, ga je heel worden. Dan is er niets om verdeeld te
raken, niets om de splitsing te creéren . . . Ik leer je een nieuwe mens, een nieuwe mensheid, die niet aan
de toekomst denkt en die niet leeft met zou en zou moeten en die geen enkel natuurlijk instinct ontkent —
die zijn lichaam accepteert en die alles met diepe dankbaarheid accepteert dat door God is gegeven.

Je lichaam is je tempel, het is heilig. Je lichaam is niet je vijand. Het is niet areligieus om van je lichaam te
houden, voor je lichaam te zorgen — het is religieus. De religieuze mens houdt van zijn lichaam want het is
de tempel waar God leeft. Jij en je lichaam zijn niet echt twee. Je ziel is je onzichtbare lichaam, en je
lichaam is je zichtbare ziel. Ik leer deze eenheid.

En hiermee wordt de mens heel. En ik leer je vreugde, geen droefheid. Ik leer je speelsheid, geen ernst. Ik
leer je liefde en lachen, want voor mij is niets heiliger dan dat, en er is niets meer doordacht dan speelsheid.
Ik leer je geen zelfverloochening zoals dat door de eeuwen heen is geleerd. |k leer jou je te verheugen en te
verheugen en opnieuw je te verheugen! Verheugen moet de wezenlijke kern van mijn sannyasins zijn.

Osho, Hallelujah en The Book of Wisdom, Vol. 1.



